yaşamınızda  yeni  bir  sayfa 


Tekoşîna 
Be  Xwedî 
Mayine 


Kürdi  10 


Ezilenlerin 
Ortak  Öfkesi 


Gündem  < 


Sinemada 
Kadın  Farkı 

Kültür-Sanat  i  sayfa  13 


Azinke’nin 

Kadınları 


Ekoloji  ^  sayfa  16 


•  • 


Üretiyoruz 


Emeğimizle  Değiştiriyoruz 


CİNSİYET  ÖZGÜRLÜĞÜ 
MÜCADELEMİZİN  TEME¬ 
LİDİR 

Yerel  seçimleri  Kürt sorununda  demokratik süreci  başlatma  günü  olarak ifade  eden  Yüksel  Baran 
DTP’nin  Rağlar  Belediye 
Raşkan  Adayı.  Kadın merkezli  yerel  alanlar oluşturmak  istediklerini belirten  Raran  ile  yaklaşan yerel  seçimlere  ilişkin  bir söyleşi  yaptık. 

sayfa  4 


JİNEN  KURD  JI  BO  8’E 
ADAR’E  XWE  AMADE 
DİKİN 

Jinen  Kurd  en  li  gelek welaten  Ewrûpa  û  cîhane dijîn  we  isal  di  8’e  Adare  de dakevin  kolanan.  Jinen 
Kurd  li  kolanan  8’e  Adare  bi meş  û  mitili ga ıı  pîroz  bikin. 
Her  wiha  welat  welat,  dever dever  çalakiyen  8’e  Adare: 

sayfa  9 


İnsanlar  çeşitli  kutlamalarla,  acılarıyla,  sevinçleriyle  yılı  geride  bırakırlar.  Her şeye  rağmen  yeni  yılı  umutla karşılamaya  çalışırlar.  İşte  biz kadınlar  içinde  8  mart  adeta  bir milat  gibidir.  Mücadeleyle  geçen  bir  yılımız  geride  kalmış, yeni  bir  mücadele  yılına  giriş yapmanın  heyecanını  yaşarız. 
Ama  8  martı  hep  bir  zirve  olarak  ele  alırız. 

sayfa  3 


✓^ Daha  Çok  Kadın  ...  / DosyB  sayfa  6 

✓'Yanlış  Hayat  Doğru  ...  /  Yeni  KüŞBk  sayfa  7 

S  Siyasetin  Sosyalizasyonu  /Perspektif  sayfa  S 

✓'Waarom  is  Onze  Eer  Onze  Yrijheid  /Dutch  sayfa  12 
S Ortadoğu’yu  Anlatan  ...  /  KÜltÜF-SBnBt  sayfa  14 

S  Varis  /SBğllk  sayfa  17 

S Size  Soruyorum  ...  /YBŞBm 
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10  Yaşındaki 
‘Dul  Kadın’  Anlattı 


Erkekleri  Bekleyen 
Büyük  Tehlike 


8  yaşında  kocasından  boşanma  savaşını  kazandı! 


8  yaşında  kocasından  boşanma  savaşını 
kazanan  Nojud  Ali  adlı  kız  inanılması 
güç  hikayesini  kitaplaştırdı  .Şu  anda  10 
yaşında  olan  Nojud  Ali’nin  kendi  hayatını  anlattığı  otobiyografisinin  tüm  dünyada  en  çok  satan  kitaplar  arasına  girmesi  bekleniyor.  Küçük  Nojud  Ali  kitabında  ailesi  tarafından  zorla  28  yaşında  bir  adamla  evlendirilme  öyküsünü  ve  sonrasında  ise  bir  avukat  yardımıyla 


verdiği  boşanma  mücadelesini  anlatıyor.  Kitabın  yayın  haklarını  alan  Ingiliz  Yayınevi,  Nojud  Ali’nin  hikayesi¬ nin  tüm  dünyada  en  çok  satanlar  listesinde  yer  alacağını  umuyor. 

8  Yaşında  Boşandı 

Nojud  Ali  henüz  8  yaşında  ama başından  bir  evlilik  ve  boşanma  geçmişti.  Nojud  Ali  boşandıktan  sonra kendisiyle  aynı  durumda  olan  küçük kız  çocuklarıyla  boşanma  partisi  pastası  kesmişti. 

Şeriatla  yönetilen  Yemen,  çocuk gelinleri  ile  meşhur.  Nojud  Ali  ise belki  de  en  şanslı  çocuk  gelinlerden  biri.  Çünkü  o,  ailesi  tarafından  zorla  evlendirildikten sonra,  başına  gelenlerden  etkilenen  bir  avukatın  amansız  mücadelesi  sonucu  boşanabildi  ve yeniden  çocukluğuna  dönmeyi  başarmıştı.  Ülkede  evlenme  yaşı  15.  Ancak  ailesinin  rızası alındığında  bu  yaşın  altındaki  küçük  kızlar  evlendirilebiliyor. 

Haberforum 


Bilim  insanlarından  uykuları kaçıracak  uyarı! 

ilim  insanları  uyardı:  Erkeklerin  sperm  sayısında  düşüş  şimdiki  hızla  devam  ederse,  60  yıl sonra  tüm  erkekler  kısır  olacak  demektir. 

Bugüne  kadar  bu  konuda  birçok araştırma  yapıldı  ve  dünya  genelinde erkek  nüfusunun  kadın  nüfusuna  göre  düşüşe  geçtiği  belirlendi.  Dahası, erkeklerin  sağlıklı  sperm  miktarında azalma  olduğu  belirlendi. 

Son  olarak,  Ispanya’nın  ünlü  tüp bebek  merkezlerinden  Barcelona’daki  GEFER  Kliniği’nin  uzman  ekibi, Dr.  Fernando  Malina  başkanlığında yürütülen  araştırmaların  sonucu,  erkekler  için  “kötü  haber”  niteliğinde çıktı. 

Dr.  Molina  ve  ekibi  tarafından  hazırlanan  raporda  “30  yıl  önce,  erkeklerin  sağlıklı  sperm  oranı  yüzde  63 
idi.  2008  itibarıyla  bu  oran  yüzde  42’- ye  gerilemiştir.  Buna  göre,  sağlıklı sperm  sayısındaki  düşüşün  bu  hızla 


devam  etmesi,  60  yıl  sonra,  tüm  erkeklerin  kısır  olacağı  anlamına  geliyor”  denildi. 

Raporda,  sağlıklı  sperm  sayısındaki  bu  dramatik  düşüşün  çevre  kirliliğiyle  doğrudan  bağlantılı  olduğu  vurgulandı.  Bu  durumda  ise  sperm  kalitesini  bozan  başlıca  etkenlerin,  kullanılan  plastik  ürünler,  et  ve  tarım  ilaçlarından  insan  bedenine  geçen  toksik maddelerin  olduğu  belirtildi. 

Haber  Merkezi 


Matematik 

Öğrenemiyor  musunuz? 


Yapılan  araştırmalarda  matematik  öğrenememek bir  hastalık  olarak  çıktı.  Söz  konusu  hastalığın adı  Dyscalculia;  matematik  öğrenme  bozukluğu. 
Beyingücü  Dergisi,  bu  konuyu  gündeme  getiren  popüler  eğitim  ve  bilim  yayınlarından  biri  olarak  dikkat  çekiyor.  Daha  önceki  sayılarında  Dyscalculia’nm  ne  olduğuna  dair  yazılara  yer  veren  dergi,  son  sayısında Dyscalculia’nm  üzerinde  çalışmalar  yapılan  güncel  bir konu  olduğu  hatırlatılıyor.  Dergi  bu  sayısında  Dyscalculia’nm  belirtilerini  hatırladıktan  sonra  tedavi  yöntemlerine  de  değiniyor. 

Dyscalculia’mn  Belirtileri 

Sayılarla  çalışmada  zorluk, 

Matematiksel  sembollerin  kafa  karıştırması, 

Basit  bilgileri  uygulamada  zorluk  (toplama,  çıkarma,  çarpma,  bölme), 

Mantık  açısından  matematikte  zorlanma, 

Zamanı  anlatmada  zorluk, 

Yönlerle  ilgili  zorlanma, 

Matematikteki  genel  kavramları  anlayamama  ve hatırlayamama, 

Stratejik  planlamada  beceri  eksikliği  (örneğin;  satranç  oynarken), 

Sayıların  geçtiği  öğrenmelerde  hafıza  zayıflığı. 

Dyscalculia  Nasıl  Teşhis  Edilir? 

Öğretmen  veya  anne-baba  çocukta  yukarıdaki semptomları  fark  ettiyse  çocuğun  bu  bozukluğa  sahip olup  olmadığını  kolayca  aydınlatabilir,  ilk  adım  olarak aile  doktorunuza  danışabilirsiniz.  Muhtemelen  sizi  bir 


uzmana  yönlendirecektir.  Uzman  birtakım  testler  yaparak  bu  bozukluğun  var  olup  olmadığını  saptayabilir. 

Dyscalculia’sı  olan  bir  çocuk  ortalama  yahut  ortalamanın  üstünde  bir  zekâya  sahiptir.  Fakat  matematik alanında  bu  başarısını  açığa  çıkaramaz.  Bu  noktaya  dikkat  etmek  gerekir. 

Dyscalculia  Nasıl  Tedavi  Edilir? 

Dyscalculia  teşhisi  konulan  çocuğa  devlet  okulun¬ da  genellikle  IEP  (Bireysel  Eğitim  Planı)  verilir  ki  çocuk  bu  sayede  özel  bir  eğitimciden  bireysel  matematik alanında  özel  eğitim  alabilsin. 

Dyscalculia’nm  tedavisi  yoktur,  fakat  zamanında fark  edilip  müdahale  edilirse  bu  çocuklar  matematik öğrenebilir  ve  fonksiyonel  hale  gelebilirler.  Genellikle öğretim,  çoklu  duyulara  ilişkin  metotlar  ve  diğer  alternatif  metotlarla  öğretiliyor  ve  matematik  becerisi  kazandırılmaya  çalışılıyor.  Nitekim  basmakalıp  öğretiler dyscalculiası  olan  çocuğa  hiçbir  yarar  sağlamayacaktır. 

Dyscalculiası  olan  çocuğuma  nasıl  yardım 

edebilirim? 

*  Evde  matematik  oyunları  oynayın,  genel  kavramları  gözden  geçirin  ve  pratik  yapın.  Matematiğe  temas etmek,  yani  matematiği  hayatın  içine  almak,  çocukların  en  azından  basit  kavramları  algılamalarını  kolaylaştıracak  bir  yoldur. 

*  Düşündürücü  problemler  üzerinde  çalışın.  Resim boyayarak  ya  da  çizim  yaparak  çocuğunuzun  problemi anlamasına  yardımcı  olabilirsiniz.  Çocuğunuzun  matematiksel  bir  algıyla  resim  çizimlerine  veya  grafiklere bakmasını  sağlayın  ve  problemi  çözmeden  önce  çocuğunuzun  kullandığınız  materyalleri  anlaması  için  zaman  verin. 

*  Çocuğunuza  problemi  sesli  bir  şekilde  okutun. 
Problemi  anlayabilmesi  için  günlük  hayattan  örnekler verin.  Çocuğunuzun  zihnine  sayıların  iyice  yer  etmesi için  grafiklerle  süslenmiş  kağıtlar  kullanabilir  ve  türlü oyunlar  geliştirebilirsiniz.  Çocuğunuzun  öğretmeniyle görüşebilir,  ödev  olarak  karışık  ve  dağınık  olmayan worksheetler  vermesini  isteyebilir  ve  görsel  herhangi  bir şeyle  çocuğunuzun  meşgul  olmasını  engelleyebilirsiniz. 

Beyin  Gücü  Dergisi 


TV  Hafıza  Kaybı 

ıyor! 


ABD’de  yapılan  araştırmada,  örgü  örmenin  bunamayı  geciktirdiği  belirtildi. 

BBC’nin  internet  sitesindeki habere  göre  Minnesota’daki  Mayo  Klinik  Hastanesinden  araştırmacılar,  hobilerin  bunama  başlangıcını  geciktirdiğini,  ancak  televizyon  karşısında  vakit  geçirmenin  hafıza  kaybı  gibi  sorunlar yarattığını  belirledi. 

Araştırmada,  70  ila  89  yaşlarında  hatırlama  sorunu  yaşayan yaklaşık  200  kişi,  bu  sorunu  yaşamayan  bir  grupla  karşılaştırıldı. 
Araştırmacılar,  katılımcılara  son bir  yıl  içinde  günlük  faaliyetleri ve  50  ile  65  yaş  arasında  zihinsel olarak  ne  kadar  aktif  oldukları hakkında  sorular  sordu. 

Orta  yaşta  okuyan,  oyun  oyna¬ yan  veya  dikiş  dikmek,  örgü  örmek  gibi  el  sanatı  ile  uğraşanlarda 


hafıza  kaybı  riskinin  yüzde  40 
oranında  azaldığı  belirlendi,  ilerleyen  yaşlarda  ise  aynı  faaliyetlerin  bu  riski  yüzde  30  ila  yüzde  50 
oranında  azalttığı  sonucuna  varıldı. 

Araştırmada  ayrıca  günde  7 
saatten  az  televizyon  seyredenlerin,  ekran  karşısında  daha  fazla oturanlardan  yüzde  50  oranında daha  az  hafıza  kaybına  uğradığı sonucuna  varıldı. 

Alzheimer  Derneği  yetkilisi 
Sarah  Day  ise  gelecek  10  yılda  bir milyon  insanın  bunama  yaşayacağını,  dolayısıyla  bunamayı  önlemenin  yollarını  bulmanın  çok önemli  olduğuna  dikkati  çekti. 
Day,  ‘’Beyninize  egzersiz  yaptırmak  için  yap-boz  yapmak,  bulmaca  çözmek,  hatta  yeni  bir  dil  öğrenmek  eğlenceli  olabilir”  diye konuştu. 

Haberaktüel.com 
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Bir  yıl  boyunca  özgürlük  adına  attığımız  her adım  bir  mevziye  dönüşür  8  Martlarda.  Orada ete  kemiğe  bürünür.  Aynı  zamanda  ‘nasıl  bir dünya  düşlüyoruz’u  topluca  dillendiririz.  Acılarımızı, yaşanmamışlıklarımızı,  özlemlerimizi  birer  slogana çeviririz.  Aynı  zamanda  buruk  da  gireriz  8  Martlara. . . 

Aramızda  olmayan  kadınlar  için  isyana  dönüşür çığlıklarımız.  Namus  adına,  töre  adına,  kıskançlık adına  katledilen  kadınların  yarım  kalmış  haykırışları bizlerle  birlikte  alanlarda  yerini  alır.  Gerek  savaşlardan  kaynaklı,  gerekse  de  her  türlü  toplumsal  şiddetin ilk  kurbanları  olan  kadınların  acılarının  rengidir  damgasını  vuran. 

Bir  de  onların  anısına  özgürlük  mücadelelerini yükselten,  bu  uğurda  canlarını  feda  eden  kadınların direnişidir  haykırışlara  yansıyan.  Ve  halen  bu  uğurda direnen,  ödün  vermeyen  kadınların  onurlu  savaşlarıdır  yön  veren. 

Bir  8  Mart  daha  alanlardayız.  Hep  birlikte  “Kimsenin  Namusu  Değiliz,  Namusumuz  Özgürlüğümüzdür”  şiarıyla  haykıracağız.  Kadın  şahsında  namuslaştırılan  tüm  insanlık  değerlerinin  sorgulanması  üzerinden  kendimizi  ifade  edeceğiz.  Namuslaştırılmaya “hayır”  diyeceğiz.  Devletlerin,  geleneksel  toplumların,  geleneksel  erkeklik  ve  kadınlık  rollerini  karşımıza  alacağız.  Kadın  şahsında  insanlığın  kölece  esir edilmesine  karşı  bir  kez  daha  isyana  duracağız. 

Sevgili  okurlarımız,  oldukça  hızlı  gelişmeler  yaşıyoruz.  Bu  sayımızda  halkımızın  ve  biz  kadınların  temel  gündemlerini  taşırmaya  çalıştık.  Özellikle  Kürdistan’da  yaşanan  özel  savaşı,  halkımızın  direnişinin yanı  sıra  biz  kadınların  toplumsal  geriliklere  karşı  yürüttüğü  anlamlı  mücadeleyi  işlemeyi  esas  aldık. 

Yerel  yönetimler  seçimine  az  kaldı.  DTP  sistemin  topyekün  saldırısı  karşısında  demokratik  direnişini  sürdürüyor.  Bu  tavrını  en  açık  olarak  kadın  adaylara  yaklaşımında  gösterdi.  4.  sayfamızda  DTP’nin Diyarbakır-Bağlar  Belediye  Adayı  Sayın  Yüksel  Baranda,  seçimler  ve  kadınların  katılımı  üzerine  bir  söyleşi  gerçekleştirdik.  Aynı  paralelde  DTP’li  kadınların hazırladığı  seçim  bildirgesini  iddialı  içeriğiyle  birlikte  dosya  bölümümüzde  okuyabilirsiniz. 

Dünyanın  neresinde  olursak  olalım  sömürülenlerin,  ezilenlerin  birbirine  benzerliğini  ve  ortak  psikolojilerini  görüştüğümüz  Tamil  halkının  üyelerinden bir  kez  daha  öğrendik.  Savaşın  parçaladığı  insanlık trajedilerini  Tamillerle  yaptığımız  söyleşide  derinden  hissettik.  Okuduğunuzda  eminiz  sizlerde  aynı duyguları  paylaşacak,  ortak  öfkelerimizin  dillendirilmesine  tanık  olacaksınız. 

Kürt  Kadın  Hareketinin  25  Kasımdan  bu  yana yürüttüğü  “Namusumuz  Özgürlüğümüzdür”  kampanyası  çerçevesinde,  kampanyanın  amaçlarını  ve içeriğini  ele  alan  analiz  içerikli  değerlendirmeyi  10. 
ve  12.  sayfalarımızda  bulabilirsiniz. 

Her  gün  insanların  idam  ipine  çekildiği,  recm edildiği  İran’da  yaşanan  uygulamaları  on  birinci  sayfamızda  okuyabilirsiniz. 

Kültür  sanat  sayfamızda  genç  bir  Kürt  kadın  sanatçının  iddialı  olduğu  kadar,  kadınlar  adına  sinema alanında  umut  vaat  eden  söyleşiyi  zevkle  okuyacağınızı  umuyoruz. 

Coğrafık  olarak  oldukça  uzağımızda  olsalar  da  yaşadığımız  ortak  sorunlara  dikkat  çeken  enteresan  bir gözlem  yazısını  ekoloji  sayfamızda  bulacaksınız. 
Rahmi  Yağmur’un  Rusya  Kazakistan  sınırında  kırsal bir  bölgeye  yerleşen  sürgün  Kürtlerinin  yaşamını  kadın  odaklı  ele  alan  yazısı  ilginç  olduğu  kadar  oldukça öğretici  yönleriyle  de  dikkat  çekmektedir. 

Sevgili  kadınlar; 

Yaşadıklarımızın  derinliği  kadar  mücadelemizin de  derinliği  hızından  bir  şey  kaybetmeden  devam ediyor.  Eşitsizlik,  adaletsizlik,  egemenlik  ve  kölelik olduğu  müddetçe  kadınlar  şahsında  hiçbir  insan  gerçek  anlamda  huzur  bulmayacaktır.  Bu  bağlamda  biz kadınların  yürüttüğü  mücadelenin  ne  kadar  anlamlı ve  değerli  olduğunu  bir  an  bile  unutmadan  yolumuza  devam  ediyoruz. 

8  Martlarda  katledilen  kadınların  isimlerini  ve  fotoğraflarını  taşımayacağımız,  yaşanılır  bir  dünyanın gerçekleştiği,  insanların  birbirlerine  acı  çektirmediği, sevgiye  dayalı  insanca  yaşamın  esas  olduğu  8  Martlarda  buluşmak  dileğiyle,  sevgiyle  kalın. 


KJB: 

Halkımızı  Selamlıyoruz 


Tüm  halkımız  ve  özelikle  kadınlarımız  15  Şubat’ta başlattıkları  direnişi  8  Marta  taşınmalı,  Nevvroz’da 

eylemlerini  zin/eleştirmelidirler’. 


Koma  Jinen  Bilind  son siyasal  gelişmelere  ilişkin  açıklamalarda  bulundu.  KJB,  Kürt  Halk 
Önderi  Abdullah  Öcalan’a  yönelik  uluslar  arası  15  Şubat komplosuna  karşı  gerçekleşen  eylemleri  selamlayarak  halkı,  demokratik  tepkilerini  8  Mart’a  taşıyarak Nevvroz’da  zirveleştirmeye  çağırdı. 

KJB  Koordinasyonu  yaptığı açıklamada  halkın  “her  dört  parçada ve  yurt  dışında  on  beş  günboyunca aralıksız  sürdürdüğü,  15  Şubat  günü  zirveleştirdiği  uluslar  arası komploya  tepkisini  ve  öfkesini alanlara  taşırdığı  direnişini”  selamladı.  Açıklamada  “Özelikle  Kuzey Kürdistan’da  tüm  yurtsever  halkımız  fedakar  kadınlarımız,  gençlerimiz  ve  küçük  generallerimiz  olan çocuklarımızın  devletin  tüm  şiddet, baskı,  işkence  ve  yönelimine  rağmen  her  şart  altında  Reber  Apo’ya bağlılık  sözünü  yinelerken,  komployu  kabul  etmediğini  ve  etmeyeceğini  uluslar  arası  komplocuların yüzüne  bir  kez  daha  haykırmıştır” ifadeleri  yer  aldı. 

AKP  Devlet  Terörü  Uyguladı 

Halkın  direnişine  tahammül edemeyen  AKP  hükümeti  ile  askerpolislerin  çocuk,  yaşlı  demeden  sokaklarda  yürüttüğü  devlet  terörünün  bir  kez  daha  Kürt  halkının  nefretini  kazandığı  kaydedilen  açıklamada  şunlar  belirtildi: 

“Sözde  dışarıda  barış  elçisi  iddiasında  olan  Başbakan  Erdoğan, 
Kürt  halkının  en  demokratik  talebi karşısında  ise  her  zamanki  tutumunda  ısrarcı  olmuş,  devlet  terörünü  bir  kez  daha  uygulamıştır.  Halkımızın  artık  tahammülünün  kalmadığı  anlayan  AKP,  seçimlerde kendisine  vereceği  cevabın  fatura¬ 


sını  şimdiden  halkımıza  kesmeye başlamıştır. 

Abant  Platformu  Kürt  Ulusal 

Birliğine  Saldırıdır 

Bir  yandan  devlet  terörünü  en acımasız  bir  biçimde  halkımıza  yöneltirken  diğer  yandan  ise  Abant Platformu  ile  demokratik  Kürt  ulusal  birliğini  bozmayı  ve  kendine  bağımlı  kendi  Kürt’ünü  yaratmayı  hedeflemektedir. 

Bu  çabaların  tamamen  halkımızın  demokratik  kazanmalarına  bir saldırı  olup  15  Şubat  komplosunun farklı  bir  şekilde  devamı  olduğu  aşikardır.  Zaten  platform  bu  niyetini, toplantısını  tüm  Kürt  halkının  ve dostlarının  kara  bir  gün  olarak  gördüğü  1 5  Şubat  gününe  denk  getirerek  göstermiştir.  Daha  önce  Amed’- de  toplanmak  isteyen  platforma yurtsever  halkımızca  izin  verilmemesi  sonucu  toplantının  Güney Kürdistan’a  kaydırılması  manidardır.” 

Halk  Eylemleri  île  Oyuna 

Gelmeyeceğini  Ortaya  Koydu 

AKP  hükümeti  Abant  Platformu ile  Kürt  halkının  arasına  nifak  tohumları  ekerek,  demokratik  ulusal birliğini  bozma  çabası  içinde  olup, Güney  Kürdistan  halkının  kazanmalarını  bitirmeyi  amaçladığı  vurgulanan  açıklamada;  “Ancak  Güney Kürdistanlı  halkımız  protestoları  ve eylemleri  ile  bu  oyuna  gelmeyeceğinin  mesajını  muhattaplarına  vermiştir.  Bu  mesajı  Kürtlerin  yeminli düşmanları  kadar,  Güney  Kürdistan hükümeti  ve  siyasetçileri  de  doğru okuyarak  anlam  vermeli,  bu  oyuna dahil  olmamalıdırlar”  denildi. 

“Uluslar  arası  komplo  tüm  çaba ve  yöntem  değişikliğine  rağmen 


Reber  Apo’nun  İmralı  duruşu,  kahraman  şehitlerimizin,  siz  fedakar halkımızın  ve  gerillanın  onurlu  direnişi  sayesinde  zayıflatılmıştır”  ifadelerinin  yer  aldığı  KJB  Koordinasyonu  açıklamasında  devamla  şunlar belirtildi: 

“Uluslararası  komplo  I.  aşamada örgütün  dağılmasına,  iç  ihanete,  II. 
aşamada  Reber  Apo’nun  zehirlenmesine,  susturulmasına  umudunu bağlayarak  sonuç  almak  istedi.  Ancak  başarılı  olamadı.  III.  Aşamada ise  özgür  Kürt  kimliğini  ve  iradesini kırarak  sonuç  almaya  çalıştı,  halkımız  direnişi  ile  bu  oyunu  boşa  çıkarmasını  bildi. 

Kürt  Halkı  Seçimlerde  AKP’ye 

Gereken  Dersi  Verecektir 

Komplo  artık  son  çırpınışındadır ve  şimdi  AKP  eli  ile  sandığa  oynamaktadır.  Yerel  seçimlerde  her  türlü  oyun  hile  ile  devletin  gücünü  arkasına  alarak  Kürdistan’da  kazanmak  için  varını  yoğunu  ortaya  koymuştur.  Yurtsever  Kürt  halkı  alanlarda  olduğu  gibi  seçimlerde  de onuruna  ve  iradesine  sahip  çıkarak daha  önceki  Kürtlere  düşman  partilere  yaptığı  gibi  AKP’ye  de  gereken dersi  verecektir. 

Demokratik  Mücadele  Her 

Alanda  Yükseltilmeli 

Bu  temelde  halkımızı,  demokratik  mücadelesini  her  alanda  daha  de yükseltmeye  2009  yılını  Reber 
Apo’yu  özgürleştirme  yılına  dönüştürmeye  çağırıyoruz.  Tüm  halkımızı  ve  özelikle  kadınlarımızı  15 
Şubat’ta  başlattığı  direnişi  8  Mart’a taşırmaya  Newroz’da  eylemlerini zirveleştirmeye  çağırıyoruz.” 


Haber  Merkezi 
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Kadına  dair 


‘Sarı  Gelin’  Rezaleti... 

Türkiye  de  milliyetçilik,  ırkçılık,  kafatasçılık  her  daim vardır.  En  ufak  bir  kıvılcımda  “Vatan  elden  gidiyor” nidalarıyla  bayrakları  ellerine  alıp  sokağa  dökülen acayip  bir  insan  topluluğu  var.  Bir  kenarda  hazır  bekliyorlar, çapulculuk,  yağmacılık,  linç  üzerine  lisans  yapmış  bu  adamlar,  binlerinin  düğmeye  basmasıyla  sokaklara  dökülüyorlar. 

Türkiye’deki  ırkçılık,  bazı  insanların  yaşam  biçimi  haline  gelmiş  durumda.  Öyle  ki;  dönem  dönem  kendini  farklı mecralarda  gösteriyor.  Kan  dolu  kadehlerine  “şerefe!”  yapıp salyalarını  akıtarak  kahkaha  atıyorlar. 

Bu  ırkçılık  serüveni  temelden  veriliyor,  neredeyse  ana karnından  başlatılarak  işleniyor.  Çünkü  devlet  bunu  rant  haline  getirmiş.  Yıllardır  okullarda  nasıl  eğitim  aldığımız  ve  gördüğümüz  ortada.  “Tek  vatan,  tek  millet”  diye  diye  acayip  bir  insan  topluluğu  canlanmaya  başladı.  Eğitim-öğrenim  kurulularından  başlatarak  yaptılar  bunu.  Hele  ki;  12  Eylül  sonrası  yetiştirmeye  çalıştıkları  prototip  bir  gençlik  var  ve  ne  yazık  ki; amaçlarına  da  ulaştılar.  Sorgulamayan,  yargılamayan,  popüler kültürün  içinde  tıkalı  kalmış,  kimliksiz  gençler  yarattılar. 

Minicik  çocuklara  ilk  öğrettikleri  slogan  “Ne  Mutlu  Türk’üm”  demek.  Başka  bir  millet,  başka  bir  ırk  yokmuş  gibi... 
“Bir  Türk  Dünyaya  Bedeldir”  diyerek  ucube  bir  topluluk oluşturmaya  çalışıyorlar. 

Şimdilerde  de  Milli  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  ilköğretim  çocuklarına  “eğitim”  adı  altında,  ırkçılığı,  kafatasçılığı  anlatmaya  çalışıyorlar.  Nasıl  mı?  “Sarı  Gelin”  belgeselini  izleterek  bunu  yapıyorlar.  Anlayacağınız  tam  bir  rezalet! 

Belgeselde  Ermenileri  kafatasçı  olarak  gösteriyorlar  ve “Ermeniler  korkunç  insanlardır,  gaddardırlar  ve  Türklere  her türlü  zulmü  yapmışlardır”  anlatılıyor.  Bununla  da  kalmıyorlar, o  minicik  beyinlere  izletiyorlar.  Bu  iğrençliğin  adına  da  belgesel  diyorlar.  Adı  üstünde;  “belgesel”  öğretici  olandır  ama  Sarı Gelin  saçmalığında  resmen  yalan  söylüyorlar. 

“Sarı  Gelin  Ermeni  Sorunu”  belgesel  saçmalığı,  2003  ve 2004’te  TRT’de  de  gösterildi.  Oysa  bu  saçmalık  hiçbir  okul¬ da,  hiçbir  millete,  hiçbir  kişiye,  özellikle  çocuğa  gösterilmemek.  Çünkü  bu,  çocuklarda  düşmanlığa,  ayrımcılığa  ve  kesin bir  önyargıya  neden  olacaktır.  Bu  belgesel,  halkın  ırk,  din  veya  bölge  bakımından  farklı  özelliklere  sahip  bir  kesimini  diğer bir  kesim  aleyhine,  kin  ve  düşmanlığa  alenen  tahrik  etmektir. 

Doğalında  bu  olay  “senin  ataların  şöyle  yapmış,  benim atalarım  böyle  yapmış”  diyerek  saçma  sapan  bir  kırgınlığa, kine  dönüşmez  mi? 

Kaç  kuşaktır  bu  yalanı  söylüyorlar.  Bu  nasıl  bir  zihniyet, bu  nasıl  bir  ruh  hali?  Kin  dolu  bir  toplum  yaratmak  kimin işine  gelir  ki? 

Türkiye  191 5’te  Ermenilere  yaşattıklarından  özür  dileyeceğine,  hala  onları  katil  gibi  gösterip  kendi  ırkçılığını  koruyor.  Geçtiğimiz  günlerde  aydınların  başlattığı  “Özür  Diliyoruz”  başlıklı  bir  imza  kampanyası  vardı.  Bu  “özür”  Ermenilerden  dileniyordu.  Ben  de  hiç  düşünmeden  imzamı  attım.  Daha  sonra  neredeyse  vatan  haini  ilan  edildik. 

Şu  bir  gerçek  ki,  Ermenilere  yapılan  bir  soykırımdı.  Bunu  bilmemek  için  kör,  cahil  olmak  gerekiyor.  Hoş,  bu  belgeseli  yapıp  izletenler  de  bunu  çok  iyi  biliyor  ya! 

Kafalarında  şöyle  bir  saplantı  var,  hakikat  ne  olursa  olsun,  cümle  alem  ne  derse  desin,  biz  kendi  insanlarımıza  yalanı  hakikat  belletebiliriz.  Çünkü  bu  zihniyete  inanan,  yalanla  iğfal  edilmiş  kindar  insanlar  kendilerini  rezil  ediyorlar. 

“Sarı  Gelin”  rezaletini  yapan  ırkçılara  başarı  dağıtan  zihniyet,  “küçücük  çocuklara  izlettirin”  şuursuzluğunda... 

6-7  Eylül  olaylarında  da  bir  gece  yarısı  her  zaman  hazır  ve lisanslı  olan  kitle  sokağa  döküldü.  Sonrası  hüsran... 

Yarın  bu  çocukları  da  lisanslı  bir  çapulcu  olarak  yetiştirme¬ ye  çalışıyorlar.  Kamuoyunun  buna  itiraz  etmesi  sonucu,  kalan DVD’leri  geri  çekmek  zorunda  kaldılar.  Tabii  şu  ana  kadar  da izleyen  izledi. 

Evet,  Ermeni  katliamı  olmuştur  ve  bu  bir  soykırımdır. 
Neden  samimi  davranıp  bunu  kabullenmiyorlar? 

Yıllarca  Kürtleri  de  yok  saydılar,  faili  meçhullerden,  yakılan,  yıkılan,  boşaltılan  köylere  ilişkin  hiçbir  günahlarının olmadığını  söylediler.  Bugün  Ergenekon  davasıyla  yargılanan  piyonlar  bunları  bizzat  devletin  yaptığını  belgeledi.  Neden  samimi  davranıp  asıl  şefleri  ortaya  çıkarmıyorlar? 

Hrant  neden  öldürüldü? 

“Kürtler  yok”  dediler  ama  Kürtler  hep  varlığını  ispatladı. 
Neden  samimi  davranıp  Kürtlerin  anayasal  haklarını  vermiyorlar?  JİTEM  yok  dediler,  Kürdistan  da  her  gün  toplu  mezarlar  çıkıyor.  Yıllarca  yapmaya  çalıştıkları  kendileri  ile  yüzleşmemek,  kendi  suçlarını  böyle  örtbas  etmek.  Çünkü  elleri  o  kadar çok  kana  bulanmış  ki!.. 

Ama  bilmiyorlar  ki!  Artık  kimse  yemiyor  bunu. . . 


4 Cinsiyet  Özgürlüğü 
Modelimizin  Temelidir’ 


Aslen  Amedli  olan  ve  Marmara  İletişim  Fakültesi  Gazetecilik  Bölümünde  iken  gençlik  çalışmalarına  katılan  ve 
1992’de  12  yılı  aşkın  bir  süre cezaevinde  kaldıktan  sonra  Diyarbakır GÖÇ-DER  ve  kadın  çalışmalarında  yer alan  Yüksel  Baran,  DTP’nin  Bağlar  Belediye  Başkan  Adayı.  1 5  Şubat  protestolarında  kadın  çocuk  demeden  Kürt  halkı üzerine  coplarla  saldıranları  unutmadıklarını  belirten  Baran,  bu  mücadelenin  bu güne  gelmesinde  özellikle  kadınların  çok 
büyük  bedeller  verdiklerini  belirtti  ve  29 
Mart  seçimlerinde  bu  bedelleri  taçlandıracaklarını  ifade  etti.  Yerel  seçimleri  Kürt sorununda  demokratik  süreci  başlatma günü  olarak  ifade  eden  Baran  ile  yerel  seçimlere  ilişkin  bir  söyleşi  yaptık. 

•  Yerel  seçimler  Türkiye  siyasi konjonktürüne  nasıl  bir  etkide bulunacak?  DTP,  yerel  seçimleri 
Kürt  halkının  referandumu  olarak tanımlıyor... 

Parti  olarak,  bu  seçimlere  yüklediğimiz  anlam,  Kürt  sorununun  çözümünde hangi  yaklaşımın  ön  plana  çıkacağı  konusunda  getireceği  açılımlarla  ilintilidir. 
Kürt  sorununun  şiddet  ve  inkar  üzerinden  mi,  yoksa  demokratik  barışçıl  yöntemlerle  mi  çözüleceği  konusunda  önemli  bir  yere  sahip  bizim  açımızdan.  Elbette bu  sadece  bizim  açımızdan  değil,  statükocu  güçler  açısından  da  böyle.  Bunu,  seçime  katılacak  partilerin  bölgedeki  dizaynından  da  anlamak  mümkün.  AKP’nin devletin  tüm  gücünü  arkasına  alarak  bizimle  bir  seçim  yarışına  girdiği  ve  kazanmak  için  tüm  olanakları  seferber  ettiğini görüyoruz.  Kürt  sorununa  yaklaşımda  inkar  ve  şiddet  politikalarında  bir  değişikliği  olmayan  AKP’nin,  mevcut  statükoyu günümüzde  biraz  farklılaştırarak  ama  öz itibariyle  değiştirmeden  sürdürmek  istediği  biliniyor.  Biz  bu  seçimlerde  halkımızın  gücüyle  bu  politikalara  dur  diyeceğiz. 
Kazanacağımız  yerlerde  demokratik özerklik  projemizi  hayata  geçirerek  demokratik,  katılımcı  ve  özgürlükçü  bir  sistem  oluşturacağız.  Bu  bir  kararlaşma  aynı zamanda.  Hem  kendi  demokrasimizi  inşa etme  konusunda,  hem  de  cumhuriyeti demokratikleştirme  konusunda  tarihsel önemde  bir  kararlaşma.  Bu  seçimlerle Kürt  sorununun  barışçıl  yöntemlerle, eşitlik  ve  özgürlük  esaslarına  dayalı  çözümü  için  tarihsel  bir  fırsat  yaratılacağı  gibi, demokratik  özerklik  temelinde  sistem  çalışmalarımız  da  önemli  bir  ivme  kazanmış olacak.  Bu  nedenlerle  bu  seçimi,  tarihsel önemde  bir  seçim  olarak  görüyoruz. 

•  Türkiye’de  kadın  belediye başkanlarının  sayısı  yüzde  0.8  gibi  bir rakamla  sınırlı.  Bunların  çoğu  da DTP’den.  Sistem  partileri  neden kadına  yerel  yönetimlerde  yer vermiyor?  Partinizi  sistem partilerinden  ayıran  nokta  bu  mu? 

Bizi  sistem  partilerinden  ayıran  birçok yönümüz  var.  Yaşam  bakışımız,  duruşumuz  tümden  ayrı.  Demokratik,  ekolojik, cinsiyet  özgürlükçü  bir  paradigmamız  var. 
Özgür  yurttaşlık  temelinde,  toplumu  demokratikleştirmek  ve  tüm  eşitsizliklerin kaynağına  yönelmek  istiyoruz.  Toplumsal  cinsiyet  özgürlüğü  bunun  en  temel  yönünü  oluşturuyor.  Biliniyor,  kadınlar  ile erkekler  arasındaki  eşitsizliğe  dayalı  toplumsal  ilişkiler  fiziksel  ve  biyolojik  farklardan  kaynaklanmamakta,  toplumsal  iliş¬ 


kilerde  üretilmektedir.  Dolayısıyla  değiştirilebilir.  Ancak  eril,  hiyerarşik  sistemin kadına  biçtiği  roller,  ya  liberalizm  adına kullanma  ya  da  eve  hapsetmedir.  Kadının toplumsaııaŞtiıiCi,  yönetici  özellikleri  tamamen  ortadan  kaldırılmıştır.  Bu  sistemde  kadına  yer  yoktur.  Verili  olan  da  kadının  gerçek  özüne  uzaktır.  Bize  göre  siyasete  yabancılaşmış,  yöneticilik  özellikleri bin  yıllardır  erkek  egemenliğince  köreltilerek  yönetilen  konuma  mahkum  edilmiş kadın  için  yerel  alanlar,  bu  özelliklerini yeniden  açığa  çıkarmanın  alanlarıdır.  Kadını  toplumun  öncü  gücü  olarak  görüyoruz.  Dolayısıyla  ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve  idari  tüm  yaşam  alanlarında  ve  karar süreçlerinde  yer  almasını  sağlamak  istiyoruz.  Şu  an  yerel  yönetimlerde  3216  belediye  başkanından  sadece  18’i  kadındır. 
Bunun  da  9’u  DTP’li  kadın  belediye  başkamdir.  Meclis  üyelikleri  için  de  benzer bir  tablo  söz  konusudur.  Biz  bu  seçimlerde  bunu  artırmak,  kadın  merkezli  yerel alanlar  oluşturmak  istiyoruz.  Sistem  partilerinin  kadına  dönük  bir  yaklaşımı  yoktur. 
Hatta  kotayı  hakaret  sayma  gibi  bir  tutum sahibidirler.  Dolayısıyla  bunlardan,  kadına  yer  verme  gibi  bir  yaklaşım  beklemek pek  gerçekçi  olmuyor. 

II  b 


•  Yerel  seçimlerde  kadın  adaylara yüzde  40  kota  uygulaması  var 
DTP  de.  Bu  sadece  yerel seçimlere  has  bir  durum  mu  yoksa genel  siyasetle  mi  ilgili? 

Elbette  sadece  yerel  seçimlere  özgü bir  durum  değil.  İdeolojik-felsefık  yaklaşımlarımızla  ilgili  bir  durum  bu.  Özgürlük felsefemiz  gereği,  güçlü  bir  kadın  yaklaşımımız  var.  Kadını  ve  gençliği  toplumun öncüsü  olarak  görüyoruz.  Mevcut  haliyle kadının  durumu,  eşitsizliğin,  adaletsizliğin  ve  özgürlükten  uzaklığın  bir  göstergesidir.  Kadın,  tüm  zamanların  en  örgütsüz bırakılan  cinsi,  sınıfı  ve  ulusudur.  O  halde örgütlenmek,  yaşamı  ve  toplumu  ilgilendiren  her  şeye  katılmak  kadının  en  doğal hakkı  ve  görevi.  Siyasi  alan  çalışmaları  da bunun  bir  bölümü.  Gerçekte  siyasi  alan kadın  açısından  en  zor  alanlardan  biri. 
Ancak  bu  alandaki  kazanmaları  kabalaştırmadan,  hiçbir  kazanımın  kalıcı  olamayacağının  farkındayız.  Bu  amaçla  gelişen güçlü  bir  kadın  örgütlülüğü  var.  Kadın  çalışmaları  Partimiz  kurulduğundan  günümüze  çok  yoğun  yürütüldü.  Şu  an  kadın hareketi  için  siyasi  alanda  birçok  kazanımdan  bahsetmek  mümkün.  Eş  başkanlık,  %40  cinsiyet  kotasının  uygulanması, kadın  meclislerinin  oluşumu  bu  süreçte elde  edilen  kazanmalardan  bazıları.  Bura¬ 


dan  yola  çıkarak,  %40  kotayı  da  genel  felsefemizin  siyasi  parti  alanına  ve  yerel  yönetimlere  uygulamalarından  biri  olarak tanımlayabiliriz. 

•  DTP  2’si  kent,  17’si  ilçe  olmak üzere  19  yerde  seçim  kotası uygulayacağını  açıkladı.  Peki  bu belirlenen  yerlerin  hepsinde  kadın adaylar  bulmak  zor  olmayacak  mı, olsa  bile  kazanma  şansları  ne  oranda? 

Kadın  bugün  her  alanda  en  aktif  bir 

şekilde  mücadelesini  yürütmektedir.  Gelişen  mücadele  toplumda,  toplumsal  cinsiyet  rollerinin  sorgulanması  anlamında köklü  değişimlere  yol  açmıştır.  Verdiği mücadele  ile  kendini  kabul  ettiren,  öncüleşen  bir  kadın  gerçekliği  vardır.  Bunun siyasete  yansıması  da  kaçınılmaz  olacaktır.  Halkımız  içinde  kotaya  yaklaşım  konusunda  ciddi  bir  sıkıntının  olduğunu düşünmüyorum.  Kota  yerlerinin  kazanılması  konusunda  iddialıyız.  Zorlanacağımız  kimi  yerler  olabilir,  ancak  biz  belirlediğimiz  yerleri  büyük  oranda  kazanacağımızı  düşünüyoruz. 

•  Toplumsal  değişimin  gerçekleşmesi için  yerelde  neler  yapılmalı? 


Yerel  yönetimlerin  amacı,  sadece  belediye  hizmeti  sunmak  değildir.  Yerel  yönetim  çalışmalarında  en  temel  yön,  demokratik  katılımcılığın  sağlanmasıdır. 
Bunun  mekanizmalarının  yaratılarak halkı  planlama,  karar  alma  ve  denetleme süreçlerine  katmadır.  Toplumsal  demokrasinin  geliştirilmesi  bu  yolla  sağlanabilir. 
Yerel  yönetim  çalışmaları  bizim  için  demokratikleşme  çalışmalarıdır.  Demokrasinin  yaratılacağı  mekanların  ve  mekanizmaların  ortaya  çıkarılması  çalışmalarıdır. 
Kadınlar  bu  konuda  kendi  sorunlarından uzak,  kendini  kapsamayan  bir  yerel  politikayı  benimsememektedir.  Yerel  politikayı  kadın  dili  ve  renginde  değiştirerek buradan  genele  uzanan  bir  dönüşümü başlatacaklardır.  Özgür  belediyecilik  modelimiz  de  belirttiğimiz  hususları  içermektedir.  Modelimiz,  belediyeleri  demokratik,  ekolojik  hizmet  alanları  olarak ele  alırken,  cinsiyet  özgürlükçülüğü  de bunun  temeli  haline  getirerek,  yaşadığımız  mekanları,  zihinlerimizi,  yaşamımızı değiştiriyor  ve  buradan  genele  uzanan güçlü  bir  yapı  oluşturuyor.  Böylece  yerelden  başlatılan  değişim  toplumsal  yapının değişimine  öncülük  edecek  bir  süreç  başlatmış  oluyor. 


Hevîdar  Edessa 
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Ezilenlerin 


Ortak  Öfkesi 


De  Jong: 
Tamiller  sadece doğal  olan haklarını istiyorlar.  Bu yanlış  mı? 
Elbette  ki  hayır. 
Bu  doğru  olan 

dır. 


Soğuk  bir  kış  günü  Hollanda’nın  Den  Haag  şehrin¬ de  sokakta  yürürken  çok uzaktan  gelen  slogan  seslerine  kayıtsız  kalamadık. 
Yüreğimiz  bizleri  o  kalabalığa  doğru  götürdü.  Ulusal  kıyafetleriyle, kendilerine  özgü  fiziki  yapılarıyla, kadınlar  uzun  siyah  saçlarıyla  hemencecik  dikkati  çekiyordu.  Onlara  yaklaşıyoruz,  bir  süre  gözlemliyor,  sloganlara  kulak  vermeye  çalışıyoruz.  Öfkeleri  derinden  geliyor, tıpkı  biz  Kürtler  gibi... 

Yaşlılar,  kadınlar,  çocuklar, gençler  hep  birlikte  protesto  gösterisi  yapıyorlar.  Yanımızda  hararetli bir  şekilde  bağıran  bir  kadına  yaklaşıyoruz.  Ve  ona  ilk  sorumuzu  soruyoruz:  “Neden  buradasınız,  bu gösteri  neden  yapılıyor”  diye.  Adının  De  Jong  olduğunu  söyleyen Tamilli  genç  kadın:  “Ülkemiz bombalar  altında,  her  gün  çocuklar, kadınlar,  halkımız  katlediliyor.  Üstelik  sürekli  Sri  Lanka  Devleti  tarafından  ambargo  uygulandığı  için hastanelere  ilaç  ve  halka  yiyecek gitmiyor.  Halkımız  sadece  savaştan dolayı  değil,  hastalıktan  ve  açlıktan da  ölüyor.  Bu  nedenle  buradayız. 
Sri  Lanka  Devletinin  politikalarını protesto  etmek  için  toplandık”  diye  yanıtladı. 

Meraklı  bakışlarla  birlikte  sorularımız  soruları  kovaladı.  ‘Tamil halkının  genel  olarak  talepleri  nedir’  diye  sorduğumuzda  ise  “biz  Sri Lanka’nın  kuzeyinde  kalıyoruz. 
Halkımız  çok  büyük  sorunlar  yaşıyor.  Devletle  Tamiller  arasında  büyük  bir  savaş  yaşanıyor.  Bütün  dünya  buna  seyirci  kalıyor.  Tıpkı  Irak’- ta,  Gazze’de,  Kürdistan’da  yaşananlar  gibi  bize  de  seyirci  kalıyor. 
Savaşın  durdurulmasını  istiyoruz” diyerek  derin  bir  iç  çekiyor  De Jong. 

Tamil  Elam  Kaplanları  ve  Sri 
Lanka  devleti  arasında  daha  önce yaşanan  ateşkeslerin  neden  başarısız  olduğunu  soruyoruz.  De  Jong  “ evet,  bir  çok  kez  istedik  ama  olmadı.  Daha  önce  Tamil  toprakları 
%60  Tamillerin  kontrolü  altındaydı.  Kendi  hükümetimiz,  mahkemelerimiz,  kendi  güçlerimiz vardı.  Ancak  dünya  bunu  kabul  etmedi.  Devletin  tarafını  tuttu.  Çıkarlara  yine  kurban  edildik.  Ateş¬ kes  görüşmelerinde  İsviçre  hükümeti  arabuluculuk  yapıyordu.  Ancak  Sri  Lanka  verdiği  sözleri  yerine 


getirmedi.  Ateşkesler  bu  yüzden kalıcı  hale  gelmedi.  Biz  sadece  bütün  insanların  sahip  olduğu  eşit hakları  istiyoruz.  Barış  ve  eşitlik  istiyoruz.  Sri  Lanka’nın  kuzeyi  Tamillerin  kendi  anayurdudur.  Ancak sömürge  haline  getirildi.  Orası  bizim  ülkemiz  ve  burada  söz  hakkına sahip  olması  gerekenler  Tamil  halkıdır.  Okul  sistemleri,  seçimler  ve hastaneler  bizim  istediğimiz  gibi olmalıdır.  Bunun  kararlarını  halkımız  vermeli.  Doğal  olan  da  bu  değil midir?”  diye  soruyu  bize  yöneltti. 

Savaşan  iki  halkın  üyeleri  olarak elbette  birbirimizi  daha  iyi  anlayabilecek  durumdaydık.  De  Jong  da bunun  farkındaydı.  Devamla  “1984 yılından  beri  bu  sorunları  çözmeye çalışıyoruz.  Ancak  şimdiye  kadar kalıcı  bir  barış  yapılamadı.  Tamiller köy  ve  şehirlerden  sürgün  ediliyor ve  o  alanlara  Sri  Lankalılar  yerleştiriliyor.  Savaş  bu  nedenlerle  devam ediyor.  Asimilasyoncu  politikalar dayatıldı.  Özgürlük  savaşı  böyle başladı.  Bu  sorun  bizzat  devlet  tarafından  yaratıldı.  Tamil  halkı  da kendi  özgürlük  mücadelesiyle  karşılık  verdi”  dedi  De  Jong. 

Barış  içinde  bir  arada  yaşamak isteyip  istemediklerini  soruyoruz 
De  Jong’a.  “Devletle  uzun  zamandır  görüşmeler  vardı.  Ancak  Sri Lanka  halkı  da  devletin  yanında yer  alıyor.  Tamil  halkının  sürgünü karşısında  sessiz  kaldılar.  Yani  biz bu  koşullarda  onlarla  nasıl  bir  arada yaşayabiliriz?  Çözüm  gerçekleşmediği  için  mecburen  savaşmak  zorundayız.  Bizi  halk  olarak  kabullenmelerini  istiyoruz.  Bu  koşullarda biz  ayrı  bir  ülke  kurmak  istiyoruz.” 
dedikten  sonra  ona  “barış  içinde  bir arada  yaşamak  çok  mu  zor  sizin için”  diye  sorumuzu  yöneltiyoruz. 
O  da  “evet,  zorlukları  var.  Dünya bizi  kabullenmiyor.  Çünkü  Sri 
Lanka  devletiyle  aralarının  bozulmasını  istemiyorlar.  Çıkarları  ağır basıyor.  Tamiller  Sri  Lanka’da  çoğunluk  değiller.  Beş  milyon  Tamil yaşıyor  Sri  Lanka’da.  Mesela  Belçi¬ ka’da,  İsviçre’de  ya  da  Kanada’da iki  farklı  halk  bir  arada  yaşayabiliyor.  Bu  ülkeler  kendi  demokrasilerini  yaratmışlar.  Ancak  Sri  Lanka hükümeti  sorunları  çözmek  istemiyor.  Sorun  asıl  budur.  300  sene  evvel  kolonyalizmden  önce  Tamiller ve  Sri  Lankalıların  kendi  ülkeleri, dilleri,  dinleri,  kültürleri  vardı.  Ancak  önce  Portekizler,  sonra  Hollan¬ 


dalIlar  ve  daha  sonra  İngilizler  geldi.  Bu  tarihlerden  sonra  hep  onlar bizi  yönetti  sömürgecilik  temelinde.  Biz  buna  karşıyız.  Ve  bunun için  savaşıyoruz.  Sadece  kendi  doğal  olan  hakkımızı  istiyoruz.  Bu yanlış  mı?  Elbette  ki  hayır.  Doğru olan  budur.”  diyor. 

Avrupa’da  ne  kadar  Tamikin yaşadığını  soruyoruz  Ona.  Hollanda’da  onikibin,  Avrupa  ve  Kuzey Amerika  dahil  üçyüz  bin  Tamilli- nin  mülteci  olarak  yaşadığını  ifade ediyor. 

Göçlerin  nedenini  soruyoruz. 
%90  savaştan  kaynaklı  göçlerin  olduğunu  anlatıyor.  İnsanların  savaştan  dolayı  yurtdışına  çıktığını,  sürgün  edildiklerini  söylüyor.  Ancak halkın  çok  büyük  bir  baskı  ve  katliam  politikasıyla  karşı  karşıya  olduğunu,  salt  savaştan  kaynaklı  ölümler  değil,  her  türlü  hastalık  ve  açlıktan  dolayı  da  hayatlarını  kaybettiklerini  de  sözlerine  ekliyor.  Acıyla “her  gün,  her  saat  insanlarımız  ölüyor.  Bizim  yaşadıklarımız  Gazze’ye benziyor.  Sadece  dün  300  Tamilli öldürüldü.  Yaralılara  yardım  yapılmıyor.  Sri  Lanka  devleti  ve  ordusu havadan  saldırı  düzenliyor.  Sürekli bir  bombardıman  var.  Şuan  devlet bize  karşı  terör  estiriyor.  Sadece Tamil  olduğumuz  için  bunlar  yapılıyor”  diyor. 

Son  olarak  O’na  Tamil  Elam Kaplanlarının  ABD  ve  AB  tarafından  “terörist”  olarak  nitelendirildiğini,  bunu  nasıl  değerlendirdiğini soruyoruz.  “Ben  niye  terörist  listesinde  yer  aldıklarını  anlamıyorum. 
Nelson  Mandela’da  bir  ara  terörist olarak  görülüyordu.  Ama  şuan  dünya  çapında  saygın  bir  lider.  Yaser Arafat  da  öyleydi.  Ama  sonradan Washington’daki  Beyaz  Eve  misafir  olarak  davet  edildi.  ABD  Sri Lanka  Devletiyle  çıkarlarını  bozmamak  için  terör  listesine  alıyor. 
Ama  gördüğümüz  gibi  her  şey  değiyor.  Oysaki  Elam  Kaplanları  sadece Tamil  halkının  özgürlüğü  ve  bağımsızlığı  için  savaşıyor.  Bu  listede yer  almaları  çok  saçma”  dedikten sonra  son  olarak  bize;  “Kürt  halkının  mücadelesini  biliyorum.  Bir gün  siz  de  başarılı  olacaksınız.  Önderiniz  tutuklu  olsa  bile  bir  gün mutlaka  özgürlüğüne  kavuşacaktır”  gibi  anlamlı  sözler  söyledikten sonra  bize  başarılar  diliyor.  Tabi  ki bizler  de  Tamillere... 


Rojda  Deniz 


Kadına  dair 


vildandirik@hotmail.de 


Nasıl  Yaşıyoruz 
Nasıl  Yaşlanıyoruz? 

Bundan  yaklaşık  bir  ay  önce  bir  arkadaşımın babasının  vefatı  üzerine  uzun  yıllardan sonra  ilk  kez  bir  cenaze  töreninde  bulundum.  Bunun  verdiği  huzursuzlukla  kadınların  ağlaştığı  bölüme  geçerken  içimden  ‘umarım  fazla uzun  sürmez’  diye  dileklerde  bulunuyordum. 

Sîzler  de  bilirsiniz,  böylesi  durumlarda  insanlar kendilerini  ağlamak  zorunda  hissederler.  Sanki ağlanmasa  ayıp  olacakmış  gibi  gelir.  Oysa  acı  çekmenin  tek  göstergesi  ağlamak  değildir  ki!..  Bir  de herkes  kendi  derdine  ağlarmış,  kendi  ölüsüne, kendi  acısına...  Yani  orda  çoğu  zaman  asıl  ölen  de unutulur  gider.  Böyle  karma  bir  yapıdır  cenaze mekanları. 

Neyse,  girdiğim  bölümde  tam  bir  uyum  içerisinde  ağıtlar  yakan,  ağlayanlara  mendiller  dağıtan, ıslanan  mendilleri  elindeki  poşete  toplayan,  yeni gelenlere  yer  gösteren,  bayılanları  ayıltan  onlarca görevli  kadın  vardı.  Bu  kadınların  herbiri  birer sahne  oyuncusu  gibi  rollerini  ezberlemişçesine yaşam  kadar  ölümün  de  doğallığıyla  hareket  ediyorlardı. 

Salonda  yaklaşık  elli  civarında  kadın  vardı. 
Bunların  göze  çarpan  en  belirgin  ortak  özellikleri, fiziksel  benzerlikleri  idi.  Hemen  hepsi  kırkbeşaltmış  yaş  arası  olan  bu  kadınların  boyları  ortanın altında.  Beden  biçimleri  ise  artık  genel  kadın  bedeni  özelliklerini  çoktan  yitirmiş  durumdaydı. 
Aynı  köylü  ve  de  çoğunlukla  akraba  olmalarından kaynaklı  bu  benzer  özellikler,  aynı  zamanda  yaşam  tarzının  benzerliğini  de  açıkça  ortaya  koyuyordu. 

Eğer  arada  yükselen  ağıt  sesleri  olmasaydı,  bu kalabalık  kadın  topluluğunu  daha  farklı  yönlerden  de  izleyerek  bir  çok  yazı  konusu  bulabilirdim. 
Ancak  gözlerim  onların  her  oturuş  kalkışlarında ne  kadar  zorlandıklarına  o  kadar  takılıyordu  ki başka  bir  konuya  değil  nasıl  sağlıksız  ve  hareketsiz  bir  toplum  olduğumuza  kendim  de  içinde  olmak  şartıyla  işaret  etmeye  karar  verdim.  Henüz elli-altmış  yaşlarında  olan  bu  kadınların  yerden,  - deyim  yerindeyse  yardımsız-  kalkamamaları  hepimizin  aynasıydı  aslında. 

Bir  de  seksen  yaşlarında  olup  da  torunlarıyla bisiklet  gezilerine  çıkan  Avrupalı  kadınları  düşünün.  Şimdi  herkes  ‘onların  imkanları  var’  diyecek, ama  bizler  de  onlarla  farklı  koşullarda  olsak  bile aynı  ülkede  aşağı  yukarı  spor  ve  beslenme  anlamında  aynı  imkanlara  sahibiz.  Spor  salonlarına  gidemesek  de  yürüyüş  ve  koşu  yapılacak  sonsuz  fırsatlar  var  önümüzde. 

Sorun,  imkan  sorunu  olmaktan  ziyade  yaşamı anlama,  yaşam  disiplinini  oluşturma  sorunu.  Geç yatıp  geç  kalkma,  bol  yağlı  beslenme,  hareketsizlik,  sigara,  alkol  vb.  olumsuz  alışkanlıklar  yıllar geçtikçe  şekilsiz  bedenler,  sağlıksız  kalpler  olarak karşımıza  çıkarlar.  Tüm  bunlara  özellikle  Avrupa’daki  ağır  bedensel  iş  hayatı  eklenince,  işte  daha  ellisine  gelmeden  yerden  kalkamayan  kadınlar oluruz. 

Tüm  bunları  elbette  içiniz  kararsın  diye  değil, bir  an  önce  tüm  bu  bizleri  hantallaştıran  sağlıksızlaştıran  alışkanlıklarınızdan  bir  an  önce  sıyrılmanız  için  anlattım.  Daha  sağlıklı  ve  canlı  bir  yaşam için  bol  hareketler  ve  sağlıklı  beslenmeler  diliyorum. 
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Daha  Çok  Kadın  Daha  Çok  Demokrasi 

29Mart’ta  Türkiye’de  yapılacak  yerel  seçimler  için  DTP’li  Kadınların  kamuoyuna  sunduğu  bildiriyi  okurlarımızla  paylaşıyoruz. 


Özgür  Düşünen 

Cesaretle  Mücadele  Eden 

Direngen  Kadınlarız 

Biz  kadınlar,  kendi  zamanımızı, dilimizi  yaratma  kararı  alarak  yola  çıktığımız  andan  itibaren  verdiğimiz  mücadele  ile  önemli  aşamalar  kat  ettik.  Militarist  eril  sisteme,  onun  güç-iktidar  ilişkilerine,  binlerinin  namusu,  binlerinin  yedeği  olmaya,  kimliksizleştirilmeye,  yok  sayılmaya  “ARTIK YETER”  dedik. 

Kadını  temel  toplumsallaştırıcı  güç olarak  görüyoruz 

Tarih  boyunca  erkek  egemenlikli  sistemin  hiyerarşik  yapıları  tarafından,  her  döne¬ me  uygun  olarak  yeniden  üretilen  ve  özünden  uzaklaştırılan  kadının,  teslimiyeti  ret mücadelesi,  felsefemizin  temel  dayanağı  oldu.  Kadını,  temel  toplumsallaştırıcı  güç  olarak  görüyoruz. 

Örgütlendikçe  dönüştürücü  gücümüzü açığa  çıkardık 

Cinsel,  ulusal  ve  sınıfsal  baskıya  en  çok maruz  kalanlar  olarak  örgütlendik.  Örgütlendikçe  özümüzü  ve  dönüştürücü  gücümüzü açığa  çıkardık.  Özgürleşme  felsefemiz  doğrultusunda  yaşama  ve  mücadeleye  yönelirken,  çağımızın  söylemlerini  aşan  bir  düzey yakaladık. 

Bir  yandan  liberalizm  ve  bireyciliğe  dayalı  sahte  özgürlük  söylemlerine  karşı  durduk.  Öte  yandan  kadın  özgürlüğünü  sadece entelektüel  bir  problem  olarak  gören  marjinal,  dar  yaklaşımlarla  mücadele  ettik. 

Uygarlık  adına  kadından, halklardan  çalman  değerleri yeniden  açığa  çıkartıyoruz 

Doğrultumuz;  uygarlık  adına  kadından, halklardan  çalınan  değerleri  yeniden  açığa çıkarırken,  sistemin  eril,  baskıcı,  benzeştirici dayatmalarına  karşı,  kadının  özgücünü  ve  öz örgütlülüğünü  ortaya  çıkardı.  Erkek  ve  onun kurumlaşmış  uygarlığına  eşitlenmeyi  asla düşünmedik.  Kadınlar  olarak  yola  koyulurken,  kaybettiğimiz  yerde  kazanmaya  karar verdik. 

Eril  siyasete  müdahale  ettik örgütlenerek  kazandık 

Merkezi  sistemin  bir  uzantısı  durumun¬ da  olan  belediyeleri,  yeniden  demokratik 


halk  meclisleri  haline  getirmek  için  yola  koyulduk.  Özgür  belediyecilik  modelini  yaşamsallaştırmanın  doğrudan  demokrasi  uygulamalarının  örneklerini  çoğaltmanın  kolay olmadığını  biliyoruz.  Son  on  yılda,  yürüttüğüz  çalışmalarla,  komünal-demokratik  sistemi  örerek,  belediyeleri  yeniden  gerçek  özüne  kavuşturmanın,  yoğun  mücadelesini  veriyoruz. 

Yeni  bir  siyaset  ve  toplum  mümkün diyoruz 

Demokratik  katılımcılığı,  ekolojik  cinsiyet  özgürlükçü  paradigmayı  esas  alarak,  halkımızla  birlikte  kentimizi  ve  kendimizi  yönetiyoruz.  Evimizden  çıkarak  mahallemizi, köyümüzü  ve  kentimizi  yönetme,  dönüştür¬ me  sorumluluğunu  alıyoruz  ve  buradan  başlayarak  yeni  bir  siyaset  ve  toplum  mümkün diyoruz. 

Farkındalık  yarattık,  farklıyız 

1999  yılında  yapılan  yerel  seçimlerde  kazandığımız  37  belediyeden  3’ünde  kadınla yola  koyulduk.  2004  yılında  56  belediyeden 9’unda  (son  olarak  10)  kadın  yöneticiliğini geliştirmeye  çalıştık.  İl  genel  meclis  üyelikleri  ve  belediye  meclis  üyeliklerinde  de  giderek  yükselen  bir  katılımı  sağladık. 

On  kadın  başkanla  kadın belediyeciliğinin  farkını  ortaya  çıkardık 

2004  yılında  yapılan  yerel  yönetim  seçimlerinde  önemli  bir  mesafe  kat  ettik.  Türkiye  genelinde  seçilen  34.477  belediye  meclis  üyesinden  sadece  864’ü  kadındır,  bunlardan  116’sı  DTP’lidir.  Seçilen  3184  il  genel meclis  üyesinden  sadece  54’ü  kadın,  bunlardan  10’u  DTP’lidir.  3216  belediye  başkanmdan  sadece  18’i  kadın  ve  bunlardan  10’u DTP’lidir. 

Eşbaşkanhk  sistemiyle  siyasette demokrasiyi  geliştirdik 

Elde  ettiğimiz  bu  başarılar;  iktidarcı  zihniyetin  bir  sonucu  olarak  yerel  yönetimlerden  dışlanan  kadını  yerel  yönetimlerle  buluşturan  önemli  adımlardır.  Tekçi-eril  sisteme  ve  siyasete  karşı  “eşbaşkanhk”  sistemini geliştirerek,  siyasetin  demokratikleşmesine ve  kadının  en  üst  düzeyde  temsil  edilmesine olanak  yarattık. 

%40  cinsiyet  kotası  ile  kadın temsiliyetini  güçlendirdik 


Cinsiyet  eşitliği  mücadelesinin  önemli araçlarından  biri  olan  “kota”  uygulamasını parti  tüzüğümüze  koyarak  hayata  geçirdik. 
%40  cinsiyet  kotası  tüm  yönetim  mekanizmalarına  ve  siyasete  katılımımızda  temel  kriterimiz  oldu. 

İktidarcı  hiyerarşik  sisteme  karşı  kadın meclislerini  kurduk 

Özgün  kadın  örgütlenmemiz,  kadın meclislerine  dönüştü.  Meclis  örgütlenmelerini  temel  çalışma  tarzımız  haline  getirdik. 
Dikey,  merkezi  örgütlenme  biçimlerini  aşarak,  iktidarcı,  hiyerarşik  zihniyetin  kırılmasında  önemli  bir  mesafe  kat  ettik. 

Yerel  yönetimlerde  kadın  bakış  açısını geliştireceğiz 

On  yıllık  kadın  yerel  yönetim  deneyimini,  Özgür  Belediyecilik  modelimizle  birleştirerek;  yerel  yönetimlerde  kadın  bakış  açısını geliştirmeyi  ve  güçlendirmeyi  hedefliyoruz. 
Özel  alana  mahkûm  edilmek  istenen  biz  kadınlar;  kamusal  alanda  sorumluluk  üstlenerek  özgür  yurttaşlarla,  özgür  kentler  ve  özgür yarınlar  yaratma  mücadelesinin  temel  dinamiği  olacağız. 

Pozitif  ayrımcılık  ilkesiyle  hareket edeceğiz 

Biz  kadınlar,  yerel  yönetimlerde  pozitif ayrımcılık  ilkesiyle  hareket  ederek  kadın  çalışan  sayısını  arttıracağız.  Ve  kadınların  daha aktif  ve  etkin  görevler  üstlenmesinin  koşullarını  yaratacağız.  Ortak  üretim  anlayışını  geliştirmek  için  kadın  kooperatifçiliğini  teşvik edecek  ve  destekleyeceğiz.  Çocuk,  yaşlı,  engelli  ve  hasta  bakımı  gibi  alanlarda  kamusal hizmet  üreterek,  kadınların  iş  yaşamına  daha rahat  katılabilmesinin  önünü  açacağız. 

Kadınları  karar  alma  süreçlerine katacağız 

Yerel  yönetimlerde  özgün  kadın  kurulları  oluşturarak  tüm  planlama,  karar  alma  ve uygulama  süreçlerine  aktif  katılım  sağlayacağız.  Yerel  yönetim  alanında  çalışan  kadınların  ve  yöneticilerin  kadın  bakış  açısının  gelişmesi  ve  kadın  renginin  yerel  yönetimlere yansımasının  koşullarını  oluşturacağız. 

Cinsiyet  temelli  bütçe  hazırlayacağız 

Yerel  yönetim  bütçeleri  oluşturulurken, harcama  kalemlerini  kadın  bakış  açısıyla  değerlendirecek  ve  bütçeyi  cinsiyet  temelli  bir yöntemle  hazırlayacağız.  Ayrıca  sadece  kadın 


çalışmaları  için  kullanılmak  üzere  özel/özerk bir  “kadın  bütçesi”  de  tahsis  edeceğiz. 

Halkla  birlikte  demokratik  özgür 

belediyeciliği  geliştirmeye  kararlıyız 

Klasik  hizmet  belediyeciliğini  aşarak,  yerel  yönetimleri  birer  demokrasi  okuluna  dönüştürmeye,  halkla  birlikte  demokratik  bir yönetim  tarzı  geliştirmeye,  kendimizi  ve kentimizi  özgürleştirmeye  kararlıyız.  Demokratik  bir  siyaset  ve  yaşanılır  bir  dünya için  DAHA  ÇOK  KADIN  DAHA  ÇOK  DE¬MOKRASİ  diyoruz. 

Biz  kadınlar,  özgür  bir  gelecek  yaratma kararlılığıyla  yola  çıktığımız  andan  itibaren verdiğimiz  mücadele  ile  önemli  aşamalar kaydettik.  Kadını,  en  temel  toplumsallaştırıcı  güç  olarak  ele  aldık.  Örgütlendik.  Örgütlendikçe  özümüzü  ve  dönüştürücü  gücümüzü  açığa  çıkardık.  Sistemin  tüm  dıştalayıcı, ötekileştirici  baskılarına  karşı  direndik.  “Artık  yeter,  biz  varız”  dedik. 

Toplumsal,  siyasal  ve  düşünsel  alanda, kendimizden  başlayarak  bir  çizgi  yarattık. 
Her  hücresini  özgürlük  patlamasına,  devrim yangınına  çeviren  bir  kadın  güzelliği  ortaya çıkardık.  Bu  kadınla  yürümeyi,  bu  kadınla dönüştürmeyi,  bu  kadınla  özgürleştirmeyi esas  aldık.  Kadın  mücadelesine  özgürlüğün, eşitliğin  ve  dayanışmanın  o  muazzam  rengini  kattık.  Bu  uğurda  bir  yol  çizdik.  Çizdiğimiz  yol  anlam  arayışçılığına  dönüştü,  gelişti, güçlendi,  yeni  bir  kültür  oluşturdu. 

Doğrultumuz  uygarlık  adına  kadından 

çalınan  değerleri  yeniden  açığa 

çıkarmaktır 

Tarih  boyunca  erkek  egemenlikli  sistemin  hiyerarşik  yapıları  tarafından  her  döne¬ me  uygun  olarak  yeniden  üretilen  ve  özünden  uzaklaştırılan  kadının,  teslimiyeti  ret mücadelesi,  felsefemizin  temel  dayanağı  oldu.  Bu  felsefemiz  doğrultusunda  yaşama  ve mücadeleye  yönelirken,  çağımızın  söylemlerini  aşan  bir  düzey  yakaladık.  Bir  yandan liberalizm  ve  bireyciliğe  dayalı  sahte  özgürlük  söylemlerine  karşı  durduk.  Öte  yandan kadın  özgürlüğünü  sadece  entelektüel  bir problem  olarak  gören  marjinal,  dar  yaklaşımlarla  mücadele  ettik.  Doğrultumuz;  uygarlık  adına  kadından,  halklardan  çalınan değerleri  yeniden  açığa  çıkarırken,  sistemin eril,  baskıcı,  benzeştirici  dayatmalarına karşı  kadının  özgücünü  ve  öz  örgütlülüğünü  ortaya  çıkardı. 

Erkek  ve  onun  kurumlaşmış  uygarlığına eşitlenmeyi  asla  düşünmedik.  Kendine  ait, halkların  demokratik,  eşit,  özgürlükçü  katılımını  ön  gören  ve  iktidarcı,  devlet  dışı  toplumsal  örgütlenmeyi  esas  alan  bir  sistemi geliştirmeyi  hedefledik.  Bu  temelde  verili olanı  sorguladık.  Tüm  insanlık  değerlerini eritmeyi  temel  bir  beceri  haline  getirmiş olan  sistemle  büyük  bir  hesaplaşma  içine girdik.  Anlam  yitimine  uğrayan  özgürlük, eşitlik,  adalet,  demokrasi,  halkların  kardeşliği  gibi  kavramları  yeniden  gerçek  anlamlarına  kavuşturduk. 

Kadınlar  olarak  yola  koyulurken  kaybettiğimiz  yerde  kazanmaya  karar  verdik.  Yarım  asrı  bulan  mücadelemiz  bu  kaybediş  tarihine  karşı  görkemli  bir  diriliş  destanına  tanıklık  etti.  Köklerimizle  buluşarak  buradan evrensele  ulaşan  bir  yolculuk  başlattık. 
Kendi  tarihimizi  yazdık.  Var  olmanın  o  zorlu  yolculuğunda  toprağımızdan  beslendik. 
Köklerimizi  toprağımızın  derinliklerine  saldık,  onun  yaratıcılığında  boy  verdik,  güçlendik.  Beynimizin  ve  yüreğimizin  ölü  hücrelerini  canlandıran  bir  sürecin  sonunda  anlamsızlaşman,  ruhsuzlaştıran  bu  dünyaya “artık  yeter”  diyerek,  kendi  zamanımızı  ve kendi  mekanımızı  yeniden  yaratma  kararını korkusuzca  aldık. 

Devam  edecek... 
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Yanlış  Hayat 
Doğru  Yaşanmaz 


şamak,  milyonlarca olasılık  içerisinden  sıyrılarak  canlı  olabilme şansına  ulaşmak;  acıları, zorlukları  olduğu  kadar güzel  ve  oldukça  anlam  yüklüdür. 
Ancak  yaşam  şansını  doğru  değerlendirebilmek  yaşamı  doğru  tanımlayabilmekten  ve  anlam  derinliğine ulaşmaktan  geçmektedir.  Bilgeler boşuna  yanlış  hayat,  doğru  yaşanmaz  dememişlerdir.  Bu  özdeyişten de  anlaşılacağı  üzere  öncelikle  ataerkil  devletçi  sistemin  yarattığı  ölü¬ me  dönüşen  yaşamı  özgürleştirebilmek  ve  kendini  bilerek  yaşamakla doğru  ve  anlamlı  yaşayabiliriz.  Sistem,  yaşamı  kadına  zehir  ederek kendini  idame  ettiriyor.  Her  gün kadınlar  hem  fiziki  hem  de  manevi olarak  öldürülüyor.  Erkek  egemenlikli  sistem  kadınları  katlediyor,  zehirliyor.  Bu  aynı  zamanda  yaşamın katledilmesi  ve  zehirlenmesidir.  Yaşamak  sadece  nefes  alıp  vermek  değildir.  Yine  ölüm  de,  kişinin  nefesi¬ nin  durması  değildir.  Yaşam  hakika¬ te,  gerçeğe  ve  adalete  adanıyorsa, aşk  uğruna  mücadele  ediliyorsa  yaşamdır.  Bunun  dışında  bir  yaşam, yaşam  değildir.  Kadınlar,  özelde  de genç  kadınlar  yaşamlarının  baharındalar.  Ancak  sistemsel  gerçeklik içerisinde  yaşayan  kadınların  yaşamlarını  irdelediğimizde,  genç  kadınların  içindeki  yaşam  kıpırtıları¬ nın  canlılığını  yitirdiğini,  yüreklerinde  çiçeklerin  açmasını  bir  yana bırakalım,  yaprakların  döküldüğünü,  yüreklerinde  yanan  yangının küllerle  kaplandığını  ve  sönmeye yüz  tuttuğunu  görürüz.  Aslında gençlik  ruhsal  bir  olgudur.  Bu  yaşlıların  uydurduğu  bir  aldatmaca  ya  da kandırmaca  değildir.  İçinde  akan coşkun  sular  durulmamışsa,  seviyor ve  seviliyorsan,  anlamlı  yaşıyorsan ve  ısrarla  kendini  bilerek  yaşamaya çalışıyorsan,  deli  rüzgarlar  gibi  esebiliyorsan  ve  kendini  savunmayı  biliyorsan  gençsindir.  Yoksa  bu  siste¬ 


me  eklemleniyorsan,  kendi  dışında kimseyi  düşünmüyorsan,  çevrende yaşananlara  göz  yumup  kendini  çürümeye  terk  ediyorsan,  yaşın  kaç olursa  olsun  genç  değilsindir. 

İçinde  yaşadığımız  modern  kapitalist  sistemin  kendi  Newton’cu mekanik  ve  analitik  zihniyet  yapısını  etkin  kıldığı  çağ  gerçekliği  içerisinde  kadınlar  tecavüze  uğruyor, başlık  parasına  satılıyor,  töre  cinayetlerine  kurban  gidiyor.  Kadınların katledilmesi,  tecavüze  uğraması  salt fiziki  olarak  algılanmamalıdır.  Eril sistem  ideolojisi,  örgütlenme  biçimi,  oluşturduğu  ilişki  ve  yaşam  biçimiyle  kelimenin  tek  anlamıyla  tecavüzcüdür. 

Her  birimizin  yaşamımıza  yüklediği  farklı  farklı  anlamlar  vardır. 
Gerçek  olana,  dostluğa,  sevgiye  dair arayışlar  yaşama  yüklediğimiz  anlamı  derinleştirir.  İnsan  arayışlarıyla insandır.  İnsanın  tüm  arayışları  kendini  bilmeye  yönelik  arayıştır. 
Özünde  arayış  , kendini  arayıştır.  Bu nedenle  sistem,  yarattığı  insanların kendini  tanımalarının  özünde  sistemin  kötülüklerini  tanımak  anlamına  geldiğini  bildiğinden,  bu  yönlü çabalara  ket  vurmaya  çalışmaktadır. 
Bu  nedenle  kadınların  gerçeğe  dair arayışlardan  uzaklaştırılarak  kendi kadın  kimliklerine  ters  düşürülmesi amaçlanmaktadır. 

İnsanı  kendi  öz  değerlerinden uzaklaştıran,  kendi  özüne  yabancılaştıran,  yalana,  çirkinliğe  ve  sahteliğe  alıştıran  zamanın  maskeli  krallarına  karşı  hakikatin,  iyinin,  güzelin, sevginin  ve  doğrunun  mücadelesini verebilmelidir. 

Gün  geçtikçe  yaşadığımız  coğrafyada  toplumsal  sorunlar  karşısında  genç  kızların  arayışları  yükseliyor.  Kendini  bilme  aşkıyla  yanıp  tutuşan  genç  kadınlar  için  özgürlük olgusu  giderek  çekim  merkezi  haline  geliyor.  Genç  kadınlar  artık  kadın  kimliklerinden,  düşüncelerinden,  duygularından,  fiziklerinden 


utanmadan  yaşamak  istiyorlar.  Fakat  bunu  istemek  yeterli  değil.  İstemekle  işler  hal  olmuyor.  Bunun  için ise  özgürlük  aşkı  ve  cesaretli  yaklaşmak  gerekiyor,  mücadele  gerekiyor. 
Çünkü  mücadele  olmadan  en  güzel ütopyaların  bile  yaşam  şansı  bulması  imkansızdır.  Genç  kadınlarımızın anlaması  gereken  hususlardan  biridir  bu.  Kadınların  erkek  egemenlikli  sistem  içerisinde  kaybedecekleri hiçbir  şey  kalmamıştır.  Egemen  sistemin  kadınları  ezen,  boğan,  namus adına  katleden,  fuhuş  merkezlerin¬ de  satışa  çıkaran  ve  tecavüz  eden  bu sistemde  kaybedecek  neyimiz  olabilir  ki? 

Yaşadığımız  bu  dünyada  kadınlara  onurlu  yaşam  hakkı  yoksa,  kadınlar  bedenlerinden  tutalım  duygu ve  düşüncelerine  kadar  mülkleştiriliyorsa,  alımp-satılma  üzerinden metalar  haline  getiriliyorsa,  kadınlık bunun  neresindedir? 

Yanı  başımızda  kadınlar  satılıyorsa,  sevgi  adına  dahi  kadınlar  katlediyorsa  nasıl  rahat  uyuyabiliriz, nasıl  özgür  yaşayabiliriz?  “Ben  özgürüm,  benim  için  sorun  yok”  demek  büyük  bir  yanılgıdır.  Tek  başına  özgür  olmak,  özgürce  yaşamak, kadınca  yaşamak  anlamına  gelmez. 

Eğer  kendimize  kadınız  diyorsak,  kadınca  yaşayalım,  kadınca  sevelim  ve  kadınca  mücadele  edelim. 
Bu  erkek  egemenlikli  sistem  içerisinde  özgürlük  ütopyalarımıza  ulaşmamızın  yolu  kadınca  yaşamaktan ve  mücadele  etmekten  geçmektedir.  Genç  kadınlar  içinde  mevcut gerçeklik  budur.  Ruhsal  olarak  en fazla  arayış  içerisinde  olan  genç  kadınlardır.  Arayış,  kendini  bulma  arayışıdır,  özüne  kavuşma  arayışıdır. 
Genç  kadınların  buna  yapabilme gücü  ve  yeteneği  vardır.  Önemli olan  gençliğin,  o  tükenmeyen  enerjisiyle  özünü  bulma  arayışını  derinleştirebilmesidir. 


Çınar  Tolhildan 


Gençlere  dair 


‘Umuda’  Yapılan  Saldırı 

Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesinde  yaşamını  yitiren gerillaların  resimlerine  bakıyorum,  künyelerini  okuyorum.  “88  doğumlu”,  “89  doğumlu”  ve  “1990  doğumlu”.  Bu  doğum  tarihleri  peşi  sıra  uzuyor.  Yıllar  ilerledikçe  ve  Kürdistan  gerçekliğine  çözüm  bulunmadıkça  yaşamını yitiren  gerillaların  da  yaş  ortalaması  düşüyor.  Yaşamını  yitiren  bu  özgürlük  arayışçısı  gerillalar,  bir  dönemin  çocukları. 
‘90  yıllarda  Kürdistan  ve  Türkiye  metropollerinde  yükselen serhıldan  dalgasının  çocukları... 

Görkemli  serhıldanların  yaşandığı  90’lı  yıllardaki  manzaraları  da  hatırlıyoruz.  O  günlerde  sokakları  tıklım  tıklım  dolduran  halka  devletin  güvenlik  güçleri  saldırmış,  katliamlar yapmış,  kadınlar  sokaklarda  sürüklemiş  ve  panzerleri  çocukların  üzerine  sürmüştü.  Binlerce  insanı  sorgusuz-sualsiz  tutuklamış,  tutuklayamadığım  da  bugün  açığa  çıkan,  Botaş  asit kuyularına  atarak  izlerine  bile  rastlanmaması  için  eritmeye çalışmıştı.  O  gün,  tüm  bunların  tanıkları  ve  mağduru  olan  çocuklar,  bugün  ellerinde  silah  dağlarda  savaşıyor.  Ve  şimdi Kürdistan’da  yeni  bir  nesil  daha  devletin  uyguladığı  şiddetin ve  vahşetin  gölgesi  altında  büyüyor. 

Geçtiğimiz  Şubat  ayında  en  az  834  çocuk  tutuklandı.  Bu tutuklanmalardan  önce  de  zindanlarda  tutulan  en  az  250  çocuktan  bazılarına  bir  tecavüzcüye,  bir  hortumcuya  hatta  devleti  soyup-soğana  çeviren  kişilere  reva  görülenden  en  az  iki kat  daha  fazla  ceza  verildi.  Bazı  çocuklar  ise  iki-üç  yıldır mahkemelere  çıkarılmadan,  sorgusuz-sualsiz  cezaevinde  tutuluyor.  Tabii  insan  düşünüyor;  bu  nasıl  bir  vicdan,  bu  nasıl bir  adalettir?  Dünya  da  böyle  hukuk  var  mıdır?  Görülen  o  ki, devletin  çocuklara  uyguladığı  adalet,  Ortadoğu’daki  BAAS rejimlerine  sahip  olan  Suriye  ve  Irak  gibi  devletleri  ve  İran, Suudi  Arabistan’da  uygulan  şeriat  rejimlerini  de  aşmıştır. 

Bu  gün  Türkiye  cezaevlerinde  1000  üzerinde  siyasi çocuk  tutuklu  bulunmakta  ve  bu  çocuklar  mahkemeye  bile çıkarılmamaktadır.  Tabii  biz  çocukların  mahkemeye  çıkarılmasından  bahsediyoruz  ama,  uluslar  arası  hukukta;  “tutuklu ya  da  hükümlü  siyasi  çocuklar”  kavramı  daha  gözükmemiştir.  Çocukların  kötü  yaşam  koşularından  kaynaklı  edinmiş  olduğu  bazı  alışkanlardan  dolayı  “ıslah  etme”  vb.  cümleler  vardır.  Ama  “çocukları  siyaseten  ıslah  etmek”  gibi  bir  kanun  yada  yasaya  rastlanmamıştır.  Tersine  çocuk  haklarını  koruma yönünde  hukuksal  sözleşmeler  vardır.  Türkiye,  sözde  Uluslar  arası  Çocuk  Haklarını  Koruma  Beyannamesi’ni  tanımıştır. 
Türk  devletinin,  Kürt  çocuklarına  uyguladığı  adalet;  özel olarak  yetiştirilmiş  timler  tarafından  sokaklarda  öldüresiye dövmek,  kameralar  önünde  kolunu  kırmak,  yerlerde  sürüklemek,  küfürlerle  onurlarını  rencide  etmek  ve  böylelikle  iradelerini  kırma  ‘adaleti’dir.  Kadınlara  gaz  bombaları  atmak, linç  etmektir.  Amed’te  yaşanan  olaylar  bunun  çok  açık  kanıtı.  Türkiye  hükümetinin  Kürtlere,  özellikle  de  çocuklara hak  gördüğü  adalet  bu.  Tabi  şaşırmamak  lazım.  Faşizmin; “önce  kadınları  vurun”  sözüyle,  “kadın  da  olsa,  çocuk  da  olsa  güvenlik  güçlerimiz  gereğini  yapacaktır”  sözü  arasında  ne fark  var?  Bu  sözün  ne  anlama  geldiğini  çocuklar  hariç,  hemen herkes  gayet  iyi  bilir. 

Sadece  kimliğinden  dolayı  bu  kadar  şiddete  maruz  kalan,  siyasetin  “s” ini  bile  bilmeyen  çocuklara  uygulanan  bu vahşetin  sonucu  ne  olur?  Belki  ilk  etapta  maruz  kaldığı  işkence  ve  şiddet  karşısında  büyük  bir  korku  yaşayacaktır,  sinecektir,  ama  ya  sonra?..  Sonrasında  büyüdükçe  kin,  nefret ve  öfke  duyacaktır.  Belki  de  devletin  kendisine  hak  gördüğü bu  adalet  biçimine  kendi  cephesinden  farklı  bir  adalet  anlayışıyla  karşılık  verecektir.  Eee  “ne  ekersen  onu  biçersin”  dememişler  boşuna. 

Bugün  dağlardaki  gençler,  devletin  90’lı  yıllarda  uyguladığı  vahşetin  tanıkları. 

Dünyadaki  en  masum  ve  korunmaya  en  fazla  muhtaç olan  canlı;  insan  yavrusudur.  Korunmaya  muhtaç,  savunmasız  çocuklara  böyle  pervasızca  saldırmak,  geleceklerini  köreltmek,  insanlığın  vicdanında  en  büyük  suçtur.  Türk Devletine  sormak  lazım;  haktan,  adaletten,  özgürlükten,  Çocuk  Haklarını  Koruma  Beyannamesi’nden  bunu  mu  anlamışsınız?  O  zaman  geriye  sözde  başbakanın  deyimiyle  tek bir  söz  kalıyor:  SİZ  ÖLDÜRMEYİ  İYİ  BİLİRSİNİZ.  Bir halkın  geleceği,  umudu,  varlığı  olan  ve  hiçbir  şeyden  haber¬ dar  olmayan,  masum  çocukları  panzerle  ezen,  kurşunlayarak öldürenlere,  bu  sözden  başka  söylenecek  söz  yok.  Çocukların  medyada  hedef  gösterildiği,  devlet  güçlerinin  ise  hiç  acımadan  çocukları  öldürdüğü  bir  yerde  vicdan  körelmiş,  söz anlamını  yitirmiştir. 
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fefis”  f®f@»Iktidarın  Kaynağında  Toplumsal diyabğlmı  Akıl  Değil,  Güç,  Savaş  Yatar 


Neden  devlet  tercihi üstün  çıkıyor  sorusuna  vereceğimiz cevap  onun  iktidar özüyle  ilgilidir.  O halde  iktidarı  çözmeliyiz. 

İktidar  nedir?  İktidar  devlet kurumunun  icraya  geçmiş  halidir. 
Dönemsel  devlettir.  Devletin  dönem  sınıf  ve  tabakalarıyla,  etnisite,  din,  kavim  üst  tabakalarıyla  içi¬ nin  doldurulmasıdır.  Kurumlarına yeni  sınıf,  etnisite,  hanedan,  mez¬ hep,  ulus  gibi  kategorilerden  örgütlü  grupların  hakim  olmasıdır. 
Bu  kategorilerin  ilişki,  örgüt  ve eylemlerinin  tahakküm  ve  sömürücü  güç  olarak  belirmesi  devlet anlamına  gelir.  Öyle  devletçi  ideolojilerin  iddia  ettiği  gibi  devlet  ne tanrının  kendisi  ne  de  gölgesidir, ne  kutsal  ana  ne  kutsal  babadır,  ne tanrı  kral,  ne  de  aklın  en  yüce  somutluğudur.  Artıdeğer  ve  ürünler başta  olmak  üzere,  toplumların bin  bir  emekle  biriktirdiklerine zorba  ve  yalancı  bazı  grupların  tarihin  ilk  hiyerarşik  ve  sınıflı  toplumundan  beri  el  koyma  faaliyetleridir.  Bu  faaliyetlerin  gerçekleştiği kurum  ve  kurallardır.  İktidar  işte bu  kurum  ve  kuralları  istedikleri gibi  dolduran,  işleten  grupların  eylemi  olarak  işlev  kazanmaktır. 
İktidar  tanımı,  öz  olarak  o  ka¬ 


dar  çekici  olmasını  toplumsal  değerler  birikimine  en  çok  sahip  olma  avantajını  vermesine  borçludur.  İktidar  olmak  birikmiş  zenginliklere,  onları  daha  da  artırma¬ nın  kurum  ve  kurallarına,  gücüne ve  yöntemlerine  sahip  olmayı  ifade  ediyor.  Süslü  laflarla  onunla  özgürlük,  eşitlik,  kalkınma  getireceğim  demek,  bilerek  veya  bilmeyerek  kendisini,  çevresini  ve  dayandığı  toplumu  aldatmak  ve  oyalamak  demektir.  İktidarlarla  ne devrim  yapılır,  ne  değişim  sağlanır.  İktidarla  değer  gasp  edilir,  bölüşülür.  Ayrıca  iktidar  değer  üretmenin  yeri  değil,  tüketmenin  yeridir.  İster  vergi  biçiminde  ister  zorla,  toplumdan  alıp  mensupları  arasında  dağıtır.  Yatırım  ve  üretime geçmesi  de,  yani  devlet  ekonomisi de  talanın,  değer  elde  etmenin  değişik  bir  yolu  olmasından  öteye fazla  bir  anlam  taşımaz.  Denilebilir  ki,  Lenin  gibi  bir  emekçi  sınıf politikacısı  neden  bu  gerçeği  göremedi?  Kapsamlı  izahlar  gerekir. 
Ama  çok  kısaca  belirtelim  ki,  bütün  sosyalizmin  yüz  elli  yıllık  tarihi  iktidara  gelme  paradigması  üzerine  kurulmuştu.  Lenin’in  yaptığı en  kestirmeden  bu  paradigmayı uygulamaya  geçirmek,  onun  yol ve  yöntemlerini  doğru  kestirmekti.  Her  ne  kadar  “sosyalizme  en gelişmiş  demokrasiden  gidilir”  de¬ 


mişse  de,  kendi  ve  partisi  en  kısa proletarya  diktatörlüğü  yoluyla sosyalizme  gitmeyi  temel  bir  taktik  hat  olarak  görmüşlerdi.  Emperyalizm  koşullarında  parti  iktidar olmadan  ayakta  durulamayacağını bir  temel  anlayış  olarak  bellemişlerdi.  Fakat  tarih  bu  görüşün  doğru  olmadığını  aradan  yetmiş  yıl geçse  de  en  sonunda  göstermiştir. 

Bu  gerçeklik  leninizmin, marksizmin  her  şeyiyle  yanlış  olduğunu  göstermez.  Sadece  parti iktidar  tezlerinin  yanlışlığını,  sosyalizme  götüremeyeceğini  kanıtlar.  Marks’ın,  Engels’in  konumu şüphesiz  teorisyenlikle  sınırlı  olduğu  için  devlet  ve  iktidar  için  konumları  tam  kestirilemez.  Ama devleti  kısa  süreli  bir  tahakküm aracı  olarak  burjuvaziye  karşı  kullanmak  gereğinden  bahsetmişlerdir.  Devletçi  olmayan  anarşistler de  vardır.  Birçok  ütopyacı  da  vardır.  Devletçi  olmayan  demokrasiler  de  birçok  alanda  ve  dönemde uygulanmıştır.  Birçok  sosyalist devleti  eleştirmiş,  hızla  sönmesi gereğinden  bahsetmiştir.  Sovyet 
Rusya  bunun  da  tarihi  örnekleriyle  doludur.  Sonuç  olarak  devlet  ve devlet  iktidarını  kurtuluş,  özgürlük  ve  eşitlik  için  hedeflemek, kullanmak  amaca  ulaştırmıyor, uzaklaştırıyor.  Gerçekten  bu amaçlara  bağlılık  ve  başarıları  iste¬ 


niyorsa,  temel  mücadele  aracı  olan parti  ve  koalisyonları  için  başka  siyasi  modeller  tasarlamak,  teorik  ve paradigmatik  görüş  haline  getirmek  vazgeçilmez  tarihi  bir  öneme haizdir.  Yeni  partiler  ancak  bu  sorunun  cevapları  doğru  verildiğinde anlam  taşıyabilir. 

İktidarla  bağlantılı  sorulması gereken  soru  şudur:  İktidar  gücünü  nereden  alır;  bu  kadar  nime¬ te  konma,  değerlere  hükmetme nasıl  gerçekleşmektedir?  Bu  sorular  bizi  iktidarın  kaynağının  güç olduğu,  gücün  de  savaşta  belirlendiği  hususuna  götürür.  Devletin, dolayısıyla  iktidarın  kaynağında toplumsal  aklın  değil,  gücün,  savaşın  yattığını  iyi  görmek  gerekir. 
Devlet  ve  iktidar  toplumsal  sorunların  çözüm  araçları  olarak  oluşmazlar.  Sorun  çözme  kaynağı  olarak  kamusallıkla,  tahakküm  ve  istismar  gücü  olarak  devlet  ve  iktidarını  ayırt  etmeden  her  tür  karışıklığa  düşeriz.  Günümüzde  iktidarın  karışmadığı  hiçbir  toplumsal etkinlik  yok  gibidir.  Aileye  dek devlet  sızmıştır.  Küresel  kapitalizmin  geldiği  aşama,  devleti  hem  en yoğun  uygulanan  hem  en  gereksiz duruma  düşen  araç  konumuna  düşürmüştür.  Devletin  en  gereksiz konuma  düşmesi  zayıfladığı  anlamına  gelmez.  Tersine  dişini  tırnağına  takarak  ve  gerektiğinde  en  ta- 


vizkar  politikaları  kullanarak  etkinliğini  sürdürmeye  çalışır.  Devlet  iktidarının  bu  durumu  totalitarizm  olarak  adlandırılır.  Belki  eskisi  gibi  bir  faşist  totalitarizm  veya reel  sosyalist  versiyonu  aşılmıştır. 
Fakat  yine  de  devlet  totaliterdir. 
Günümüzde  totaliter  olmayan devlet  yoktur.  Bu  durum  kapitalizmin  gerekleri,  içinden  geçtiği kriz  ve  alternatiflerinin  devreye girişiyle  bağlantılıdır. 

Özcesi  devletin  kurulduğundan  beri  dayandığı  güç,  savaş  olgusu  halen  devam  etmektedir.  Savaş iktidarın  temelidir.  İktidar  olmak, savaş  kültürüne  dayanarak  toplumu  her  düzeyde  biçimlendirmek ve  statükoda  tutmak  demektir. 
Başlıca  belirleyen  olarak  devlet  iktidarı  kendini  yadsıma  anlamına gelebilecek  özgürlük  ve  eşitlik idealleriyle  örtüşmez.  Uygulamalarıyla  o  ideallere  hizmet  etmez. 
Tersini  yaparak  işlevini  sürdürmek  ister.  Dolayısıyla  bu  aracı  hedefleyen  partilerin  özgürlük  ve eşitlik  idealleri,  iyi  niyetli  de  olsalar,  devlete  ulaşıldığında  ancak boşa  çıkar. 

KCK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Siyasetin  Sosyalizasyonu 

29  Mart  yerel  seçimlerin  önemli  bir  sonucu  da,  eril  zihniyetin  demokratik  siyasetle  kopan  halkasının  yerine  demokratik 
kurumlaşmaların  gelişmesinin  zemini  haline  getirmek  olmalıdır.  Daha  kalıcı  sonuçların  açığa  çıkması  için  demokratik 

siyasetin  sosyalizasyonu  gerekmektedir. 


Bahar  aylarının  insan  yaşamın¬ da,  doğada,  sanatta,  siyasette hep  önemli  bir  yeri  olmuştur. 
Doğada  üretmek;  kendini  yenilemek,  yenilenmek  anlamına  gelmektedir.  İnsan  bedeninde  ve  ruhunda pozitif  enerji  yoğunlaşmasından kaynaklı  değişiklikler  meydana  gelir.  Baharda  insan,  umut  yüklenir arayışlarına  dönük.  Bahar  ayları  ilham  kaynağıdır  sanat  ve  sanatçı  için. 
Siyasette  yeni  arayışlar  ve  yeni  başlangıçlar  zamanıdır  bahar  ayları.  Kısacası  toplum  yaşamını  çok  yönlü etkileyen  bir  dönemdir.  Bahar  denince  tabii  ki  önce  Mart  ayı  gelir  akla.  Yani  toprağın,  inancın,  umudun ve  direnişin  ayı. 

2009  baharı  Kürt  toplumu  için 
önemli  olduğu  kadar,  Ortadoğu  ve 


dünya  siyaseti  açısından  da  oldukça önemli  bir  dönemi  ifade  etmektedir. 
Bütün  siyasal  güçlerin  geleceği  kendi  zihniyetiyle  örmeye  çalıştıkları dönemdir  2009  baharı.  Kürt  kadınları  açısından  bu  bahar,  gerek  8  Mart gerekse  de  Kuzey  Kürdistan  ve Türkiye’deki  yerel  seçimlerden  dolayı  oldukça  önem  taşımaktadır. 
Kürt  Kadın  Hareketinin  gelişim seyri  ve  başarısı,  Kürt  toplumu  üzerinde  siyasal  ve  sosyal  olarak  önemli değişimleri  yarattığı  gibi,  bölge  kadınları  üzerinde  de  etkisi  olan  bir gerçeğe  sahiptir.  Yıllardır  sürdürdüğü  sosyal  ve  siyasal  açılımlar egemen  sistemin  kadın  yaklaşımlarını  deşifre  ederek  toplumun  gündemine  koymuştur.  Kürt  kadınının örgütlü  gücünün  toplumda  ve  ya¬ 


şamda  yarattığı  değişim  bir  çok  siyasal  gücün  kadın  politikalarını  gözden  geçirmelerine  sebep  olmuştur. 
Kısacası  Kürt  kadın  hareketinin  bölgedeki  öncülük  rolü  son  yıllarda  oldukça  belirginleşmiştir.  DTP’nin kadın  milletvekilleri  konusundaki başarısı,  kadın  milletvekillerinin  demokratik  siyasetteki  ve  toplumsal sorunların  çözümündeki  etkinliği  ve duyarlılığı  Türkiye’de  kadının  siyasetteki  rolünü  gündeme  getirmiştir. 
Nitekim  bu  tartışmalar  yerel  seçimlerle  zirveye  ulaşmıştır.  Türkiye’de ortaya  çıkan  bu  düzey  Kürt  kadın hareketinden  bağımsız  gelişmemektedir.  DTP’de  uygulanan  %  40 
cins  kotası  Türkiye  ve  bölge  açısından  bir  modeli  ifade  ettiği  gibi, DTP’deki  kadın  milletvekilleri  ve belediye  başkanlarında  başta  Kürdistan’ın  parçaları  olmak  üzere  bölgedeki  diğer  halkların  kadınları  açısından  da  model  anlamına  gelmektedir.  Dolayısı  ile  29  Mart  yerel  seçimleri  Kürt  kadınları  kadar,  bölge halklarının  kadınlarını  da  ilgilendirmektedir. 

Kürt  kadınlarının  siyasetteki  etkisi,  kadın  bakış  açısının  eril  siyasette  yarattığı  değişimle  bağlantılıdır. 
Eril  zihniyetin,  siyaset  ve  yaşam kültürünün  şifreleri  çözümlenmeden  demokratik  siyasetin  ve  kültürün  geliştirilemeyeceği,  yüzyıllardır yürütülen  kadın  mücadelelerinin  or¬ 


taya  çıkardığı  bir  gerçekliktir.  Yine demokratik  yaşam  kültürü  ve  siyaseti  gelişmeden  de  kadınlar  ve  halklar  adına  yürütülen  mücadele  kazanmalarının  sistemin  uzantıları  olmaktan  kurtulamadığını  tarihsel  deneyimler  açığa  çıkarmıştır.  Dolayısı ile  demokratik  zihniyetin  gelişmesi oldukça  önemli  olmaktadır.  Demokratik  zihniyetin  gelişimi  yereldeki  bütün  kesimlerin  iradi  katılımlarıyla  mümkün  olacağından,  yerel yönetimler  demokratik  sistemin  temel  taşlarını  oluşturmaktadır.  Demokratik  değerlerin  en  çok  korunduğu  yerler  olması  itibariyle  de  doğru  olan  budur.  Demokratikleşme  tabandan  gelişecekse  ve  taban  da  yerel  ise,  başta  kadın  olmak  üzere  toplumun  her  kesiminin  örgütleneceği zemin  de  yerel  olmaktadır.  29  Mart yerel  seçimlerin  önemli  bir  sonucu da,  eril  zihniyetin  demokratik  siyasetle  kopan  halkasının  yerine  demokratik  kurumlaşmaların  gelişmesinin  zemini  haline  getirmek  olmalıdır.  Daha  kalıcı  sonuçların  açığa  çıkması  için  demokratik  siyasetin  sosyalizasyonu  gerekmektedir.  Yani  özgürlük  ideolojisinin  yerelde  yaşamın her  alanına  yedirilmesi  ve  demokratik  yaşam  kültürünün  geliştirilmesidir. 

Bütün  ideolojiler  sosyalitesini yaratarak  kendilerini  kalıcılaştırmışlardır.  Kürt  kadın  hareketinin  önem¬ 


li  kazanmaları  olmakla  beraber  toplumsallaşması,  yasallaşması  ve  özgürlük  ahlakına  dönüşmesi  gereken sorunlar  devam  etmektedir.  Kadınca  değerlerin  yaşamsallaşması  için yerel  yönetim  çalışmaları  en  değerli alan  olmaktadır.  Rant,  gasp,  sömürü, şiddet,  savaş,  açlıkla  terbiye  gibi  olgular  halen  siyasetin  temel  yöntemleri  olarak  sürdürülmektedir.  Açık  ki bu  kültür  yaşamı  yaratamaz.  Böyle bir  gerçeklik  içerisinde  29  Mart  seçimleri  demokratik  siyasetin  sosyalizasyonu  açısından  büyük  fırsatları açığa  çıkaracağından  kadın  adayların kazanmaları  kadın  hareketleri  açısından  da  önemli  bir  düzeyi  açığa  çıkaracaktır.  Bu  kazanım  aynı  zamanda  Kürt  kadınlarının  olduğu  kadar Kürt  halkının  da  ‘demokrasi,  barış, özgürlük’  arayışlarının  somut  göstergesi  olacaktır.  Yine  yıllardır  yürütülen  kadın  mücadelelerinin  özgürlük zihniyetiyle  kazanmalarına  bir  halkanın  daha  eklenmesi  anlamına  gelecektir.  Ve  aslında  29  Mart  yerel  seçimlerinde  kadın  adayların  kazanması  ‘Uluslararası  Dünya  Emekçi Kadınlar  Günü’ne  verilecek  en  anlamlı  cevap  olacaktır.  O  halde  başta Kürt  kadınları  ve  halkı  olmak  üzere demokrasiye,  barışa,  özgürlüğe  gönül  vermiş  herkesin  kadın  adayların kazanmasına  ve  başarısına  ortak  olması  için  el  ele  verelim. 


Hacer  Altunsoy 


Jinen  Kurd  ji  bo  8’e  Adar’e  Xwe Amade  Dikin 


%Js 


inen  Kurd  en  li  gelek  welaten  Ewrûpa  û cîhane  dijîn  we  îsal  di  8’e  Adare  de  dakevin  kolanan.  Jinen  Kurd  li  kolanan  8’- e^Adare  bi  meş  û  mîtîngan  pîroz  bikin.  Jinen  Kurd  we  bi  dirûşma  ‘Em  ne  Namûsa  ti Kesî  ne,  Namûsa  me  Azadiya  me  ye’  şahî  û aktîvîteyan  li  dar  bixin. 

Stuttgart:  Roja  8’e  Adare  platforma  jinan we  meşeke  hevbeş  li  dar  bixin.  Beriya  meşe saet  di  11:00  û  13:00’an  de  li  standa  înformasyone  ku  we  be  vekirin,  we  di  derbare wate  û  girîngiya  roje  de  belavok  ben  belav- kirin.  Jinen  ku  li  vir  bicivin,  we  saet  14:00 de  dest  bi  meşe  bikin. 

Hannover:  Jinen  Kurd  li  gel  organîzatoren  jinen  Tirk  we  meşekî  li  dar  bixin.  Meş saet  13:00’an  de  li  qada  Hannover  Steinture roja  7’e  Adare  te  li  darxistin.  Meş  bi  def  û zirneyan  heta  navenda  bajer  we  bidome. 
Roja  8’e  Adare  jî  li  navenda  heman  bajarî we  jin  bicivin  û  mîtîng  li  dar  bixin.  Di  mitinge  de  we  def  û  zirne  be  ledan  û  bername bi  lîstika  tîma  folklore  bi  dawî  bibe. 

Bremen:  Jinen  li  Bremene  dijîn,  eşkere kirin  ku  we  îsal  8’e  Adare  bi  mîtîngeke  pîroz  bikin.  Hat  hînbûn  ku  jin  mîtînga  xwe we  li  peşiya  Bremen  Hauptbanhofe  li  dar bixin. 

Hamburg:  We  roja  l’e  Adare  di  saet 14:00’an  de  panela  bi  nave  “Di  Jiyane  de Cihe  Jine”  were  lidarxistin.  Panelen  ku  ben lidarxistin  ew  in:  Kampanya  ‘Namusa  me Azadiya  me  ye’,  ‘Medya  û  Jin’,  ‘Qanûnen Pekûtiye  û  Bandora  Krîze  a  li  ser  Jine’  ne. 

Organizatörün  panele  jî  ev  in:  Bîzava Demokratik  a  Jinan  (DKH),  Komisyona  Jinan  (AGIF),  Meclîsa  Hamburge  a  Jinan, Navenda  Nûjiyan  a  Jinan.  Panel  we  li  zanîngeha  Hamburge  be  lidarxistin.  Her  wiha Navenda  Jinan  a  Nûjiyan  ya  li  bajare  Ham¬ 


burge  panelek  bi  nave  ‘Jinen  Kurd  di  nav Şer  û  Azadiye  de  ne’  we  be  organîzekirin. 
Panelîsten  organizatör  û  beşdarvan:  Li  ser nave  Navenda  Jinan  a  Utamaraye  Meike 


ne  be  darxistin,  we  jinen  Kurd  yen  li  Bonne dijîn  jî  beşdar  bibin.  Platforma  Jinan  destnîşan  kir  ku  ewe  isal  bi  hezeke  mezin  û  xurt we  8’e  Adare  peşwazî  bikin. 


“Em  Ne  Namusa  Tu  Kesinin 
Namusame  Azadiyameye!  ” 


Di  8?e  Adare  Roja  Jinen 

Kedkare  yen  Cihane 
De  Em  Bighen  hev  ! 


Internationaler  Frauentag 

Düsseldorf  2009 


DIROK:  7  Adar  2009  Şemi 
CIH:  AKKKM 
DEM:  12:00 


Frauen  und  Mâdchen  International tür  Fri  eden,  Freiheit und  Gleichberechtigung ! 

Demo:  07.03.09, 13  Uhr.  Friedrich-Ebert-Str.  34 


Nack,  li  ser  nave  Büroya  Aşitî  a  Jinan  Son¬ gül  Karabulut. 

Panelen  ku  roja  4’e  Adare  saet  18:00’an de  li  navnîşanen  Werkstatt  3,  Nernstweg 32-34  Hamburg  Altonaye  de  ben  lidarxistin. 

Meclîsa  Jinan  ya  Hambûrge,  ATIK  û  rexistinen  nû  yen  jinan  we  meş  û  şahiyen  8’e Adare  amade  bikin. 

Saet  14:00’e  roja  7’e  Adare  li  navnîşana Sternschanzeye  meş  te  li  darxistin;  saet 13:00’e  roja  8’e  Adare  jî  li  navnîşana  der Schule  SchanzenstraBe  105  Hamburge  we şahî  be  organîzekirin. 

Koln:  Jinen  Kurd  yen  li  Almanya  Kolne dijîn  îsal  wek  platforma  jinen  hevpar  we  organîze  bikin.  Meşa  ku  roja  7’e  Adare  li  Kol- 


Dusseldorf:  Roja  7’e  Adare  jinen  Kurd yen  li  Dusseldorfe  dijîn  amadekarî  dikin  ku li  gel  ciwan  û  jinen  Alman  û  jinen  penaber yen  biyanî  meşekî  mezin  li  dar  bixin.  Meş we  saet  di  12:00’de  li  peşiya  Düsseldorf  Hauptbanhofe  despe  bike.  We  ji  bajaren  Dortmund,  Essen,  Bielefelt,  Duisburge  jî  jin beşdar  bibin.  Piştî  axaftinen  ben  kirin  û  peyamen  di  mîtînge  de  ben  dayîn,  de  jin  di bin  coş  û  rîtma  def  û  foklore  xwepeşandane bidomînin. 

Oldenburg:  Li  bajaren  Oldenburge  jinen  Kurd  roja  8’e  Adare  bî  nîqaşkirina  pirsgireken  li  ser  mijara  namûse  w  e  peşvvazî  bikin.  Panel  li  komaleya  Loneye  çedibe  û  te payin  ku  mer  jî  beşdar  bibin. 


Her  wiha  jinen  Kurd  xwe  amade  dikin ku  beşdarî  bernameya  ku  Roj  TV  ji  bo  8’e Adare  amade  dike  bibin.  Bername  we  bernameya  muzîke  be . 

Awusturya:  Jinen  Kurd  yen  li  hemû  bajaren  Awusturyaye  dijîn,  îsal  roja  8’e  Adare we  li  gel  hev  pîroz  bikin.  Ji  bo  çalakiyem  jinen  Kurd  we  roja  7’e  Adare  li  paytexta Awusturya  Viyanaye  ben  ba  hev  û  te  gotin ku  îsal  ji  bo  ve  meşe  gelek  eleqe  jî  heye. 

Meş  li  qada  Operaye  dest  pe  dike.  Di mîtînge  de  axaftin  li  ser  wate  û  girîngiya  roje  bene  kirin.  Piştî  axaftinan  we  Koma  Şoreş a  muzîke  derkeve  ser  dike,  her  wiha  Koma Lorîn  ya  zarokan  û  tîma  folklore  ya  Sarya  jî li  ser  dike  de  reqsen  xwe  peşkeş  bikin. 

Swîsre:  Jinen  Svvîsrî  xwe  amade  dikin ku  îsal  ji  bo  pîrozbahiya  8’e  Adare  roja  7’e Adare  li  bajare  Zurîhe  meş  li  dar  bixin. 
Meş  saet  13:00’an  de  li  Hechtplatze  dest pe  dike.  Jin  we  li  bajaren  Basel,  Bern,  Lozan,  Cenevre  yen  Swîsreye  jî  de  bicivin  û meş  li  dar  bixin.  Ji  bo  ve  jî  amadekariyek xurt  pek  te  û  eleqeyek  mezin  jî  dibîne. 

Holanda:  Xwepeşandanen  ku  we  li Hollandaye  jî  pek  were,  wek  navendî  we  li bajare  Amsterdama  Hollandaye  be  lidarxistin.  Ji  bajaren  wek  Arnhem,  Den  Haag  û gelek  en  din  jî  we  beşdar  bibin.  Hat  gotin ku  we  çalakvan  û  meşvan  di  saet  14:00’e  li qada  Spûî  ye  roja  8’e  Adare  bicivin  û  dest bi  meşe  bikin.  Di  destpeka  mîtînge  de  we axaftin  li  ser  wate  û  girîngiya  roje  ben  kirin û  peyam  ben  dayîn.  Her  wiha  di  bername- ye  de  koma  koroya  Venge  Domanuen  Adi- re  Roj  ku  ji  zarokan  pek  te  û  Hozan  Zozan derdikeve  ser  dike.  Bernama  mîtînge  saet di  18:00’an  da  bi  dawî  dibe. 


Navenda  Nûçeyan 


Denge  Min  Ji  Azadî  û  Aştiye 


Roja  29’e  Adare  hilbijartinen heremî  we  bibe  roja  dîrokî ya  Gele  Kurd  ya  ku  vîna xwe  derdixe  hole.  Gele  me  di  reka Reber  Apo  ya  ronî  de  gihiştiye  hez û  hişmendiya  bi  awayekî  azad  paşeroja  xwe  ava  bike.  Yek  ji  beşen civake  ye  herî  hatine  xistin  jinan jî,  di  tekoşîna  azadbûyine  de  her dem  li  peş  cihe  xwe  girtine. 

Di  dîroka  civakbûyina  mirovahiye  de  ked  û  peşengiya  jine  her çiqas  ji  hela  sîstema  ataerkîl  ve  hatibe  berovajî  kirin  û  hatibe  înkar- kirin  jî,  di  roja  me  de  jina  Kurd  bi tekoşîna  azadiye  re  li  hemberî  sîstema  ku  nirxen  jine  înkar  dike  û  di kesayeta  jine  de  mirovahî  kiriye köle  disekine.  Jina  Kurd  ve  yeke baş  dizane,  azadiya  civake  ya  rastîn  di  azadiya  jine  de  derbas  dibe. 
Di  zanistiye  ve  de  ye  ku  heta  jin, yanî  dayika  civake,  çavkaniya  bingehîn  a  ku  we  diwelidîne  û  mezin dike  di  ware  kolebûyine  de  be,  ew civak  nikare  azad  bibe.  Ji  ber  ve yeke  ye  ku  jina  Kurd  di  tekoşîna azadiye  de  di  her  qaden  civake  de bi  rexistiniyen  xwe  yen  xweser, hem  peşengiya  guhertin  û  veguhertina  civake  dike  û  hem  jî  tekoşîna  avakirina  civaka  nû  ya  bi  nir- 


xen  jine  dide. 

Civaka  demokratîk  -  ekolojîk û  azadiyaneya  cinsî  xwe  dispere nirxen  jine  yen  bingehîn.  Avakirina  sîstema  civakî  ya  ku  xwe  dispere  tegihîna  azadî,  demokrasî  û wekhevîxwaziye,  dema  jin  bikari- be  xwe  di  her  aliye  civake  de  bi awayekî  azad  bîne  ziman  we  pek be.  Ji  ber  ve  yeke  bi  awayekî  aktîf tevlîbûna  jine  ya  jiyana  civakî  girîng  dibe.  Di  reça  azadbûyina  civake  de  bi  awayekî  aktîf  xwe  îfadekirina  jine  ji  helen  civakî,  aboriyî,  perwerdeyî  û  siyasî  esas  e.  Ji ber  ve  sedeme  hilbijartinen  29’e Adare  di  avakirina  sîstema  konfederal  ya  jine  de  dibe  gaveke  mezin.  Tekoşîna  li  dijî  sîstema  serdestiya  mer  ya  bi  sîstema  dewletperest  re  wekhev  bûyî  încax  bi avakirina  sîstema  jine  ya  xwe  dispere  nirxen  azadiye  û  demokrasiye  pekan  e.  Li  Kurdistane  li  dijî pekanînen  kedxwariye,  tevkujî  û her  cûreyen  kolekirine  dive  sîstema  konfederal  ya  jine  ya  xwe  dispere  wekhevî  û  azadiya  cînsan  be rûniştandin  û  be  peşxistin.  Ev  yek mak  û  garantiya  hemû  azadiyan  e. 
Serkeftina  namzeten  di  hilbijartinen  lokal  de  hatine  nîşa  kirin,  hem 


ji  bo  azadiya  civaka  Kurd  û  hem  jî ji  bo  sîstema  konfederal  ya  jine  ji binî  be  avakirin  dibe  mevziyekek girîng.  Ev  hilbijartin  li  Kurdîstane dibe  tekoşîna  di  navbera  namzeten  jin  ye  sîstema  konfederal  û  sîstema  dewletperest  de.  Yanî  dibe tekoşîna  sîstema  dewletperest  ya xwe  dispere  koledariye,  serdestiya mer  û  tekoşîna  sîstema  konfederal ya  demokratîk  ya  xwe  dispere wekhevî  û  azadiya  cînsan.  Peşengiya  ve  sîsteme  jina  Kurd  dike.  Bi giştî  gele  me,  bi  taybetî  jin  dive  bi girîngiya  hilbijartinan  ya  di  tekoşîna  me  ya  azadiye  de  û  di  avakirina sîstema  me  ya  dervî  dewlete  de  te bigiheje  û  dive  beje  “denge  min  ji avakirina  sîstem  û  jiyana  xwe  dispere  azadî  û  aştiye  re”.  Bi  vî  awayî dengen  xwe  bidin  namzete  jin  û namzeten  azadîxwaz. 

Dewleta  Tirk  bi  hemû  sazî, dezgehen  û  qaşo  bi  partiyen  xwe yen  çep  û  rast  xwe  dide  ser  Kurdîstane,  hewl  dide  ku  vîna  azadiya Kurdan  bişkîne.  Ji  bo  ve  yeke  bi her  cureyen  lîsk,  delk  û  dolaban hewl  didin  ku  gele  me  bixapînin. 
Ji  aliyakî  baweriyen  wan  en  manewî  bi  kar  tînin,  ji  aliye  din  jî  bi derfeten  madî  li  dijî  gele  me  şere 


Re 

be  rûmetkirine  dimeşînin.  Her wiha  di  danasînen  namzeten 
DTP  e  de  jî  bi  provakasyonan  hat xwestin  ku  gele  me  were  lînçkirin. 
Ev  zext  û  lîstiken  qirej  we  hîn  bidomin.  Gele  me  û  jinen  me  dive di  ve  pevajoye  de  hîn  hesas  û  hîn xurt  bixebitin.  Ev  hilbijartinan  ji bo  me  weke  gel  û  jinan  di  avakirina  peşeroja  me  ya  azad  de  kozikeke  girîng  e.  Bi  destxistinen  tekoşîna  me  ya  azadiye  ya  sîh  salî  we  bibe  xala  werçerxa  damezrandina sîstema  me  ya  xwe  dispere  renge jine. 

Di  kesayetiya  AKP  e  û  partiyen  din  en  ku  ji  xwîne  xwe  xwedî dikin  de,  eme  di  sindoqan  de  dewleta  kedxwar  û  arteşa  we  ya  tevkujer  tek  bibin.  Ev  yek  ji  bo  me  jinan we  bibe  duriyaneke  girîng  ya  peşeroja  me  ya  azad.  Roj  roja  di  şexse Reber  Apo  de  weke  jin  û  Gele 
Kurd  di  reça  avakirina  azadiya  xwe de  roja  seferberiye  ye!  Weke  jinan em  li  ku  dibin  bila  bibin,  ji  bo  serkeftine  dive  em  hemû  derfet  û  heza  xwe  derxin  hole  û  bixebitin! 
Weke  jin  bi  awayekî  azad  di  tekoşîna  diyarkirina  qedera  xwe  de dive  em  derfeten  heyî  di  cî  de  û  bi awayekî  rast  bi  kar  bînin.  Dive  ne- 


zîkayî  bi  vî  awayî  be.  Dive  em  8  e Adare  weke  biharbûyina  jine  bigrin  dest  û  bi  qîrîna  azadiye  em  hemû  kadan  tije  bikin! 

Di  serî  de  jinen  Kurd  û  jinen  ji gelen  din  dive  di  reça  azadiye, piştgiriye  û  biratiye  de  8  e  Adare veguherînin  roja  hevparbûyina  tekoşîne.  Em  starta  piştgirî  û  serkeftina  29  e  Adare  di  8  e  Adare  de  bidin  destpekirin.  Dive  jinen  me yen  li  çar  parçeye  Kurdîstane  û yen  li  derveyî  welet  bi  ve  hişmen- diye  nezîk  bibin.  Di  serî  de  jinen me  yen  li  Bakure  Kurdîstane,  Tirkiyeye  û  li  derveyî  welet  dijîn  dive bi  awayekî  teqez  dengen  xwe  bidin  jinen  ji  DTP  e  namzet  hatine nîşandayin.  Bi  hişyariya  her  deng we  li  reça  azadiye  bi  cî  bibe,  dive herkes  ji  bo  peşerojek  ronak  û azad  di  hilbijartinen  29  e  Adare  biçin  ser  sindoqan  û  di  serî  de  ji  bo azadiya  Reber  Apo,  azadiya  Gele 
Kurd  û  azadiya  jine  denge  xwe  bi kar  bînin. 
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Tekoşîna  Be  Xwedî  Mayine 


Em  li  kîjan  de  vere  cîhane  bibin  jî, rölen  ku  ji  me  re  hatiye  dayin, hatiye  ferkirin  re  dijîn.  Di  çerxa emperyalizme  ku  global  dibe  de zayendperestî,  ji  her  demî  behtir dîmenekî  kûreyî  wergirt.  Em  li  her  aliye  erdgilore  weke  jin  rölen  zayendperest  jedipirsin, ji  bo  derbaskirina  we  tedikoşin.  Ew  tekoşîn bedelen  giran  pewîst  bike  jî,  jin  di  ve  zanistiye de  ne  ku  ji  derveyî  kolebûyina  xwe  tiştekî winda  bikin  tuneye.  Tene  dikarin  zayendperestiye,  şîdeten  her  awayî  û  tecawize  winda  bikin.  Her  tişte  ku  hatiye  windakirin,  jinekî  hatiye  qezenckirin  e,  civakekî  hatiye  qezenckirin  e,  gihîştina  kulmekî  azadî  ye. 

îdeolojiya  zayendperest  li  hin  coxrafyayan weke  ‘namûs  derdikeve  peşberî  me;  li  hin  cihan  weke  hesûdî,  li  hin  cihan  jî  bi  hezaran rûyî.  Le  em  li  kîjan  aliye  ve  binerin  jî  çavkaniya  ku  hemû  jî  le  xwedî  dibin  îdeolojiya  serdestiya  zilam  e. 

Bele,  tekoşîn  didome.  U  em  weke  jinen Kurdistanî  hatin  rawestgehekî  girîng.  Me  bûyera  NAMUS  e  ku  kevire  avahiya  sîsteme  baviksalarî  û  îdeolojiya  serdestiya  zilam  e  girt hembere  xwe.  ]i  ber  çi  namûs? 

Ji  ber  ku  sere  me  bi  ve  tegihe  ketiye  belaye.  Em  nikarin  bejin  namûs  û  derbas  bibin. 
Tam  jî  li  nîveka  jiyana  me  radiweste.  Çav  qirpandinen  mirinî  ya  namûse  hene.  Ewqas  li nav  jiyana  me  ye  ku,  dema  em  her  dibihîsin, neçar  dimînin  ku  bifikirin. 

Sere  me  bi  namûse  ketiye  belaye,  ji  ber  ku pirsgirekî  me  ye  weke  azadiye  heye.  Sere  me di  belaye  de  ye,  ji  ber  ku  pirsgireka  me  bi  ideolojiya  baviksalariye  re  heye.  Baş  dizanin,  heta  ku  em  îdeolojiya  namûsa  ku  linge  îdeolojiya  serdestiya  zilam  e  ku  jinan  dorpeç  kiriye derbas  nekin,  nikarin  azad  bibin,  her  wiha  civak  jî  nikare  azad  bibe. 

Em  bi  namûse  re  nakok  in.  Jiber  ku  di berdewamiya  dîroka  kedxwariye  de  bi  riya milk  kirina  jine  ve  îdeolojiya  namûse  hatiye avakirin.  Bedena  jine,  zayendiya  we,  hilberîn û  zayîna  we,  bi  temamî  nasnameya  we  hatiye metingehkirin.  Jina  ku  hatiye  ware  metingehe,  ji  aliye  hemû  saziyen  sîstema  baviksalarî ve  (ol,  ziman,  hiquq,  tıp,  malbat  hwd.)  bin  veneriye  hatiye  girtin.  Di  encam  de  girtina  bin çavderk  û  venerîna  beden  û  zayendiya  jine  bi riya  saziyen  civakî  yen  weke  malbat,  perwer- de,  hiquq,  tıp,  ziman  û  ol,  cewhera  namûse ava  dike.  Bi  çandan,  olan,  sîstemen  zagonî,  xebaten  berhemen  hunerî  û  hilberînen  zanîne ve  ev  afırînen  zihnî  her  roj  ji  nû  ve  te  serdest kirin.  Tevî  ve  gelo  em  çima  nebejin  namûs? 

Em  tevahî  bûyîng  û  tabûyen  ku  bûye  kevneşop  ku  di  bin  nave  namûse  te  parastin  ve nakok  in.  Jiber  ku  koletiya  jine  hatiye  ware 


namûs  kirine.  Jin,  di  serî  de  male  dewlet,  yanî namûsa  dewlete,  ya  civake  û  ya  malbate  û  di encam  de  weke  male  zilam  hatiye  dîtin.  Gelo tene  bedena  we?  Na!  Tevahî  livînen  we,  axaftina  we,  meşa  we,  lixwekirina  we,  kena  wî,  bitûne  tekiliyen  we  yen  civakî,  sekna  we  ya  civakî  hemû  jî  di  çerçoveya  reziken  namûse  de hatiye  diyarkirin.  Li  gorî  wan  rezikan  jinekî incex  yan  bi  bave  xwe  û  biraye  xwe  re,  yan  jî bi  hevsere  xwe  re  te  terîfkirin.  Yanî  bi  zilamtiye  re.  Sîstema  meranî  livekî  çawa  ji  jine  bixwaze,  dive  jin  wisa  tev  bigere.  Jin  ne  li  gorî xwe,  li  gorî  bûyîngen  derve  (civak,  malbat, bav,  hevser  hwd.)  dijî.  Jiyanekî  li  gorî  xwe  nîne.  Jiber  ku  ew  namûsa  hineka  ye.  Her  wiha ‘xirabî  ji  namûse  re  naye  anîn’. 

Em  bi  namûse  re  nakok  in.  Ji  ber  ku  jinan yan  bi  nave  namûse  ten  milk  kirin,  yan  bi nave  töreye  dernakevin  derveyî  male,  yan  jî  ji aliye  yasayen  ‘modernîte’  ten  meta  kirin  û  ten bazarkirin.  Yekî  te  hepskirin  li  ‘qaden  taybet’, yek  jî  qaşo  bi  nave  azadiye  vedike  ‘qada  rayagiştî  (kerxane)’.  Di  cewhera  herduyan  de  jî milk  kirina  jine  radize  ku  ve  yeke  îdeolojiya serdestiya  zilam  dike.  Jin  yan  dibe  aide  ‘malbata  pîroz’,  yan  jî  dibe  aide  bazare  ku  herî  zede  qezence  tîne.  We  deme  gelo  em  çima  bi namûse  re  nekevin  nakokiye  ku? 

Em  bi  namûse  re  nakok  in.  Jiber  ku  ev yek  rezik  û  tabûyen  ku  mirina  jinan  tede  dihewîne.  Em  baş  dizanin,  reziken  ku  bi  nave namûse  hatiye  diyar  kirin  ji  jinan  re  mirine aniye.  Namûs,  ji  bo  jine  mirin  e.  Tene  ne  mirinekî  fızîkî,  mirina  giyanî  jî  dihewîne.  Ji  jina ku  bûye  namûsa  hinekan,  tene  bi  riya  zor  koletiya  we  naye  hevî  kirin.  Di  heman  deme  de te  hevî  kirin  ku  je  hez  jî  bike.  Te  xwestin  ku jin,  koletiye  ji  dil  bike.  Zilamtiye  hez  bike  û koletiya  xwe  berdewam  bike. 

Her  wiha  yan  hilbijerka  îtaeta  teqez  yan  jî ya  mirine  weke  xeten  jiyane  li  hember  jine  disekine.  Ji  bo  jinekî  ku  her  deme  we  bi  mirine ve  dagirtiye,  ew  rewş  incex  mirin  ji  mirine  ecibandine  dibe. 

Gelo  jinekî  ku  her  demî  behna  mirine  bide  û  bistîne,  dikare  bibe  heza  jiyan  û  jiyîne? 
Jina  ku  zarok  tîne  û  rih  je  diçe,  dizane  ku  zaroye  we  jî  di  nava  ve  dûbendiye  de  ji  dayik  dibe.  Eğer  lawik  be  we  bibe  kujer,  eğer  keçik be  we  bibe  qurban.  Di  çerxekî  jiyane  ya  wiha de  ku  li  bende  jin  û  zilaman  e,  mirov  nikare terîfa  eşe  bike.  U  jin  çima  bi  jiyanekî  binamûs a  ku  mirine  tîne  ve  ku  ji  dervî  hilbijerka  dubendiya  kujer-qurban  peşwaz  nake  re  li  hev hatî  bin? 

Em  bi  namûse  re  nakok  in.  Jiber  ku  îdeolojiya  namûse  tene  jine  qurban  nake.  Zilam  jî bi  awayekî  îronîk  dike  qurban.  Mîna  bûmerange  xwe  weke  merxas  bibîne  jî  di  bingeh  de 


wî  jî  tîne  ware  qurban.  Jiber  ku  her  ku  li  ser nave  namûse  bi  xwîne  werdan,  perçeyek  ji  mirovbûne  dûrketin  e.  Cewazî,  wate  û  manewiyata  mirovbûne  windakirin  e.  Windakirin  jî  xiyanet  li  cewhera  mirovbûyina  xwe  ye. 

Em  bi  namûse  re  nakok  in.  Jiber  ku  em dizanin  zagonen  namûse  ku  hemû  civake  dîl girtiye,  taybetmendiyen  mirov  ya  civakîbûne jî  kîret  dike.  Li  hember  çanda  namûse  civak topyekûn  destek  dide,  teşwîq  dike,  ku  nehatibe  kirin  hesaben  mirinî  je  dipirse,  sembola hevbeş  ye  sûce  ye  kuştinen  jine.  Dive  neye jibîrkirin  sîstema  serdestiya  zilam  ku  jinan  dike  serjinikî,  di  heman  deme  de  civak  jî  dike serjinik.  Çi  jî  be  ‘gel  weke  jin  e’.  Em  dizanin nîjadperestiya  ku  li  ser  zilamtiye  hatiye  sazkirin,  di  encam  de  weke  îdeolojiyeke  faşîst  derdikeve  peşberî  me.  Di  kesayetiya  jine  ku  gi- yan  û  bedena  we  hatiye  dizîn  de  ye  te  milk kirin  civak  e  jî.  Nîjadperestiya  zilamtî  ku  hatiye  mîlîtarîze  kirin  çawa  jina  ku  namûsbûyî hez  bike,  îdeolojiya  serdest  a  faşîst  jî  civaka ‘jinoyî  hez  dike. 

Di  ve  wateye  de  gelo  li  ser  bedenen  jinen ku  hatiye  kuştin  re,  civakek  dikare  xwe  ava  bike?  Yan  jî  dikare  azad  bibe?  Mirovan  incex  dikarin  ji  bo  azadiya  xwe  tebikoşin,  ne  ku  li  ser jina  hatî  kuştin. 

Naxwe  we  deme  ye  ku  dive  were  kuştin çiye?  Peşîkî  dive  zilamtiya  li  ser  namûs  ava bûye  bimire.  Ev  çanda  ku  dixwaze  zilamtiya xwe  li  ser  bedenen  jin  yen  mirî,  ye  ku  ve  yeke şerte  zilamtiye  ye  bingehîn  dihesibînin  bimre. 
Helbet  ye  ku  peşîkî  ye  ku  dive  bimre  ne  beden  û  giyana  jin  e,  zayendperestiya  ku  ji  zilam re  hatiye  dayin  e. 

Her  wiha  jinitiya  kevneşop  ku  zayendperestiye  didomîne,  ve  yeke  dipejirîne,  xwe  namûsa  hinekan  dibîne  ye  jî.  Jinitiya  ku  koletiye pejirandiye,  stûxwariye  weke  hilbijerkekî  tek ya  jiyane  dibîne,  mirine  normal  dibîne  ye  jî. 

Dive  ye  ku  bimre  çiye?  Civak  bixwe  ye  ku çavkaniya  xwedîbûna  hemû  tabûyan  a  bi  nave namûse  te  avakirin  û  namûse  aniye  warekî  ku dest  naye  dayîn  û  bi  vî  rengî  zilamtiyen  ‘qehreman’  û  jinitiyen  qurban  diafirîne.  Civaka  ku ruşta  namûsa  xwe  li  ser  jine  saz  dike,  dema derba  herî  mirinî  li  van  paşverûtiyen  xwe  bide,  mirov  dikare  we  deme  di  maneyekî  rast  de azadiya  civake  bike. 

Di  ve  wateye  de  em  çima  bi  îdeolojiya NAMUSe  re  li  hev  werin  ku?  Çima  bi  îdeolojiya  zayendperest  ku  civak  dike  kujer,  ji  mirovbûne  dûr  dixe  û  çavkaniya  xwedîbûna  sîstema  dewletparez  ya  desthilatdar  ve  li  gel  hev bijîn  ku? 

Em  bi  namûse  re  nakok  in.  Ji  ber  ku  em dixwazin  zagonen  exlaqe  ya  jiyana  mirovane li  ser  bingeha  azadiye  ava  bikin.  Em  dizanin 


Dive  ye  ku  bimre çiye?  Civak  bixwe  ye ku  çavkaniya xwedîbûna  hemû tabûyan  a  bi  nave namûse  te  avakirin û  namûse  aniye vvarekî  ku  dest  naye dayîn  û  bi  vî  rengî zilamtiyen 
‘qehreman’  û jinitiyen  qurban diafirîne. 

ku  pehesîna  bingehîn  ku  mirov  dike  mirov  ji hewldana  azadbûne  derbas  dibe. 

Dema  em  dibejin  ‘çima  tekoşîn  li  hember namûse’,  sedemen  ku  em  he  bihejmerin  hene.  Kampanya  ‘Namûsa  me  Azadiya  me  ye’ ku  jinen  Kurd  bireve  dibin,  bi  giştî  tekoşîna  li hember  îdeolojiya  serdestiya  zilam  e.  Di  qada zayendîperestiya  civake  de  tekoşan,  we  alternatîfa  zayendîperestiye  jî  di  nava  xwe  de  veke.  Di  qada  ku  zayendîperestî  tam  jî  ‘qada meranî  ye’  gotî  de  tekoşana  bûyera  ‘namûse’, we  pe  le  kirina  damara  şah  jî  bibe.  Madem  bi namûskirina  jine  pevajoya  mijandina  mirov dest  pe  kir,  we  deme  ji  xeleka  hatî  windakirin dest  pe  kirin  hewce  ye.  Bi  ve  kampanya  re  em îdeolojiya  baviksalariye  pirsiyarî  nakin,  di  heman  deme  de  pirsa  ‘azadiyekî  çawa  jî  di  heman  pîvane  de  jiyanî  ye.  Em  azadiyekî  çawa xiyal  dikin? 

Jinan  di  tekoşîna  azadiyen  xwe  yen  bi  salan  de  destpeke  ‘xwediyen  xwe’  kifş  kirin. 
Bersiva  pirsa  ‘ew  xwedî  kî  bûn’  le  geriyan.  Bi dayina  bedelen  mezin  ‘xwediyan’  dîtin  û  fer bûn.  Di  jiyanen  xwe  yen  trajîk  de,  cerben xwe  yen  tijî  bi  eş  de  ferq  kirin,  dîtin  ku  ne  zede  dûrî  wan  e.  Berevajî,  dîtin  ku  destpeke  di nava  xwe  de  ne,  piştre  jî  li  her  aliyen  wan  e.  Ji tekoşîna  teşhîr  kirina  hemû  ‘xwediyen  xwe’ ku  li  ser  ‘zilamtî’  xwe  saz  kirine  de  hatin  qonaxa  xwe  bexwedî  hiştine.  Ketin  nava  jepirsînekî  bexwedîbûne  ku  îdeolojiya  baviksalarî nikare  bîne  hizira  xwe  jî. 

Tam  jî  di  ve  xale  de  kampanya  tekoşîna bexwedî  hiştina  jinan  e,  di  heman  deme  de  ji pirsen  exlaqekî  çawa,  azadiyekî  çawa,  jiyanekî çawa  re  jî  legera  pehesîn  û  alternatîfa  we  peş xistin.  Her  ku  di  nava  xwe  de  tevahî  xwediyen ku  hikumdarî  avakirine  de  perçe  kirin,  jin  dîtina  mirova  ku  di  cewhera  wan  de  ne  we  zorî nekeşin.  Dîtina  mifteya  azadiye  we  derkeve peşiya  me.  Bi  her  yek  xwediye  re  tekoşan,  we rûxandina  îdeolojiyen  tabûyî  be. . 

Beguman  bingeha  azadiya  civakî  jî  we  pevajoya  guhertina  civakî,  siyasî  û  çandî  be  ku mirina  kedxwarî  û  sömürgeye  di  heman  deme de  tede  dihewîne. 

Jin  be  ku  peşdaraziyen  nirxen  îdeolojiya serdestiya  zilam,  bingeha  ku  ew  serde  rûnişti- ye  perçe  bike,  cîhana  zihnî  ku  ew  îdeolojî  pejirandiye  birûxîne,  nikare  azad  bibe. 

Kampanya  di  cewhere  xwe  de  seknekî  li hember  encamen  ku  sîstema  şaristaniya  penc hezar  salî,  koletiya  li  ser  jine  peşxistî  li  ser  bûyînga  namûse  derxistiye  hole  ye. 

Roja  8  Adare  Jinen  Kedkar  en  Cîhane  nezîk  dibe.  Li  ser  rasteka  dirûşma  ‘Em  ne  Namûsa  Ti  Kesî  ne’  qerîn  gelek  bi  mane  ye.  Em weke  jin  carek  dî  dibejin,  bedenen  me,  zayendiya  me  û  hilbijerka  me  ya  jiyane  aîde  me  ye. 


Elif  Selver 


/V 

Politikaya  Irane  ya  li  ser  Kurdan: 

Dardekirin! 
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Sala  2008’an  li  îran’e  370  girtî ku  ji  wan  2  kes  zarok  û  1 1  kes jî  jin  bûn  hatin  dardekirin.  Di sala  2008  de  li  îrane  tişte  ku zedetirîn  bala  mirov  kişand, bi  taybetî  polîtîkaya  dardekirine  ya  li ser  Kurdan  bû.  Li  Irane  îsal  jî  dardekirina  Kurdan  didome.  Be  sedem  Kurd tene  binçav  kirin  û  zedetirînen  wan  tene  dardekirin.  Par  5  kes  bi  idîaya  ku alîkarî  dane  PJAK’e  hatin  dardekirin. 
Di  nav  van  5  kesan  de  zarokekî  1 5  salî jî  hebû.  Ev  5  Kurd  li  Tebrîze  hatin  dardekirin.  Li  Irane  he  jî  bi  sedan  Kurd  di bin  tehdîda  dardekirine  ne.  Haşan Hîkmet  Demir  (35)  ku  hemwelatiye Tirkiye  bû,  bi  idîaya  ku  li  ser  nave PJAK’e  dest  bi  xebate  kiriye,  li  bajare Xoy’e  be  agahiya  malabata  wî  hate  dardekirin.  Niha  li  girtîgehen  îran’e  li  ser nave  endamen  PJAK  û  PKK’e  400  girtî  hene. 

Zor  û  zexten  li  ser  Kurdan  û  dardekirin  bi  taybetî,  bi  hilbijartina  Serok Komar  Mahmud  Ahmedî  Necad  zedetir  bû.  Ew  jî  bale  dikişîne  ser  polîtîkaya  Mahmud  Ahmedî  Necad  ya  li  ser Kurdan. 

Li  ber  van  ewqas  zor  û  zextan  û  siyaseta  mirine  ya  li  ser  Kurdan,  partî  û saziyen  Kurdan  li  hember  ve  zilme  tedikoşin.  Partî  û  dezgehen  Kurdan  diyar dikin  ku,  polîtîka  û  siyaseta  tunekirine ya  li  ser  Kurdan  he  jî  didome  û  ji  bo  ku raya  giştî  li  hember  ve  yeke  bi  hişyar be  dive  xebaten  xwe  didomînin. 


Li  gorî  rapora  Rexistina  Efûye  ya 
Navnetewî,  di  sala  2006’an  de  ji  wan  4 
jin,  kemtir  177  kes  li  Irane  hatin  dardekirin.  Ji  wan  4  kes  dema  ku  hatin  sucdarkirin  temene  wan  li  bin  18  salî  bûn. 
Ji  wan  kesek  jî  wexta  ku  hate  dardekirin  he  neketibû  18  saliya  xwe  .  Ji  wan kemtir  2  kes  hatin  recm  kirin.  Kevir  û kuç  li  ser  van  du  kesan  hatin  barandin û  hatin  qetil  kirin.  Ev  hovitiya  sala 2006’an  bû.  Ev  hovîti  di  sala  2008  de  bi giranî  li  ser  Kurdan  berdewam  kir. 

Di  sala  2008  de  li  îran’e,  ji  wan  2 
kes  zarok  û  1 1  kes  jî  jin,  bi  temamî  370 
kes  hatin  dardekirin.  Wekî  din  di  salâa 
2008  de  zilm  û  zordarî,  işkence  û  dardekirin  betir  berdewam  kir.  Di  sala 
2008  de  370  kes  hatin  dardekirin  û  237 
kes  jî  niha  li  benda  dardekirine  ne.  55 
kes  li  bajaren  Rojhilata  Kurdîstane  li ber  çaven  gel  hatin  dardekirin. 

Di  sala  2008’de  125  jinen  Kurd  hatin  binçav  kirin.  Ji  wan  6  kes  hatin  dardekirin,  5  jin  jî  bi  cezaya  recme  hatin qetilkirin. 

Li  Irane  ne  tene  cezaya  mirine,  li girtîgehan  îşkence  û  hovitî  bi  hev  re didome.  Bi  taybetî  zor  û  zexten  li  ser girtiyen  PKK  û  PJAK’e  berdewam  dikin.  Ji  bo  protestokirina  van  zor  û  zextan,  çendek  bere,  girtiyen  jin  û  mer yen  li  girtîgehen  Urmiye,  Kereç,  Mahabad  û  Sîne  û  li  girtîgeha  Kirmanşahe jî  300  girtiyen  PKK  û  PJAK’e  ketibûn greva  birçîbûne  ya  bi  nave  ‘Berxwedan Jiyan  e.’ 


Greva  birçîbûne  di  hemû  deveren 
Kurd  le  dijîn  de  bi  çalakiyen  piştgiriye ve  di  rayagiştiya  cîhane  de  deng  veda bû.  Zor  û  zilm  di  ve  çalakiya  greva  birçîbûne  de  jî  berdewam  kir  û  eriş  birin ser  girtiyan.  Girtiyan  jî  diyar  kirin  ku heya  ku  şert  û  mercen  girtîgehan  sererast  nebin,  de  çalakiyen  xwe  yen  berxwedane  bidomînin.  Bi  daxuyaniya  Rebere  KCK,  girtiyan  ev  çalakî  bi  dawî kiribûn. 

Li  Irane  Aktîvîsten  Kurd  yen  ku  bi Cezaya  Dardekirine  Hatine  Gezakirin: Remezan  Ahmad,  Farhad  Chalesh, Shirkuh  Marefi,  Rostam  Arkiya,  Fasih-Yasamini,  Rustem  Erkiya’ya,  (Bi  îdaya 


ku  endame  PJAK’e  ye  hate  ceza  kirin.) 
Adnan  Hasanpur  (Rojnameger),  Abdulvahid  Hiwa  Botimar  (Rojnameger), Ferzad  Kemanger  (Mamoste),  Enwer Huseynpenahi  (Mamoste),  Ferhad 
Wekili  (Mamoste),  Eli  Heyderiyan (Mamoste),  Erselan  Ewliyayi  (Mamoste),  Hebibulla  Letifi  (Xwendevan), Emir  Marufi,  Zeynab  Jalaliyan  (Parezer) 

îrane  Parezereke  Jin  bi  Cezaya 

Dardekirine  Ceza  kir 

Aktîvîsteke  Jineke  Kurd  bi  nave Zeynab  Jalaliyan,  bi  cezaya  dardekirine  hate  ceza  kirin.  Temene  Jalaliyan 
27  sal  bû  û  endame  Organizasyona 
Kurd  ya  Berxwdane  bû.  Jalaliyan  parezer  bû  û  li  Makûd’e,  li  herema  Azerbaycane  dijiya. 

Li  gor  nûçeyen  Iranian  Workers’ Solidarity  Network  û  Student  Council of  Defence  of  Human  Rights  in  Kurdistan’e  malbata  Jalaliyane  salox  daye ku,  keça  wan  heşt  meh  bere  li  Kermanşahe  hatiye  girtin.  Pişt  re  birine  Navenda  Tevkife  ku  li  Wezareta  İstixbarate.  Malbate  ji  we  roje  pe  ve  Jalaliyan qet  nedîtiye.  Jalaliyan  li  dadgehe,  di navbera  çend  deqîqeyan  de  bi  lez  û bez  be  guvan  hatiye  darizandin  û  ‘Weke  Dijmine  Xwede’  hatiye  îlan  kirin  û bi  cezaya  mirine  hatiye  ceza  kirin. 


Navenda  Nûçeyan 


Edî  Cîhana  Zarokan  jî  ji  Min  Tegihîştine 


Bere  min  gelekî  xwe  ji  tekiliya  bi  jinan  re  dida alî.  Heta  hinekî  hersa min  jî  ji  ve  yeke  hebû.  Min  nezîkbûna  jine  ya  diya  xwe  zede baş  nedidît.  Ji  ber  ku  ev  bi  min rast  xuya  nedikir;  ango  her  roj du  roj  îdîayen  huqûqe  yen  xwe disperin  ve  û  zede  bi  ser  de  çûna  zaroken  we,  bi  min  re  e  w  fikir  çekir  ku  dive  dayikek  ne wisa  be.  Ji  ber  ve  yeke  ez  li  ber rabûm.  Dayik  nabe  zarokan  bi vî  rengî  bînin  dine  û  mezin  bikin.  Min  di  jiyana  xwe  de  weke  prensîbeke  nirx  da  ve  yeke. 
Helbet  hûn  nizanin.  Baş  bala xwe  bidine,  ez  hîna  jî  bi  pîvanan  dijîm. 

Niha  bere  xwe  bidin  zarokan,  hemû  gelekî  beçare  û  bezar  in.  Dibe  ku  hûn  jî  hez  ji  zarokan  bikin  yan  jî  dile  we  bi wan  bişewite,  le  ez  bawer  nakim  ku  di  ve  yeke  de  hûn  hevgirtî  û  ciddî  ne.  De  û  bav  jî  tede  yen  ku  jidil  in,  we  ji  bo  cîhana  zaroken  xwe  xilas  bikin hinekî  dürüst  bin.  Binerin,  ti tişte  zarokan,  ti  paşeroja  wan nîne.  Zaroken  Kurd  in.  Gelekî xirab  hez  ji  zarokan  dikin.  Min he  ji  hingî  ve  j i  ve  yeke  nefret kir.  Min  ji  xwe  re  digot,  tevî  ku ti  tiştî  van  zarokan,  ti  plana  der bare  paşeroja  wan  de  û  çareye  - ke  wan  jî  nîne,  ji  bo  çi  xwe  bi 


vî  rengî  bi  van  zarokan  ve  dikin,  wan  himbez  dikin.  Ji  ber ve  yeke  ev  giredana  wan  û himbezkirina  wan  bi  min  weke rondiken  çaven  tîmsahan  xuya dikirin.  Ji  ber  ve  yeke  min  nefret  kir  û  min  doza  hezkirine nekir.  Weke  min  gotî,  min  got, ji  berdela  zaroke  bi  vî  rengî,  bila  hîç  nebe  çetir  e. 

Bala  xwe  baş  bidine;  ez  gi- 


redayî  pîvaneke dimînin  û  weha dijîm.  Zarok  îro gelekî  hez  ji  min dikin.  Ez  biçim ku  birek  zarokan heye.  Cîhana  zarokan  jî  ji  min fem  kiriye.  Dibî- nin  ku  ji  bo  wan, qe  nebe  heviyek hatiye  afirandin. 
Ez  ji  bo  ve  dibejim;  eleqeya  min pirr  alî  bû. 

E leqeyeke min  a  mîna  ve  ji rastiya  jine  re  jî hebû.  Min  xwe  ji rastiya  jine  dida alî,  min  xwe  je vedida;  ez  ji  cîhana  w  e  û  valabûna  w  e  ditirsiyam.  Ji  ber  ku  zimane  w  e  nebû du  gotinan  bike, deste  we  nîne  direjî  hinan  bike,  min  ji  beçaretiya  jine  şerm dikir.  Ez  bi  ve  dihisiyam.  Ve yeke  di  emrekî  piçûk  de  bandora  xwe  li  min  kir.  Wekî  din min  di  tekiliyen  bi  jinan  re  xistina  mirovan  didît.  Ez  zû  pe  hisiyam  ku  berpirsiyariyen  di  tekiliya  bi  jine  re  bere  mirova  dikare  bide  ber  bi  ku  ve.  Ango 


min  digot,  ji  berdela  ez  e  tekiliye  deynim,  hîç  nedeynim baştir  e.  Der  bare  mijare  de  ez tera  xwe  xwedî  pîvan  tevgeriyam.  Ne  jiber  ku  min  hez  nedikir,  berovajî  ji  ber  ku  hîn  ji piçûkayiya  min  ve  ez  pe  bawer bûm  ku  dive  mirov  pe  re  bibe hevalekî  qenc  û  baş.  Ez  ve  dibejim,  da  ku  eşkere  bibe  min xwe  di  tegihiştina  feodal  de ase  nekir.  Dikarim  bi  rihetî  bejim  ku  der  bare  ve  mijare  de  jî ez  alîgire  pîvaneke  wekheviye bûm.  Di  tevahiya  jiyane  de dive  hevkariya  jine,  pergala  jiyana  hevpar  a  bi  jine  re  pek were.  He  di  temenekî  gelekî piçûk  de  çi  di  lîstike  de,  çi  di hilberîne  de,  çi  li  dibistane m  evla  min  ev  bû.  Le  paşe  bi mezinbûna  min  re  min  fem  kir ku  ev  zede  ne  mumkîn  e,  jin zûka  ji  hole  wenda  dibe  û  hevaltiyeke  wekhev  û  azad  jî  nikare  peş  bikeve.  Min  dît  ku  ya di  ve  mijare  de  te  ferzkirin  jî tiştekî  gelekî  cihe  ye.  Jineke datînin  ser  sere  te  û  ji  borane pe  ve  ev  tekilî  mirovan  bi  devereke  din  ve  nabe.  Mijara  zewace  bi  vî  awayî  fikar  bi  min  re çekirin,  ez  ditirsandim.  Ve yeke  bi  min  re  hesteke  wisa çekir;  em  hem  jinen  xwe  û hem  jî  m  e  ren  xwe  bi  zewace wenda  dikin. 


Serboriyeke  min  a  der  bare ve  mijare  de  hebû;  îro  jî  te  nîqaşkirin.  Ez  nizanim  hûn  çi encaman  ji  van  nîqaşan  derdixin?  Ez  li  rojnameyan  dinerim, he  jî  hin  spekülasyon  hene. 
uXezûre  Apo  kî  ye?”,  “Çi  kare wî  bi  sîxûre  40  salan  e  MITe  re hebû?”  Yan  jî  ‘bi  filan  jine  re  çi kare  wan  hebû?’  Diyar  e  MIT dixwaze  nîqaşen  bi  vî  rengî  peş bixe.  Min  ev  bi  analîzan  hinekî ronî  kiribû.  Ev  bûyer  xwedî taybetmendiyeke  bi  wî  rengî ye  ku  di  peşeroje  de  werin  guftûgo  kirin  û  niha  jî  dibe  mijara nîqaşan.  Helbet  we  he  gelekî were  nîqaşkirin.  Ez  bi  xwe  bawer  im.  Ez  bi  xwe  bawer  im  ku ez  rast  nezî  ve  mijare  bûme,  ji bo  gel  û  dîroke  ez  gihîştime encamen  herî  baş.  Beguman  ez dürüst  û  ji  dil  nezî  meseleye bûbûm.  Ji  bo  armance  helwes- ta  wekhev  û  azad  vebirrî  bû. 
Le  her  weha  ez  li  gorî  her  îhtîmale  tevgeriyam.  Pirsa  ‘gelo’ 
timî  di  sere  min  de  bû.  Ne tene  ji  ber  ku  endama  malbateke  bi  vî  rengî  bû,  ji  ber  rastiya  jine;  nave  w  e  heye,  e  w  nîne!  Çiqasî  dikare  dürüst  be,  çi qasî  dikare  dilsoz  be,  çi  qasî  dikare  ji  dil  be,  dikare  çi  qasî  nûneriya  jiyana  bi  hev  re  bike? 

Rebere  KCK 
Abdullah  Öcalan 


Adar  2009 


Maart  2009 
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Waarom  is  “Onze  Eer  Onze  Vrijheid”? 


Koerdische  vrouwen  beweging  is  op 
25  november  2008  een  campagne 
begonnen  die  een  jaar  lang  zal  düren.  Deze  campagne  heet  “neen  tegen  geweld  op  de  vrouwen”.  De slogan  van  deze  campagne  is  “  we  zijn  vrouwen, we  zijn  niemands  eer,  onze  eer  is  onze  vrijheid”. 
Er  zijn  tot  nu  toe  verschillende  acties  gevoerd rondom  deze  campagne  en  er  worden  discussies gehouden.  Het  doel  van  deze  campagne  is  niet enkel  de  aandacht  vestigen  op  het  geweld  tegen de  vrouwen.  Met  deze  campagne  probeert  men ook  de  aandacht  te  trekken  op  maatschappelijke mentaliteit,  de  autoritaire  systeem  van  mannen, feodale  aandrang,  proberen  duidelijk  te  maken dat  önder  het  systeem  van  kapitalistische-vrijheid  systeem  een  slavernij  schuilt.  Wat  nog  een  voornaamste  doel  is,  vrouwen  doen  beseffen  hoe belangrijk  hun  rol  is  in  deze  strijd  om  een  democratische  vrijheid  te  kunnen  creeren. 

Deze  campagne  is  een  stap  om  de  maatschappij  ervan  bewust  te  maken  dat  de  vrouwen degelijk  te  maken  hebben  met  een  onderdrukking,  met  een  soort  slavernij.  Het  gaat  er  ook  om aan  te  tonen  dat  de  vrouw  sedert  vijfduizend  jaren  in  systeem  van  slavernij  verkeerd. 

Er  zijn  reeds  gelijkaardige  campagnes  op  de gang  gebracht,  maar  deze  hebben  hun  doel  niet bereikt  omdat  ze  vanuit  een  smallere  perspectief  zijn  uitgevoerd  en  ook  omdat  ze  niet  altijd langdurig  zijn  gehouden.  Daarom  kunnen  we nog  steeds  spreken  van  een  onderdrukking,  geweld,  lichamelijke  uitbuiting  tegen  de  vrouw. 
Zo  kunnen  we  ook  zien  dat  er  zowel  in  Koerdistan  als  in  Turkije  nog  steeds  een  enorme  onderdrukking  bestaat  tegen  de  vrouwen.  Wat  we echter  nodig  hebben  is  een  langdurige  campagne  en  een  langdurige  strijd  waarin  iedereen  zijn rol  op  zich  weet  te  nemen. 

We  kunnen  zien  dat  vrouwen  overal,  thuis, buiten  op  straat,  op  het  werk,  op  het  platteland nog  steeds  oog  in  oog  staan  met  een  discriminatie,  onderdrukking,  slavenpolitiek.  Vrouwen worden  zowel  mentaal  als  lichamelijk  onderdrukt.  Dit  gebeurt,  komt  meestal  door  bestaan- de  systemen,  mechanismen,  staatsterror  en overhiedspolitiek  die  de  aile  vormen  van  geweld tegen  de  vrouw  tolereren.  We  kunnen  van  aile vormen  van  onderdrukking  spreken,  bijvoorbeeld  in  een  reclamespot,  op  het  werk,  in  het  familie  situatie  er  is  altijd  sprake  van  belediging  van de  vrouw  geweld  tegen  de  vrouw  en  de  genderdiscriminatie.  Zo  we  dit  allemaal  beseffen  is  zeer  belangrijk  dat  we  een  sterke  strijd  voeren.  De strijd  van  de  vrouw  heeft  genoeg  redenen.  Het mag  niet  beperkt  blijven  tot  een  campagne.  Het moet  een  langdurige  strijd  zijn  aangezien  de  gro- te  lijnen  die  in  de  de  campagne  als  doel  waargenomen  worden  zullen  leiden  tot  de  vrijheid  van de  vrouw. 

Het  is  van  levensbelang  dat  eenieder  beseft hoe  belangrijk  zijn  rol  is  in  deze  strijd  om  de  vrijheid  van  de  vrouw  te  kunnen  aanwerven. 


Men  gaat  zich  afvragen  waarom  de  slogan van  deze  actie  över  eer  en  vrijheid  gaat.  Dit  is doordat  de  vrouw  dagelijks  geconfronteerd  word met  deze  twee  termen.  Dagelijkse  gebeurtenissen  in  het  leven  van  een  vrouw  zijn  gevolgen van  de  waarneming  van  de  maatschappij  över  de eer.  We  beseffen  al  te  goed  dat  er  een  manier  is om  dit  te  doen  te  stoppen;  vrijheid  van  de  vrouw.  In  aile  maatschappijen  hebben  vrouwen  naar  de  vrijheid  gehunkerd.  Om  vrijheid  te  kunnen  erven  zijn  mensen  zowel  individueel  als maatschappelijk  strijden  begonnen  en  zijn  nog steeds  aan  het  srijden.  Desondanks  dat  elk  individu  een  eigen  waarneming  över  de  vrijheid  heeft,  eenieder  heeft  vrijheid  nodig,  ieder  gaat  op zijn  manier  opzoek  naar  vrijheid  en  ieder  probeert  op  zijn  manier  vrijheid  te  erven  maar  het  is een  feit  dat  we  allemaal  het  nodig  hebben  en  we voelen  de  afvvezigheid  ervan  in  ons  leven.  Het  is ook  belangrijk  op  welke  manier  we  strijden  voor vrijheid,  wat  voor  vrouwen  niet  veranderd  is  dat ons  gemeenschappelijke  vertrekpunt  hetzelfde is,  vrijheid.  Door  aile  tijden  is  de  vrijheid  van  de vrouw  actueel  gebleven,  de  onderdrukkingen en  het  geweld  tegen  de  vrouw  is  beletsel  voor veel  andere  maatschappelijke  veranderingen. 
Vrijheid  is  de  doel  die  men  in  aile  vormen  van de  onderdrukkingen  ernaar  streeft. 

Daarom  moeten  we  al  te  goed  beseffen  dat de  vrijheid  van  de  vrouw  zowel  vrijheid  van  de individu  als  vrijheid  van  de  maatschappij  en  de vrijheid  van  de  natie  met  zich  zal  mee  brengen. 
Bij  het  kiezen  van  de  motto  en  slogan  van  deze campagne  wisten  we  al  te  goed  wat  de  oorzaak was  en  naar  wat  we  moesten  streven.  Om  de  verkeerde  waarnemingen  van  de  maatschappij  te kunnen  veranderen  moeten  we  duidelijk  maken dat  onze  eer  onze  vrijheid  is.  Alleen  als  we  vrij zijn  kunnen  we  de  samenleving  ook  leefbaar maken.  Wanneer  we  dit  doen  zijn  we  ervan  bewust  dat  we,  vooral  koerdische  vrouwen  weten dat  de  vrijheid  van  de  vrouw  de  vrijheid  van  de maatshcappij  en  de  vrijhed  van  de  natie  is.  Dit  is vooral  voor  koerdische  vrouwen  noodzakelijk want  we  zijn  zowel  als  volk  als  en  als  vrouwen  altijd  onderdrukt  geweest.  We  hebben  jaren  lang geleden  en  lijden  nog  steeds  door  dat  we  onze vrijheid  niet  gerft  hebben.  Met  de  PKK  (Koerdische  Arbeiders  Partij)  hebben  zijn  we  hebben de  kans  gekregen  om  ons  zelf  te  verkennen  zowel  als  vrouw  en  als  een  natie,  dit  heeft  ons  bewust  gemaakt  van  hoe  vrij  de  vrouw  word  hoe vrij  we  als  volk  kunnen  zijn. 

Met  PKK  als  partij  en  Abdullah  Ocalan  als leider  zijn  we  vooruit  geraakt  in  het  analyseren en  het  inzien  van  de  revolutie  die  we  verandering  kunnen  noemen  in  het  strijd  om  vrijheid. 
Koerdische  vrouwen  die  in  het  eerste  plaats  vrouwen  zijn,  leden  zijn  van  een  volk  die  op  politieke,  culturele  vlakken  neergehaald  is,  heeft  het op  eerste  plaats  te  lijden  gehad  door  eigen  maatschappij  die  niet  voldoende  ontwikkeld  is  en door  verschillende  factoren  de  vrouw  op  tweede rang  heeft  beschouwd  en  onderdrukt.  Op  twee- 


de  plaats  heeft  de  koerdische vrouw  nog  is  te  lijden  gehad door  kolonialisten,  geweldadige  landen.  Met  de  leiderschap  van  Abdullah  Ocalan heeft  de  koerdische  vrouw  al te  goed  de  besef  van  vrijheid gekregen  en  de  connectie tussen  de  vrijheid  van  de  vrouw  en  de  natie  kunnen  begrijpen.  Vrijheid  van  de  vrouw zal  de  proces  van  vrijheid  van de  natie  versnellen.  Berivan, 
Ronahi,  Zilan,  Sema,  Beritan zijn  de  vrouwen  die  dit  waarheid  objectief  hebben  waargenomen  en  revolutionaire veranderingen  met  zich  hebben  mee  gebracht. 

Met  als  uitgangspunt  vrijheid  zien  we  in  dat  vriheidsstrijd  zijn  geringe  plaats  nog steeds  bewaart.  Zeker  voor ons  voor  vrouwen  is  dit  een levensbelangrijke  kwestie. 
Vanuit  deze  perspectief  als  we  geweld  tegen  de vrouw  willen  stoppen,  een  vrouw  creeren  die volledig  vrij  moeten  we  ervan  uitgaan  dat  de  vrijheid  van  de  vrouw  de  vrijheid  van  de  maatschappij  de  vrijheid  van  de  natie  met  zich  zal  mee brengen  en  en  enkel  zo  kunnen  we  voorkomen dat  de  vrouw  nog  onderdrukt  wordt,  gemarteld wordt. 

Het  feit  dat  we  in  onze  slogan  “de  eer”  hebben  opgenomen  is  zeer  terecht.  In  middenoosten  is  eer  het  eerste  waar  een  vrouw  dagelijks mee  wordt  geconfronteerd.  Bij  het  plegen  van geweld  tegen  de  vrouw  wordt  eer  als  reden  aangetoond.  Zowel  in  Koerdische  als  Turkse  maatschappijen  wordt  eer  vaak  gebruikt  om  de  geweld  en  de  onderdrukking  ten  op  zichte  van  de vrouw  te  legaliseren.  Ook  eer  wordt  op  verschillende  manieren  door  individuen  geinterpreteerd.  Eer  is  volgens  sommigen  lichaam  van  een vrouw,  volgens  anderen  is  eer  het  feit  dat  een vrouw  zich  toebehoren  voelt  aan  een  man  en een  andere  interpretatie;  eer  is  totaal  van  aile vrouwen  in  een  familie.  Volgens  nog  anderen wordt  eer  gezien  als  vrijheid  van  zijn  zijn  land  en zijn  volk.  De  mentaliteit  dat  de  seksisme  en gender  als  eer  interpreteert  is  in  aile  tijden  beul geweest  tegen  de  vrouwen.  In  het  systemen  waar  mannen  de  autoriteit  vormden,  hebben  de mannen  de  eer  van  de  vrouw  eeuwenlang  als wapen  gebruikt  om  zich  te  herenigen.  Dit  kan men  ook  merken  in  het  later  herenigde  systemen,  eer  van  de  vrouw  is  gebruikt  om  de  vrouw te  doen  verkeren  in  een  slavenpolitiek. 

Er  worden  nog  steeds  in  heel  Midden-Oosten,  Koerdistan,  Turkije  eremoorden  gepleegd, elke  moment  wordt  een  vrouw  slachtoffer  van eremoord  en  geweld.  Onze  vrijheidstrijd  heeft een  serieuse  verandering,  aanpassing  gebracht  in de  maatschappij.  Vroeger  konden  vrouwen  niet eens  buiten,  nu  kunnen  vrouwen  zich  verenigen, aan  politiek  mee  doen,  in  guerilla  strijd  plaats  nemen  en  acties  voeren.  Maar  desondanks  deze  veranderingen  traditionele  opbouw  van  de  maatschappij  is  zodanig  opgebouwd  dat  er  nog  steeds op  verschillende  gebieden  sprake  is  van  polygamie,  vrouwen  besnij deniş,  eremoorden,  uithuwelijkingen  op  jonge  leeftijd.  Dit  kwetst  echter op  de  eerste  plaats  de  vrouw  en  vervolgens  de maatschappij.  Wanneer  men  ziet  wat  een  revolutie  Koerden  hebben  gemaakt  op  verschillende gebieden  verschiet  men  van  de  nog  steeds  bestaande  onderdrukking  en  geweld  ten  op  zichte  van de  vrouw,  dit  is  een  serieuse  paradox. 

Er  zijn  zoveel,  tegen  de  tienduizenden  mensen  gesneuveld  om  de  vrijheid  van  de  Koerdische  vrouwen  en  mannen  maar  nog  steeds  komt de  waarheid  van  dezer  niet  overeen  met  de  waarheid  van  de  maatschappij.  Desondanks  dit strijd,  er  wordt  nog  altijd  geweld  gepleegd  tegen de  vrouw  en  de  vrouw  wordt  onderdrukt.  We  zouden  zich  moeten  af  vragen  över  deze  situatie en  we  moeten  beseffen  dat  we  een  serieuse strijd  nodig  hebben.  Abdullah  Ocalan,  leider 


van  PKK  heeft  de  nadruk  gelegd  op  het  feit  dat de  vrijheid  van  de  vrouw  de  sleutel  is  om  de  vrijheid  van  de  natie,  van  de  volk,  van  de  maatschappij  te  kunnen  bereiken.  Hij  heeft  ook  mensen  doen  beseffen  dat  de  eer  niet  bij  de  vrouw of  bij  gender  ligt  maar  in  een  vrije  land.  Ondanks  dit,  in  onze  gemeenschap  heerst  nog  steeds  een  autoritaire  systeem  van  mannen,  er  zijn negatieve  traditionele  gewoontes  die  we  nog  niet  overwonnen  zijn  en  reden  zijn  tot  de  geweld tegen  de  vrouw  en  haar  onderdrukking.  Een man  die  in  vrijheidsstrijd  zeer  actief  zijn  rol  opneemt  durft  in  zijn  eigen  huis  de  vrouw  met  de reden  van  “eer”  te  moorden  te  martelen.  Dit  is iets  wat  we  ons  sterk  moeten  afvragen  als  maatschappij.  Ook  de  man  moet  zich  afvragen  indien hij  zoals  de  vrouw  in  vrije  individu,  vrije  maatschappij,  vrije  land  gelooft  moet  hij  stil  staan  bij het  wat  hij  moet  doen  hoe  hij  moet  denken. 

In  kapitalistische  systemen,  de  vrouw  wordt met  een  schijn  van  vrijheid  bekleed  maar  het  is slecht  schijn  een  getekende  gekleurde  schijn. 
We  zien  zeer  duidelijk  dat  de  vrouw  om  winstmarge  te  verhogen  gebruikt  wordt  in  de  kapitalistische  moderniteit.  Dit  is  een  subtiele  manier van  uitbuiting  van  de  vrouwelijke  lichaam.  In  de traditionele  gemeenschappen  is  te  zien  hoe  de vrouw  op  een  groffe,  lompe  manier  onderdrukt wordt  maar  in  de  kapitalistische  systemen  gebeurt  dit  op  een  zeer  gesloten,  subtiele  manier. 
Vrouwen  hebben  een  plaats  in  de  maatschappij, kunnen  werken,  kunnen  funcitoneren  maar  achter  deze  schuilt  een  politiek  om  winstmarges  te verhogen  en  de  vrouw  volledig  ter  beschikkingstellen  van  mannen.  Een  opvallende  voorbeeld is  dat  de  sesk  beroepen  gelegaliseerd  worden. 
Wanneer  men  traditionele  gemeenschappen  en kapitalistische  gemeenschappen  vergelijkt  ziet men  duidelijk  dat  er  ook  daar  waar  vrouwen  studeren,  werken,  aan  politiek  participeren  zeer duidelijk  uigebuit  worden  zowel  lichamelijk  als op  andere  vlakken.  Ze  lanceren  zich  als  ontwikkelde,  gevorderde  gemeenschappen  maar  het  is duidelijk  en  er  is  een  vermeerdering  wat  betreft geweld  ten  op  zichte  van  de  vrouw.  Sekse  wordt net  als  sport  en  kunst  als  een  middel  gebruikt om  een  onverantwoordelijke  slappe  maatschappij  te  creeren. 

Aangezien  er  nog  zoveel  moorden,  onderdrukkingen  door  de  eerconcept  voorkomen  vinden  we  ons  genoodzaakt  om  met  deze  campagne,  in  deze  campagne  duidelijk  maken  wat  eer concept  is  hoe  het  geinterpreteerd  moet  worden en  wat  we  ons  moeten  afvragen  als  individu.  Daarom  hebben  we  de  eerconcept  als  slogan  van deze  campagne  genomen  en  gaan  tot  uiterste strijden  om  iedereen  ervan  bewust  maken  dat de  vrouw  niemands  eer  is  en  de  essentiele  eer van  de  individuen  hun  vrijheid  en  hun  trots  is. 
Bovendien  moeten  we  ons  sterk  afvragen  wat  de vrouw  is,  wat  de  vrijheid  is.  We  leggen  de  nadruk  nogmaals  op  de  vrijheid  van  de  vrouw  en  de veranderingen,  aanpassingen  die  het  met  zich zal  brengen  in  de  gemeenschappen.  Het  moet veelzijdig  bepaald  worden  en  er  is  een  zeer  sterke  krachtenbundeling,  strijd  nodig  om  al  deze doelen  te  verwezenlijken.  Dit  is  ook  de  reden waarom  zulks  campagnes  noodzakelijk  zijn. 
Campagnes  die  vanuit  kleine,  doelloze  hoekstenen  gevoerd  worden,  leiden  meestal  tot  het  bereiken  van  niets. 

We  zouden  als  vrouwen  ons  eerst  bewust van  moeten  zijn  van  de  problematiek,  vervolgens  activiteiten  uitvoeren,  zich  ontwikkelen  en we  zouden  methoden  moeten  ontwikkelen  om deze  strijd  met  de  verwezenlijking  van  de  doelen  te  kunnen  laten  verlopen.  Bovendien,  we zouden  vooral  mannen  en  de  maatschappij  van deze  problematiek  bewust  moeten  maken. 

Door  de  georganiseerde  korttijdige  en langtijdige  acties  kunnen  we  deze  strijd  onmisbaar  maken.  We  geloven  indien  we  met  deze methodes  deze  campagne  kunnen  uitvoeren we  zeker  serieuse  veranderingen,  ontwikkeling in  de  gemeenschappen  en  de  vrijheidsproces van  de  vrouw. 
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Havin,  genç  bir  Kürt  kadını. 

Onu  Bahoz  filmiyle  tanıdık. 
Sinemacılık  alanında  kısa ama  başarılı  bir  deneyim  süreci  geçirmiş.  Rol  aldığı  sinema  filmlerinde  ondan  övgüyle  söz  ediliyor.  O  sanatı  toplumsal  olgulardan  bağımsız değerlendirmediği  gibi  kadın  bakış  açısıyla da  anlamaya  ve  bu  alanda  da  iddialı  olmaya çalışıyor.  Onunla  sohbet  ederken  bu  iddia¬ nın  yanı  sıra  Kürt  gerçekliğini  de  görünür kılma  çabasını  gözlerindeki  ışıltıdan  okuyoruz.  O  kendi  kimliğinin  bilinciyle  sanat  alanında  zorlu  da  olsa  yol  almaya  çalışıyor.  Havin  Funda  Saç’la  sanat  ve  sinemacılık  üzerine  sohbet  ettik. 

•  Öncelikle  kendinizi  tanıtır  mısınız? 

Maraş,  Elbistanlıyım.  Yaklaşık  16  yıldır İstanbul’da  yaşıyorum.  İstanbul  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi  Radyo  Televizyon  ve Sinema  Bölümü  mezunuyum.  Aynı  zamanda  Kartal  Belediyesi  Devlet  Tiyatrosunda iki  yıl  oyunculuk  eğitimi  aldım.  Fırtına  filminde  Rojda  karakterini  canlandırdım.  Bu benim  ilk  oyunculuk  deneyimim  oldu.  Sonrasında  yeni  bir  filmde  oynadım.  Tarık Akan  ve  Şerif  Sezer’in  oynadığı,  Deli  Deli filmiydi.  Aynı  zamanda  çeşitli  kısa  filmler¬ de  rol  aldım.  Öğrenci  filmlerinde  ve  iki Kürtçe  küpte  oynadım. 

•  Deli  Deli’nin  içeriğini  biraz  açabilir misiniz? 

Deli  Deli,  Rus  Çarı  tarafından  sürgün edilen  Malakan  aşiretinden  bir  ailenin Kars’a  yerleşmesi  sürecindeki  olayları anlatıyor.  Geniş  bir  aile.  Filmde  Tarık  Akan artık  son  Malakan’ı  oynuyor.  Çünkü  Malakan’ların  soyu  tükenmiş.  Tarık  Akan  son Malakan  rolüyle  gençliğinde  yaşadığı  bir  aşkı  anlatıyor.  Bir  Türk  kızına  aşık  oluyor. 
Ancak  geleneksel  yaklaşımlardan  dolayı  evlenemiyorlar.  Engelleniyorlar.  Yıllar  sonra karşılaşıyorlar.  Kadın  ondan  nefret  ediyor. 
Bu  duygular  eksenindeki  ilişkileri  anlatıyor. 
Ben  de  Şerif  Sezer’in  torununu  oynuyorum filmde.  Karakter  olarak  köylü  bir  kızı  canlandırıyorum.  Filmdeki  temel  rollerden  biri oluyor  bu. 

•  Türkiye’de  ve  dünyada  sinemacılığı nasıl  değerlendiriyorsunuz? 

Sinema  şöyle  bir  şey;  insanın  kendini çok  iyi  ifade  edebileceği  bir  sanat  tarzı.  Mesela  Kürtler  eziliyor.  Bu  gerçekliği  ne  kadar anlatırsanız  anlatın,  çok  büyük  bir  etki  yaratmaz.  Ama  sinema  çok  etkileyici  bir  tarz¬ da  anlatabilir.  O  hikaye  senin  hikayen  olabiliyor.  Kısa  ama  çarpıcı  olarak  ezilmişliği  anlatabilirsiniz.  Sinemanın  böyle  bir  avantajı var. 

Türkiye’de  sinema  hem  çok  kolay  hem çok  zor.  Siz  gerçekten  suya  sabuna  dokunan bir  şey  yapmak  istiyorsanız,  özellikle  Kürt sorunu  ile  ilgili  bir  takım  gerçekleri  vermek istiyorsanız  bir  çok  zorlukla  karşılaşabiliyorsunuz.  Çünkü  bazı  tabular  henüz  aşılmış değil.  Halen  bir  çok  insan  çekiniyor. 

Adana’da  Yılmaz  Güney  anısına  bir  festival  yapılıyordu.  Altın  Koza  film  festivalinde  bazı  Kürt  filmleri  alınmadı.  Böyle  bir  çok film  festivale  alınmıyor,  engelleniyor. 

Sinema  alanında  alternatif  bir  şey  yapmak  istiyorsunuz,  ama  hiçbir  destek  bulamıyorsunuz.  Bütün  alanlar  size  kapatılıyor. 

Türkiye’de  sinema  yapmanın  kolay yanları  da  var.  Mesela  abuk  subuk  bir  komedi  filmi  çekiyorsunuz.  Yine  hep  küfür içerikli  filimler  yaparsanız  hiçbir  engelle karşılaşmıyorsunuz.  Bu  tür  filmlerin  tanıtımı  bir  yıl  öncesinden  yapılıyor;  gişelerde  rekor  kırıyor.  Ama  alternatif  sanatsal  bir  şey yapmak  isterseniz,  Türkiye’de  her  türlü  anti  demokratik  engelle  karşılaşırsınız.  Bu  koşullarda  sanat  yapmak  çok  zor.  Kendini  Kabul  ettirmek  çok  zor  gerçekten. 

Oyunculuk  yapmak  için  ise  inanmak çok  önemli  bence.  Artık  kendi  adıma  inanıyorum,  bir  şeyler  yapabilirim.  Neden  biz Kürt  sanatçıları  bir  şeyler  yapmayalım  ki? 
Neden  dünyada  Kürt  kadın  oyuncu  diye  tanınmayalım  ki?  Kürtleri  anlatmak  sadece politik  mücadeleyle  olmuyor.  Sanatla  da Kürtleri  anlatmaya  ihtiyaç  var  bence.  Sanatla  Kürtler  kendilerini  daha  fazla  insana  ifade  edebilir  diye  düşünüyorum.  Kendi  adıma  ben  böyle  olmak  istiyorum.  Kürtleri oyunculukta  her  anlamda  temsil  etmek  istiyorum. 

•  Kadın  gözüyle  sinemayı  ele  alacak 

olursanız,  örneğin;  kadın  katliamlarının 

yansımasını  veya  cins  çelişkisinin  ele 

alınışını  nasıl  değerlendirirsiniz? 

Evet,  bu  güzel  bir  soru.  Türkiye  sinemasındaki  ele  alışlardan  müthiş  derecede  rahatsızım.  Namus  adına  işlenen  cinayetler salt  Kürtler’de  varmış  gibi  yansıtılıyor.  Filmlerde,  dizilerde  tamamen  böyle  yansıtılıyor. 
Buna  çok  karşıyım.  Elbette  Kürtlerde  de  var bu  tür  sorunlar.  Ancak  salt  Kürtlere  mal  edilerek  ne  kadar  geri  ve  cahil  bir  halk  olduğu ırkçılık  üzerinden  verilmeye  çalışılıyor.  Bilimsel  verilerden  yola  çıkarak  bir  ele  alış yok.  Tamamen  politik  temelli  bir  ele  alış var.  Bütün  dünyada  kadın  katliamları  var. 
Sadece  adı  değişiyor.  Bizde  de  hala  kadına karşı  yaklaşımda  çok  sorunlar  var.  Bu  sinemaya  çok  güzel  yansıtılabilir.  Gerçekten  çok can  alıcı  hikayeler,  ensest  ilişki,  tecavüz  gibi olgular  sinemaya  daha  fazla  yansıtılabilir  diye  düşünüyorum.  Bastırılmış  toplumlarda bu  çok  yoğun  yaşanıyor.  Bu  olgular  sanata bilimsel  temelleriyle  birlikte  yansıtılmıyor. 
Üzücü  olan  bu.  Aksine  magazinleştiriliyor. 
Bu  ise  ürküntü  verici. 

En  son  Hande  İpekçi’nin  Saklı  İmza  diye  bir  filmini  izledim.  Bu  film  çok  yetersiz¬ di.  Bakış  açısı  o  kadar  yetersiz  ki...  Filmde bir  kız  var,  sevdiği  erkek  ile  birlikte  olmuş. 
Filmin  başından  sonuna  kadar  bunu  kovala¬ yan,  bunu  öldürmek  isteyen  bir  amcası.  Kıza  yardım  etmek  isteyen  de  ilçenin  savcısı. 
Bir  kere  film  burada  yanlış.  Mantalitesi  yanlış.  Filmde  sanki  devlet  “namus”  cinayetin¬ 


de  koruyan  kollayan,  yani  iyi  taraf  olarak gösterilmiş.  Oysa  bunun  böyle  olmadığını çok  iyi  biliyoruz.  Türkiye’de  bir  kere  yasaların  çoğunluğu  erkek  lehine,  kadın  aleyhine  yapılmış.  Türkiye’de  bir  kadına  tecavüz edip  öldürmenin  cezası  oldukça  gülünç. 
Devlet  kadın  haklarını  ihlal  edenlerin  yanında.  Toplumu  tecavüze  teşvik  ediyor. 
‘Tecavüz  et,  öldür’  diyor.  ‘Öldür,  2-  3  yıl yat,  çık’  demek  oluyor  bunun  anlamı.  O  açıdan  o  filmi  çok  yetersiz  bulmuştum.  Dizilerde  de  böyle  işleniyor,  çok  farklı  değil. 
Çok  da  gerçekleri  ifade  etmiyor  diye  düşünüyorum.  Dolayısıyla  Türkiye’de  kadın  sorununu  işleyen  can  alıcı  bir  film  daha  görmedim. 

•  Sanatın  kötüye  kullanımı  diyebiliriz buna,  değil  mi? 

Elbette!  Sanat  çok  güçlü  bir  alan.  Çarpıtma  temelinde  kullandığınızda  toplumsal sorunları  daha  fazla  derinleştirirsiniz.  Nasıl ele  aldığınıza  bağlı.  Dolayısıyla  sanatın  gücünü  iyi  görmek,  iyi  tahlil  etmek  gerekiyor diye  düşünüyorum.  Tabii  ki  toplumsal  sorunların  çok  işlenmesi  gerekiyor.  Kadın  katliamlarını,  her  türlü  şiddeti,  namus  adına  işlenen  cinayetleri  ne  kadar  doğru  ele  alırsanız  değişim  süreçlerine  de  o  denli  katkı sunmuş  olursunuz.  Umarım  böyle  bir  proje olur,  ben  de  yer  alırım. 

•  Sizin  bu  yönlü  bir  projeniz  var  mı? 

Benim  farklı  bir  projem  var  aslında.  Henüz  yazmadım.  Ama  çocukken  tacize  uğramış,  sonrasında  da  gençlik  ve  üniversite  dönemlerinde  cinsel  fobileri  olan,  cinsellikten çok  korkan  bir  tip  düşünüyorum.  Kapalı toplumlarda  bu  tür  durumlar  çok  fazla  yaşanıyor.  Özellikle  aile  çevresinde  bir  yakını tarafından  tacize  maruz  kalmış  çok  fazla  insan  olduğunu  ve  bunun  yansıtılması  gerektiğini  düşünüyorum.  Bu  konu  kapsamında bir  projem  var. 

•  Sinema  alanında  genel  olarak cinsiyetçilik  hakimdir.  Yönetmenler, senaryo  yazarları  genelde  erkek. 
Sinemanın  bu  anlamda  kadın  eksenli değişime  ihtiyacı  vardır  diyebilir miyiz? 


Tabii  ki  düşünüyorum.  Bir  kadın  yönetmen  ile  çalışmak  isterim.  Nasıl  olur  diye merak  ediyorum.  Kadın  dayanışmasını  seviyorum.  Çok  zor  olsa  da.  Bakıyorum,  Kürt  sinemasında  kadın  yönetmen  yok  yani.  Şirin Cihani  var  İran’da.  Burada  Ayten  Mutlu adında  bir  kadınla  tanıştım.  Türk  sinemasında  da  çok  az  kadın  yönetmen  var.  Kadın senarist  yönetmen  daha  çok  olmalı.  Eskiye oranla  bir  artış  var.  Setlerde  sadece  kadınlar oyuncu  olarak  yok.  Reji  grubunda,  sanat grubunda,  bir  çok  alanda  kadınların  sayısında  artış  var.  Önceden  kadın  kameraman  olmak  istiyordum,  merak  ediyordum.  Kürtlerde  kadın  kameraman  var  mıdır  diye  merak ediyordum.  Çünkü  kadınlar  teknik  konulara  çok  yönelmiyorlar.  Sayısı  giderek  artıyor kameraman  asistanlarının.  İnanıyorum  ki giderek  artacaktır.  Bir  kadının  film  çekmesi,  film  yapıyor  olması  tek  başına  bence  çok olumlu.  Ancak  kadın  farkının  henüz  yaratıldığından  bahsedemeyiz. 

•  Kadınların  yazdığı  senaryolarda genelde  bir  farklılık  gözlenebiliyor. 
Erkek  senaristler  tarafından  yazıldığında da  hemen  fark  edilebiliyor.  Sizce  bu tesadüf  mü? 

Elbette  hayır.  Kadın  ile  erkeğin  doğalarının  farkı  bence  de  buralarda  ortaya  çıkıyor.  Ya  da  ele  alışlardaki  farklar  hemen  belli  oluyor.  Ayrım  yapmak  için  değil,  ama  kadınlar  erkeklere  oranla  toplumsal  sorunlar¬ da  daha  incelikli  bir  bakış  açısına  sahip  olabiliyorlar.  Kadın  daha  iyi  tahlil  edebiliyor. 
Kadın  daha  iyi  görüyor,  daha  iyi  yazabilir  diye  düşünüyorum. 

•  Önümüzdeki  dönemde  neler yapmak  istiyorsunuz? 

Sinema  alanında  yüksek  lisans  yapmak istiyorum.  Bir  kaç  tane  sinema  filminde  oynama  ihtimalim  yüksek.  Bu  arada  dizi  görüşmeleri  var.  Tercihim  sinema  ama  ekonomik  nedenler  diziye  yönlendirebiliyor. 
Oyunculuk  ile  ilgili  atölyelere  katılmak  istiyorum.  Aynı  zamanda  sinemacılıkta  yetkinleşmek  için  sürekli  oynamam  gerektiğini düşünüyorum. 
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Her  Oyla  Bir  Adım 
Daha  Özgürlüğe 

Yerel  seçimlere  ramak  kaldı.  Kürt  halkı  açısından  referandum  niteliğini  taşıyan  bu  seçimler,  elbette eşitsiz  koşullarda  gerçekleşiyor.  Devletin  topyekün yüklenimleri  karşısında  kendi  özgücüne  dayalı  olarak  seçimlere  katılan  DTP,  sadece  genel  demokratik  perspektifi  açısından  değil,  yüzde  kırk  cins  kotası  uygulamasıyla  da önemli  bir  fark  yaratmış  durumda. 

Türkiye’de  nüfusun  yüzde  50’sini  oluşturan  kadınlar yerel  yönetimlerde  yalnızca  yüzde  1  oranında  temsil  ediliyor.  3  bin  207  erkek  ve  sadece  18  kadın  belediye  başkanı var.  80  ilin  belediye  başkanı  erkekken  sadece  bir  ilin  (Dersim’in)  belediye  başkanı  kadın. 

Belirlenen  1 5  alana  kadın  adaylarla  giren  DTP  iddiasını  en  açık  kadın  adaylara  yaklaşımında  ortaya  koymaktadır.  Önceki  süreçlerde  kadın  aday  gündemi  bulunmayan düzen  partileri  adeta  bu  gelişimin  önünü  kendi  cephesin¬ de  kırmak  adına  mecburiyetten  kadın  aday  gösterdi.  Üstelik  oldukça  sınırlı  bir  sayıda.  Aslında  seçimler  yaklaştıkça kadına  yaklaşımda  bir  o  kadar  kendini  ayyuka  çıkardı. 

AKP  kendine  göre  dini  imajını  sözde  “modern”  kadınları  üye  yaparak  ve  seçime  katarak  kapatmaya  çalışırken, CHP’de  “modern  ve  laik”  imajına  çarşaflı  kadınları  katarak  sözde  ne  kadar  “açılımdan”  yana  olduğunu  gösterme¬ ye  çalıştı.  Her  gün  TV’lerde  ya  Erdoğan’ı  ya  da  Baykal’ı kadınlara  rozet  takarken  görüyoruz.  Oysaki  seçime  beş  kala  oy  avcılığına  çıkan  düzen  partileri  kadını  araçsallaştırarak  pragmatist  politikalarını  sergilediler. 

Bir  an  şöyle  düşünmek  gerekmiyor  mu?  Erdoğan  gibi “dini  bütün”  bir  kişinin  başı  açık  kadınlara  bakması  ve  rozet  takarken  dokunması  gerçekten  durduğu  yerden  bir günah  sayılmıyor  mu?  Acaba  abdesti  bozulmamış  mıdır? 
Demek  ki  egemen  siyaset  için  bu  yol  da  mübahmış!.. 

Baykal  ise  türbanlı  kadınlara  rozet  takarken  acaba  daha  dün  orduyu  darbe  yapmak  için  göreve  çağırdığını,  laiklik  elden  gidiyor  diye  bas  bas  bağırdığını  ne  çabuk  unuttu?  Kuran  kursları  her  mahalleye  açılmalı  diyenler  birdenbire  Müslüman  mı  oldu? 

Kadınları  tıpkı  seçim  yatırımı  için  dağıttıkları  beyaz eşyayla,  bir  torba  kömüre,  makarnayla  aynı  düzeye  düşürdüklerini  gizleyebilecekler  mi? 

Çünkü  kadın  da  onlar  için  bir  kullanımlıktır.  Yeter  ki kadın  vitrinde  yerini  alsın.  Aslolan  bu.  Baykal  ve  Erdoğan’ın  tüccar  zihniyetleriyle  attıkları  her  adımın  derinliklerinde  bir  de  Ergenekon  derinliğinin  yattığı  oldukça  aşikar.  Aynı  ölü  sever  zihniyetin  bugün  siyaset  adına  kadınları  başka  bir  şekilde  katlettiklerine  hep  birlikte  şahit  oluyoruz. 

Kadını  araç  haline  getiren  zihniyet  onu  özne  olarak  değil,  seçmene  ulaşmanın  aracıları  olarak  görüyor.  Düzen partilerinin  gerek  kadını  popülist  temelde  öne  çıkarmaları gerekse  de  mahalle  örgütlenmelerinde  kadını  kullanmaları  cins  sorununa  nasıl  yaklaştıklarının  da  kanıtı  durumunda.  CHP’li  yetkililer  “kadını  biz  özgürleştireceğiz” tarzında  bir  açıklama  yaptılar.  Zamanında  Atatürk’ün  “komünizm  gelecekse  onu  da  biz  getireceğiz”  dediği  hatırlanırsa,  aynı  zihniyetin  “kadın  özgürleşecekse  onu  da  biz  yapacağız”  versiyonu  olduğu  çok  açık.  Üstten  yapılanmacı tüm  egemen  sistemler  doğası  gereği  özgürlük  karşıtıdırlar. 
Dolayısıyla  özgürlüğü  katleden  zihniyetlerin  özgürlüğü pazarda  alınıp  satılan,  verilen  bir  düzeye  düşürmeleri şaşırtıcı  değildir. 

Kadın  arayışını  düzen  içileştirmeye  ve  kadını  sistemin yedek  gücü  haline  getirmeye  çalışan  Ergenekoncu  zihniyet,  Kürdistan  Özgürlük  Mücadelesinin  cinsiyet  özgürleştirici  felsefesine  karşı  bir  hamle  içindedir. 

Kadın  Özgürlük  Hareketi  toplumsal  cinsiyet  sorunlarının  aşılmasını  özgürlüğün  temeline  oturttu.  Aynı  zamanda kadının  siyasete  aktif  katılımı  bu  temeldeki  bir  çabanın ürünüdür.  Siyasetteki  düzeyin  arka  planında  otuz  yıla  varan  bir  cins  mücadelesi  yatmaktadır. 

Kadın  birden  bire  keşfedilmedi.  Bilakis  kadınla  siyasetin  farklılaşacağına  ve  kadınla  alternatif  bir  sistem  kurulacağına  olan  inançtı  bugünlere  getiren.  Dolayısıyla  yerel seçimlere  kadın  katılımı  bir  adım  daha  özgürlüğümüzdür. 
Daha  fazla  kadın  daha  fazla  demokrasi,  daha  fazla  cinsiyet özgürleşmesidir. 


Ortadoğuyu  Anlatan  İki  Belgesel  Film 


ubat  ayında,  iki  ayrı  bel- 
1  gesel  film  adından  söz  ettirdi.  Bunlardan  ilki, m  Yüksel  Yavuz’un  belge - 
^  sel  filmi  Takın  Plan- 
Kürtler’  8.  AFM  Uluslararası  Bağımsız  Filmler  Festivalinde gösterime  girdi.  Gösterime  giren film,  seyirciden  en  fazla  beğeni toplayan  film  oldu.  Takın  Plan Kürtler’  filminde  Yüksel  Yavuz 
Kürt  sorununa  farklı  cephelerden, farklı  alanlarda  yer  alan  kişilerin düşüncelerine  yer  vermiş.  Hamburg’dan  Mahmur  kampına  kadar karşısına  çıkan  herkesi  konuşturmuş  ve  ne  düşündüklerini  sormuş. 

Belgesel  filmde  ayrıca  gerilla saflarında  bulunan  kadın  savaşçıdan  köyleri  boşaltılmış  Kürt  ailele¬ re,  oradan  Yüksekova’da  çatışmalara  katılmış  askere  kadar  değişik  ve renkli  insanların  konuya  bakış  açısıyla  işlemiş.  Hamburg’dan  Stockholm’e  ve  Mahmur  Kampına  kadar Kürtlerle  konuşup  sorunu  irdele¬ yen  Yavuz,  filmin  gösteriminden sonra  yaptığı  konuşmada;  “Filmi dünya  kamuoyu  için  çektim”  dedi. 
Yüksel  Yavuz  ayrıca  da;  “Bu  ülkede sosyal,  kültürel  katliam  yaşandı. 
Bunun  bilincinde  olmamız  gerek” diyerek,  PKK’nin  silahları  bırakması  için  koşulların  oluşması  gerektiğine  özellikle  dikkat  çekti.  Kürt  sorununu  belgesel  bir  filmle  ele  alıp analiz  eden  Yüksel  Yavuz,  önemli bir  çalışmaya  imza  atmış. 

İlgi  çeken  diğer  bir  film  belgesel  ise;  yönetmenliğini  Özay  Şahin 
ve  Manuel  Uebersax’ın  yaptığı  78 
dakikalık  ‘Transasia  Express’  adlı belgesel  film  oldu.  7  Mart’ta  İsviçre’nin  Basel,  Zürih  gibi  büyük kentlerinde  vizyona  girecek  olan belgesel  film,  Hemo  adlı  İranlı  müzisyenin  İstanbul’dan  Tahran’a trenle  yaptığı  yolculuğu  işliyor. 


Müzisyen  Hemo,  İran’a  gitmek üzere  İstanbul’dan  trene  biner. 
Amacı  telli  çalgısı  Santoor’u,  İran’¬ da  tamir  ettirmektir.  Belgesel  film, Hemo’nun  yolculuk  izlenimlerini, trende  bulunan  diğer  yolcuların  ve görevlilerin  görüşleriyle  ilginç,  eğlenceli  ve  çelişkilerle  dolu  yolculuğunu  yansıtır.  Filmde  santorla  çalınan  ezgiler  oldukça  dikkat  çekicidir.  Özellikle  Santoor’un  tellerind  e  n 
“gula m  i  n gula zer  e” 
türküs  ü  n  ü yumuşak  bir ezgiyle  dinlemek, son derece güzeldir  ve kulağa  çekici  gelmekte. 

Santoor  ya  da  Santur,  olarak  bilenen  bu  müzik  aleti,  büyük  ihtimalle  yaklaşık  milattan  900  yıl  sonra  Filistin’de  ortaya  çıkmıştır.  Çok eski  bir  saz  olan  “Psaltery”  ile  akrabadır.  Bu  saz  Tevrat’ta  “Psanterin“ olarak  geçer  ve  “Santur”  sözcüğünün  buradan  türediği  sanılır.  İbranilerin  çalgısı  olup,  11.  yüzyıldan sonra  Avrupa’ya  yayılmış  olan  bu çalgı,  Mısır’da  ikişer  çelik  telli, İran’da  ise  dörder  adet  pirinç  telli olarak  kullanılmaktadır.  Hint  müziğinde  ise  büyük  bir  öneme  sahiptir. 
Fakat  bu  enstrümanın  tam  olarak ne  olduğu  hep  soru  işareti  olarak kalmıştır.  Daha  sonraları  16’cı  yüzyılda  incelenen  Pers  minyatürleri içerisinde  parmakla  çalınan  bir  enstrümana  rastlanmıştır.  Bu  enstrü¬ 


manın  santoor  olduğu,  eski  çağlarda parmakla  çalındığı  düşünülmektedir. 

Çeşitli  yollarla  Avrupa’ya  getirilen  santoor,  ilk  dönemlerde  değersiz  bir  saz  aleti  olarak  görülmüş  ve sadece  dilenci  ve  halk  enstrümanı olarak  kabul  edilmiştir.  Ortaçağın sonlarında,  Rönesans  döneminde ise  santoor,  popüler  bir  enstrüman olarak  varlığını  korumuştur. 


Böyle  tarihi  ve  ezgisi  hoş  olan bu  müzik  aletinin,  belgesel  bir  filmin  ana  teması  olması  oldukça önemli.  Ayrıca  filmin  çok  dilli  olması  seyirciye  ayrı  bir  avantaj  sağlıyor.  Tabii  bu  film  yeni  değil.  İlk gösterimini  2008  yılında  Ermenistan’da  Yerevan  Uluslararası  Altın Kayısı  Film  Festivali’nde  yaptı.  Almanya  galası  ise  32.  Duisburger 
Film  Haftasında  gerçekleşti.  Belgesel  ayrıca  Ocak  2009’da  İsviçre’de 
44.  Solothurner  Film  Festivali’nde de  gösterildi. 

Ortadoğu  gerçekliği  içerisinde çelişkileri  iç  içe  yaşayan  halkların ilginç  diyaloglarını  konu  alan  bu  iki film,  emekle  yoğrulmuş,  izlenmeye değer,  güzel  filmler. 


Haber  Merkezi 


k  a(Ünin 

c  En  Çok  Seni  Bekledim 


Sibel  Öz’ün  “En  Çok  Seni 
Bekledim”  öykü  kitabı,  günlük yaşamın  akışında  göze  çarpmayan, sıradan  olayların,  insan  yaşamındaki  sıra dışı  boyutlarının  çizgilerini  yansıtır.  Bir dönemin  yaşanan  olaylarına  da  öykülerinde  yer  veren  Sibel  Öz,  yer  yer  öykülerinde  duyguları  direk  verirken,  bazen de  kişinin  duygularını  anlayabilmek  için sizi  olayın  içine  çeker.  Kitaba  da  ismini veren  “En  Çok  Seni  Bekledim” öyküsünde  bir  grup  arkadaşın  gelecekte buluşmak  için  birbirine  verdikleri  sözün hüzünlü  hikayesini  anlatır:  “Ayağa kalktı,  onu  görüyordu.  “Burada  durdu, denize  baktı,  karanlıkları  düşledi... 
Duvara  kazıdığımız  adlarımızı  yeniden yazdı  dokunarak...  Bizden  nefret  mi etti?  Sözünü  tutmamasına  alışmıştı insanların.  Kirlenerek  büyütülmeye, unutmanın  acımasızlığına  ‘hayat’ dendiğini  bilmiyor  muydu?  Kimse  gelmedi  o  gün.  Herkes  unutmuştu... 
Herkes...  Herkes  büyümüştü...” 

“Tutunarak  doğruldu,  gözyaşlarıyla ıslanmış  yanağını  onun  buz  gibi  duvara 


kazınmış  adına  yaslandı  yeniden.  Her tarafı  uyuşmuştu.” 

“Ben  de  gelmedim...  gelmedim...” 
diye  bağırarak  duvarı  yumrukluyordu şimdi.  Çakmağın  gazı  bitmek  üzereydi, tekrar  duvara  tuttu.  Bir  azalıp  bir çoğalan  ışıkta,  kendi  adının  hemen 


altında  şu  sözleri  okudu:  “En  çok  seni bekledim.” 

Sibel  Öz’ün,  iyi  insanların  sade hayatlarında  yaşadıkları  trajedileri  ve biriktirdikleri  acıları  anlatan  bu  öyküler, aslında  bizim  yaşam  öykülerimiz. 
Okunmaya  değer,  sürükleyici  bir  kitap. 


Orman  Perisinin  Gülleri 


emyeşil  ağaçlarla  kaplı  or- 

Y manın  birinde  genç  bir  peri yaşarmış.  Bu  peri  çiçeklerden  en  çok  gülleri  severmiş. 
Evinin  bahçesinde  renk  renk güller  yetiştirirmiş.  Bu  güller  o  kadar  taze  ve  güzellermiş  ki  gören  herkes  perinin  güllerine  hayran  kalırmış.  Peri  de güllerini  çok  sever,  her  sabah  onları hem  sular  hem  de  onlarla  konuşurmuş. 

Genç  peri  gülleriyle  çok  mutluymuş,  ama  onu  üzen  bir  durum  varmış. 
Peri  güllerini  çok  sevdiği  için  onların solmalarına  dayanamazmış.  Güllerin  bir süre  sonra  solması  çok  doğalmış,  fakat genç  peri  güllerinin  solmasına  çok  üzülüyor,  güllerinin  hep  ilk  günkü  gibi  taze  ve  diri  kalmalarını  istiyormuş.  Kendi kendine  “güllerim  hep  böyle  güzel  kalsa!  O  zaman  hiç  mutsuz  olmam”  diyormuş.  Bir  sabah  çiçeklerini  yine  sularken  perinin  dikkatini  sarı  renkte  bir  gül tomurcuğu  çekmiş.  Bu  tomurcuk  da  diğer  gül  tomurcukları  gibi  pek  güzelmiş. 
Fakat  rengi  diğerlerinden  apayrıymış. 
Çok  daha  güzel  ve  değişik  bir  tondaymış  tomurcuğun  rengi.  Bu  yüzden, genç  peri  sarı  tomurcuğa  daha  özenli bakmaya  başlamış.  Her  sabah  ona  “küçük  sarı  tomurcuk  büyüyecek,  kocaman  güzel  bir  gül  olacak”  diye  güzel sözler  söylüyormuş.  Tomurcuk  da  bunu  anlıyormuş  gibi  günden  güne  daha da  güzelleşerek  büyümüş.  Kocaman  bir gül  olduğunda  ise  bahçedeki  diğer  güllerin  arasında  tıpkı  gökyüzündeki  güneş  gibi  ışıldıyormuş.  O  kadar  güzelmiş ki  onu  görenler  sarı  güle  bakmaya  do- 


yamıyorlarmış.  Peri  de  bunun  farkındaymış  ve  çok  mutluymuş.  Fakat  sarı gülün  de  bir  gün  solacağını  bildiği  için, içten  içe  bir  üzüntü  duyuyormuş. 

Aradan  bir  gün  geçmiş,  bir  hafta geçmiş,  bir  ay  geçmiş.  Bu  süre  içinde bahçedeki  bütün  güller  solmuş,  yerlerini  yeni  tomurcuklara  bırakmışlar,  güzel,  sarı  gül  dışında!  Bir  ay  geçmesine rağmen  sarı  gül  solmamış,  benzersiz güzelliğinden  hiçbir  şey  kaybetmemiş. 
Peri  ilk  başta  bu  işe  çok  şaşırmış,  fakat yine  de  sevinçliymiş.  Çünkü  güllerinin en  güzeli  solmamış.  İyi  yürekli  peri,  her gün  onu  evinin  penceresinden  seyrediyor,  onu  özenle  suluyor,  ona  güzel  sözler  söylüyormuş. 

Gel  zaman  git  zaman;  peri,  bu  işten sıkılmaya  başlamış.  Sarı  gül  hiç  solmuyormuş,  fakat  bu  periye  artık  mutluluk vermemeye  başlamış.  Çünkü  peri  sarı güle  dair  hiçbir  umut  taşımıyormuş içinde.  Önceden  gülleri  solduğu  vakit, yeni  tomurcukların  ne  zaman  çıkacağını  merak  ederek  onlarla  sabırla  ilgilenir,  umutla  güllerinin  açılacağı  zamanı beklermiş.  Fakat  şimdi  sarı  gül  hiç  solmadığı  için  böyle  düşünceleri  kalmamış.  Bu  da  periyi  bir  zaman  sonra  mutsuz  etmiş.  Yetiştirdiği  güllerinin  solmamasını  isteyerek  ne  kadar  yanlış  düşündüğünü  anlamış.  Her  şeyi  doğal  haliyle sevmek  en  güzeliymiş.  Bu  yüzden  o günden  sonra  orman  perisi,  doğadaki her  şeyi  olduğu  gibi  kabul  etmeye  karar  vermiş.  Orman  perisi  uzun  yıllar, bahçesinde  yetiştirdiği  güllerle  beraber evinde  mutlu  bir  hayat  sürmüş. 


Not  Tutacağı  Yapımı  I  Bilmediklerimiz 


Malzemeler: 

El  işi  kağıdı 
Kadife  yün  iplik 
Karton 

Çamaşır  mandalı 
Kürdan  (çubuk  da  olabilir) 
Sünger  kağıt 
Marker  kalem 


Yapılışı: 

Öncelikle  kartondan  aslan  ve  kuzu  için  yuvarlak  gövdeler  hazırladık.  Aslan  için  yaklaşık  4  mm  genişliğinde kestiğimiz  el  işi  kağıtlarını  kürdan  ile  kıvırdık.  Kıvrılan el  işi  kağıtlarını  aslanın  gövdesine  yapıştırdık.  (Bu  kağıt kıvırma  quilling  olarak  biliniyor  ve  muhteşem  şeyler  yapılabiliyor.) 

Kuzu  için  kadife  yün  iplikten  faydalandık,  elimizde  kıvırdığımız  yün  ipliği  kartondan  kestiğimiz  gövdeye  yapıştırdık.  Yüzleri  için  sünger  kağıt  kullandık  ve  marker 


kalemle  belirginleştirdik. 
Siz  dilerseniz arkasına  mıknatıs  yapıştırarak  da  uygulayabilirsiniz. 


•  Timsahlar  dilini  dışarı  çıkaramazlar. 

•  Zebralar  beyaz  üzerine  siyah  çizgilidir. 

•  Baykuş  mavi  rengi  görebilen  tek  kuştur. 

•  2600  kadar  kurbağa  cinsi  var. 

•  Yetişkin  bir  ayı,  at  kadar  hızlı  koşabilir. 

•  Sadece  domuzlar  güneşten  yanabilir. 

•  Deniz  kobrası  dünyanın  en  zehirli  yılanıdır. 

•  Bir  karıncanın  koku  alma  yeteneği,  en  az  bir köpeğinki  kadar  gelişmiştir. 

•  Hayvanların  en  büyüğü  mavi  balinadır,  (uzunluğu  33 
m.,  ağırlığı  190  t.) 

•  Sadece  dişi  sivrisinekler  ısırır. 

•  Bir  devekuşunun  gözü  beyninden  büyüktür. 

•  Deve  deniz  suyu  içebileceği  gibi,  bir  defada  250  litre su  da  içebilir. 

•  Bir  insanın  su  ve  yemek  olmadan  yaşayabildiği  en uzun  süre  18  gündür. 

•  Karınca  kendi  ağırlığının  50  katını  taşıyabilir. 

•  Çekirgenin  kulağı  dizindedir. 

•  Atlar  1  ay  kadar  ayakta  kalabilirler. 


Bilmece 


1-  Mantarlar  niçin  şemsiye  şeklindedir? 

2-  En  temiz  böcek  hangisidir? 

3-  Termometrenin  düşmesi  neyi  gösterir? 

4-  Yuvarlağız,  altındanız,  bir  kolda  toplanırız. 

5-  Küçük  kare  kutu,  içi  insan  dolu. 

6-  Kolu  var  bacağı  yok,  dikdörtgeni  var  karesi  yok. 

7-  Adem  peygamberin  sahip  olmadığı  ama  çocukların  sahip  olduğu  şey  nedir? 

8-  Bir  sihirli  fenerim,  kibritsiz  de  yanarım 

9-  İncecik  beli,  elimin  eli 

10-  Tarlada  biter,  makine  büker,  sabah  akşam yüzümü  öper. 
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Azinke’nin  Kadınları 

Gorçe,  öğreniminden  edindiği  bilinçten  çok,  eli  belinde sopasını  yere  vuran  ve  anaerkil  çağdan  gelen  bir  otoriter kadın  figürünü  andırıyor.  Geleneksel  köy  evindeki  ortamda bile  alan  hakkında  sorduğumuz  sorulara  hakim  bir  politikacı 

ve  toplum  önderi  edasıyla  cevap  veriyor. 


1  e  r  i  n  i 
büyük oranda koruyan bu  ka- 


Yaşamlarını  hep  yabancı  olmanın, Kürt,  yoksul  ve  kadın  olmanın yükü  altında  geçiren  ve  belki  de çoğu  zaman  dünyanın  neresinde olduklarını  ve  neden  orda  olduklarını  bile  bilmeden  geçiren  Azinke’nin  kadınları  feodal  değerlerden  doğan  sıkıntıların yanında  bir  de  kanser  hastalığıyla  boğuşuyor. 

Moskova’nın  bin  kilometre  güneyinde Rusya-Kazakistan  sınırındaki  Azinke  kasabasının  köylerinde  yaşayan  Kürt  kadınları  tam olarak  sebebini  bile  bilmedikleri  yüzyıllık  zorunlu  göçe  tabi  kılınarak  Orta  Asya  steplerin¬ de  dolaşıyorlar.  Önceleri  Ermenistan,  Kazakistan,  daha  sonra  Kırgızistan  en  son  de  Rusya’nın  güney  bozkırlarındaki  nükleer  ve  kimyasal  atıkların  işlendiği  bölgelerdeki  Kürt  kadınları,  ağır  sosyal  ve  fiziksel  koşullarda  yaşıyor. 

Sırları  Yaşamlarında 

Kafkasya  ve  Orta  Asya  da  yaşayan  Kürt  kadınları  sosyalizm  ve  kapitalizm  gibi  farklı  rejimler  içinde  yaşamalarına  rağmen  sürekli  olarak  siyasal  ve  ekonomik  nedenlerle  karşı  karşıya  kaldıkları  göç  olgusunun  yarattığı  istikrarsız  yaşam  biçimine  mahkum.  Göç  olgusu  onları  tabi  oldukları  etnik  topluluğun  geleneksel değerlerini  daha  fazla  korumaya  itmiş.  Toplumsal  ve  cinsel  esareti  içinde  barındıran  bu 


değerleri  aşmada  büyük  güçlükler  yaşıyorlar. 

Orta  Asya’dan  Rusya’ya  savrulan  dağılan Kürt  kolonilerinden  biri  olan  Azinke’de  yaklaşık  3000  Kürt  yaşıyor.  Azinke’de  yaşayan Kürt  kadınlarında  daha  önce  Kolhoz,  Solhoz gibi  kıra  dayalı  sosyalist  üretim  birimlerinde yer  almalarına  rağmen  değişim  süreçleri  oldukça  yavaş  işlemiş.  Örneğin,  Kürt  kadınları Sovyetlerin  1960’lardan  sonra  geliştirdiği  eğitim  seferberliklerine  oldukça  sınırlı  katılım göstermişler.  Yerel  Sovyetlerin,  Kürtlerin  yaşadığı  yerleşim  ve  çalışma  birimlerine  dayattıkları  eğitim  çabaları  da  yeterince  etkili  olmamış.  Açıkça  Kürt  kadınlarının  gerek  Sovyet  sistemine  gerekse  de  kapitalist  sisteme entegrasyonu  bizzat  erkekler  tarafından  engellenmiş.  Bunun  temel  sebepleri  aslında Kürtlere  özgü  feodalizmdeki  aşırılıklarının yanında  kendilerini  sistem  içinde  güvende 


hissetmemeleri  temel  rol  oynarken,  etnik  ve kültürel  kimliklerini  koruma  konusunda  taşıdıkları  aşırı  kaygılı  sosyo-psikolojik  tutumun da  etkisi  var.  Sebeplerden  biri  de  egemenliğini  koruyan  törelerin  ayakta  tutulması.  Bu diasporanın  erkekleri  kadınların  entegrasyonunu  kendi  egemenlikleri  için  riskli  buluyor. 
Bu  yüzden  de  devletin  geliştirdiği  eğitim kampanyaları  Kürt  erkeklerinin  eğitim  düzeylerinde  kısmi  bir  değişiklik  yapsa  da  buradaki  kadının  eğitim  düzeyine  paralel  bir  etki yaratmamış.  Bu  bölgelerde  yaşayan  Kürt  kadınlarının  eğitimsiz  geçmişlerinin  yanında köylerde  veya  kasabalarda  yakın  komşuluk ilişkileri  içinde  oldukları  Hıristiyan  Rus  toplumumun  nispeten  daha  rahat  davranış  ve  yaşam  biçimlerinden  de  oldukça  az  etkileniyorlar. 

Kürt  kadınları  için  Rus  kadınları  taklit edilmeleri  gereken  değil,  kalın  parkeler  giydirilmiş,  göbekli  erkeklerini  ya  da  yeni  bıyıkları  terlemiş  filintalarını  korumaları  gereken kadınlar.  Ancak  Onların,  bıyık  altından  gülerken  birkaç  altın  dişi  görünen  esmer  tenli  erkekleri,  bu  sarışın  Rus  ve  Kazak  kadınlarından  koruyan  dişiliklerinden  fazla  sırları  var. 
Bu  feodal  erkeklere,  onlardan  başka  hiç  kimsenin  katlanamayacağı  kadar  ağır  sorunlarına katlanma,  yaşamlarını  paylaşmadaki  sonsuz özverileri  ve  soylarını  sürdürmedeki  dayanılmaz  içgüdüleri. 


Bir  Hayat  Kurmak 

Kürtler  Azinke  bölgesine  1990’larda  Sovyetlerin  yıkılışından  sonra  Kırgızistan’da  ortaya  çıkan  etnik  huzursuzluklardan  dolayı göç  etmek  zorunda  kalmışlar.  Buldukları  bu boş  köylere  yerleşen  Kürtler,  burada  kendileri  için  yeni  bir  yaşam  kurmaya  çalışmışlar. 
Belli  bir  çabadan  sonra  edindikleri  hayvanları besleyerek  yaşamaya  çalışıyorlar.  Kendisiyle Kusnitsov  Köyünde  sohbet  ettiğimiz  65  yaşındaki  Cemile  Ahmet  bu  göçlere  tanıklık  etmiş  8  çocuk  annesi  bir  Kürt  kadını.  Kendilerinin  buraya  Aşkabat’tan  geldiklerinden  ve göç  ettikleri  dönemlerde  büyük  zorluklar  yaşadıklarından  söz  ediyor. 

Yerleştikleri  Timunin,  Çaliki  Baleşeye Severni  Azorski  gibi  köylerin  çoğunda  Ruslarla  ve  Kazaklarla  birlikte  yaşıyorlar.  Yüzyıl önce  ayrıldıkları  ülkelerindeki  yaşam  biçimgünlük  yaşamlarının  da  çoğunu  sürdürdükleri  kapalı  üretim  sistemi  içinde  geçiriyorlar. 
Değişim  henüz  çok  yavaş  işliyor.  Daha  önceki  nesillerden  farklı  olarak  8  veya  9  çocuk  yerine  daha  az  çocuk  doğuruyorlar.  Giderek  suları  tükenen  bölgede  Kürtlerin  yoğunlukta yaşadıkları  köylerdeki  sular  tamamıyla  tükenmek  üzere.  Çünkü  Kürtler  zaten  suları ve  imkanları  az  olduğu  için  Rusların  ve  Kazakların  boşalttıkları  köylere  yerleşmişler, şimdilerde  ise  suları  tam  tükenmek  üzere.  Bu yüzden  de  Rusya’ya  özgü  bu  soğuk  ve  fırtınalı  havada  ziyaret  ettiğimiz  Timunin  Köyü’nde  bir  Kürdistan  enstantanesine  rastlıyoruz,  Kürt  kadınları  bin  yıllardır  yaptıkları  ritüeli  tekrarlıyor,  köyün  ortasındaki  çeşmeden evlerine  su  taşıyorlar. 

Aynı  köyde  rastladığımız  Şemi  Kinyas  babasının  ve  kardeşlerinin  hala  Bişkek’te  yaşadıklarını  ama  kendisinin  eşiyle  gelip  burada yaşadığını  belirtiyor.  Şemi  Kinyas  orta  yaşlarda  ve  3  çocuğu  var.  Kız  çocuğunu  berdele verdiğini,  ancak  daha  sonra  şiddetli  geçimsizlikten  boşanıp  eve  geri  döndüğünü  belirtiyor. 
Kızı  ile  ilgili  anlattığı  hikayenin  içeriği  değil, anlatıldığı  coğrafya  oldukça  şaşırtıcı.  Kendisine  kız  çocuklarını  evlendirirken  başlık  parası alıp  almadıklarına  ilişkin  soruma  ise  “geçmişe  oranla  çok  az  alıyoruz.  Ancak  yine  de  alıyoruz,  kızlar  hiç  başlık  parası  (Qelen)  alınmadan  verilir  mi?”  diyor. 

Bölgenin  Vebası:  Kanser 

Rusya’nın  güney  doğusuna  düşen  bu  bölge  aynı  zamanda  ülkenin  nükleer  ve  kimyasal silahlarının  saklandığı  işlendiği  ve  denendiği sahalar.  Alanda  bulunan  Gorni  Kimyasal  Silah  İmha  Kompleksi  ile  Balakovi  Nükleer Reaktörü  ve  bunların  ortaya  çıkardığı  atıklar tüm  bölge  insanlarını  etkiliyor.  Alandaki  bu nükleer  çalışmalar  bölgedeki  her  üç  insandan ikisini  etkiliyor.  Bu  konuyu  fark  etmeden  gelip  yerleşen  Kürtler,  şimdi  örgütledikleri  yaşam  zemininden  yeniden  kopmayı  göze  alamadıkları  için  kanser  hastalığı  ile  boğuşuyor. 
Bu  hastalıktan  onlarca  Kürt  ölmesine  rağmen halen  büyük  çoğunluğu  bu  hastalığın  gerçek sebebini  tam  olarak  bilmiyor.  Burada  yaşayan kadınlar  da  başta  meme  kanseri  olmak  üzere birçok  kanser  türü  ile  savaşıyor.  Kürtler  kendi  yaşam  tarzlarından  dolayı  oluşturdukları gıda  zincirinden  besleniyor.  Bu  da  onların bölgedeki  kimyasal  ve  radyoaktif  etkilerden daha  fazla  etkilenmelerine  yol  açıyor. 

Bu  hastalığın  kurbanlarından  Tevrate Mecit  (61)  Azinke’nin  30  kilometre  ötesinde¬ ki  Timunin  Köyü’nde  yaşıyor.  Geçtiğimiz  yıl sağ  kolundaki  aşırı  ağrılardan  dolayı  doktora başvurmuş  ve  kanser  olduğu  anlaşılmış.  Tevrat,  geçtiğimiz  ay  kolundan  ameliyat  edilerek kanseri  alınmaya  çalışılmış.  Şimdi  hastaneden  çıkarak  evine  gelmiş  ama  hastalığının  geçip  geçmeyeceğinden  henüz  emin  değil. 
Tevrate  Mecit  kanser  hastaları  içinde  en şanslı  olanı.  Çünkü  bu  hastalıktan  birçok  kadın  hayatını  kaybetmiş  ve  halen  meme  ve  rahim  kanseri  sorunları  ile  boğuşan  onlarca  kadın  var. 


Köyün  Özverili  Kadını 

15  hanelik  Kusnitsov  köyünde  oturan 
Tera  Mustafa  öğretmenin  bulunmadığı  köyün  çocuklarını  eğitmek  için  erkeklerin  sorumluluk  hissetmediği  bir  konuya  soyunmuş. 
Tara  Mustafa  daha  önce  Kırgızistan’da  kendi çabasıyla  gördüğü  orta  öğrenimine  dayanarak köyün  çocuklarına  gönüllü  öğretmenlik  yapmaya  karar  vermiş.  Rusya’da  ilkokul  4  yıl  orta  öğrenimle  birlikte  1 1  yıl  temel  eğitim  sayılıyor.  Ev  kadını  olan  ve  3  çocuğu  bulunan Tera,  köydeki  5  çocuğa  dördüncü  sınıfa  kadar  eğitim  vermek  için  öğretmenlik  yapıyor. 
Daha  önce  de  12  çocuğu  okutarak  mezun  etmiş.  Burada  mezun  olan  çocuklar  yakındaki Komsomolskaya  Köyü’nde  ortaokula  başlamış.  Tera’nın  bu  paha  biçilmez  çabasını  gören  devlet  de  belli  dönemlerde  yaptığı  denetimlerden  sonra  kendisine  maaş  bağlamış. 

Tera’ya  bölgedeki  kadınların  şiddete  maruz  kalıp  kalmadıklarını  soruyorum.  Tera’ya göre  aile  içi  şiddet  yok  ama  bunun  sebebi  oldukça  ilginç.  “Burada  aile  içi  şiddet  yok,  ancak bunun  sebebi  erkeklerin  eğitimli  ya  da  gelişkin  olmasından  değil,  kadınların  feodal  değerleri  gönüllü  ve  harfiyen  yerine  getirmesi”. 
Kürt  özgürlük  mücadelesinden  de  etkilenerek kısmi  bir  siyasallaşma  yaşayan  Tera,  Kürt  toplumlundaki  yeni  ve  eğitimli  neslin  daha  fazla aile  içi  şiddete  başvurduğunu  ve  boşanmalar¬ da  artışın  olduğunu  söylüyor.  Bunun  temel  sebebi  de  erken  yaşta  evlilik. 

Kadından  Yana  Tuhaf  Çelişki 

Bu  bölgedeki  Kürtler  bu  sosyal  yapılarına rağmen  Kürt  özgürlük  mücadelesinden  az  da olsa  etkileniyorlar.  Özellikle  Kürt  televizyonlarından  kadın  haklarına  ilişkin  tartışma  ve programları  dinliyor  ve  anlamaya  çalışıyorlar. 
Ancak  bu  insanlar  hoşlarına  giden  bu  düşünceleri  nasıl  hayata  geçireceklerini  bilmiyorlar. 
Ama  alana  televizyonlardan  önce  ulaşan Kürtlerin  özgürlük  mücadelesi  onların  örgütlenmelerine  destek  sunmuş.  Burada  yaşayanlar  örgütlenmek  için  bir  sivil  toplum  örgütü biçiminde  bir  dernek  kurmayı  başarmışlar. 
Ama  en  şaşırtıcı  olanı  önemli  geleneksel  yaşam  kalıplarını  korumalarına  rağmen  kurdukları  Medya  Kürt  Derneğinin  başına  bir  kadını seçmeleri. 

Çalike  Köyü’nde  oturan  Gorçe  Mamedova  Medya  Kürt  Derneğinin  başkanı.  Gorçe eski  bir  öğretmen.  Ancak  öğreniminden edindiği  bilinçten  çok  eli  belinde  sopasını yere  vuran  ve  anaerkil  çağdan  gelen  bir  otoriter  kadın  figürünü  andırıyor.  Geleneksel  köy evindeki  ortamda  bile  alan  hakkında  sorduğumuz  sorulara  hakim  bir  politikacı  ve  toplum  önderi  edasıyla  cevap  veriyor. 

Yaşlı  olmasına  rağmen  zeki  görünen  Mamedova  bölgede  yaşayan  halkın  sorunlarını anlatırken,  Kürtlerin  ağır  sorunlarla  karşı  karşıya  olmasına  rağmen  yaşamlarını  örgütledikleri  zeminden  kopmak  istemediklerini  ifade ediyor.  Aslında  sadece  bu  değil,  bu  insanlar kıra  dayalı  koloni  yaşam  biçimlerini  bırakıp dağılmayı  kendileri  için  riskli  buluyorlar. 


Rahmi  Yağmur 
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Varis,  bacak  toplardamarlarının  genişlemesi,  uzaması  ve  büklümlü hale  gelmesi  olarak  tanımlanır.  Kadınlarda  erkeklerden  daha  sık  görülmektedir.  Yaşla  birlikte  varis  görülme  olasılığı  çok  artmaktadır.  Aslında  varisin  oluşma nedeni  tam  olarak  bilinmemektedir.  Oluşan  temel  sorun  toplardamar  duvarında  oluşan  yapısal bozukluk  nedeniyle  damarın  genişlemesidir. 
Ancak  asıl  başlangıcın  damar  duvarındaki  bozukluk  mu,  yoksa  kapakçıklardaki  hasar  mı  olduğu  net  değildir.  Varise  ailesel  bir  yatkınlık söz  konusudur  ve  olguların  önemli  bir  kısmın¬ da  aile  bireylerinde  de  varis  vardır.  Hamileler¬ de  de  varis  sıktır.  Bunun  nedeni  erken  dönemde  değişen  hormonal  dengedir.  Bu  hormonlar damar  duvarındaki  düz  kasları  da  etkiler  ve  damarlar  genişler.  Daha  ileri  hamilelik  döneminde  anne  rahminde  büyüyen  bebeğin  mekanik olarak  etraftaki  toplardamarlara  baskı  yapması da  rol  oynar.  İyi  olan,  doğum  sonrası  bu  varislerin  %60-70  oranında  düzelmesidir. 

Varislerin  daha  nadir  olan  nedenleri  de  vardır.  Derin  toplardamarları  tıkalı  olan  bireylerde yüzeysel  toplardamarlar  tüm  bacağın  kirli  kan dönüşünü  üstlenirler.  Bu  nedenle  çapları  artar ve  varis  görünümü  alırlar.  Ancak  bu  damarlara dokunulmamalıdır,  çünkü  bunlar  vücudun  bir savunma  mekanizmasıdır.  Ayrıca  atardamar  ile toplardamarlar  arasında  bağlantılar  oluşan  bazı hastalarda  da  varis  oluşabilir. 

Çapı  1  mm  civarında  olan  genişlemelere kılcal  varis  denmektedir.  Kılcal  varisler  genelde görüntü  bozukluğu  dışında  bir  yakınmaya  yol 


açmazlar.  Özellikle  çapı  3-4  mm  üzerinde  olan varislerde  ise  görüntü  bozukluğuna  ek  olarak belirgin  yakınmalar  başlar.  Uzun  süre  ayakta kalma  sonrası  bacakta  ağrı,  şişme,  hassasiyet  ve ağırlık  hissi  oluşabilir.  Hastalar  bacakta  sürekli bir  sızlama  olduğunu  ve  dinlenseler  de  kolay kolay  geçmediğini  fark  ederler.  Bu  yakınmalar günün  sonuna  doğru  çok  belirgin  hale  gelir  ve hastalar  ayakkabılarının  dar  geldiğini  tanımlar. 
Kadın  hastalarda  adet  dönemlerinde  yakınmalar  belirgin  olarak  artar. 

Geç  dönem  varis  hastalarında  özellikle ayak  bileği  iç  tarafında  şişme  ve  siyaha  yakın renk  değişikliği  başlar.  Bu  alan  kaşıntılıdır  ve ayakkabı  vurması  gibi  küçük  kaza  ile  yara  açılabilir.  Bu  yaralar  tipik  olarak  geniş,  ancak  derin olamayan  yaralardır.  Dipleri  canlı  kırmızıdır. 
Bu  yaraların  kapanması  için  pansumanlar  gereklidir  ve  tedavi  hayat  boyunca  süregelin 

Tedavi  edilmeyen  varislerde  gelişebilecek bir  diğer  istenmeyen  durum,  enfeksiyondur. 
Varis,  kanın  göllendiği  alandır  ve  kan  mikroplar içinde  çok  iyi  bir  beslenme  ve  çoğalma  ortamıdır.  Enfeksiyon  gelişirse  bu  alanda  kızarıklık, bölgesel  ısı  artışı,  hassasiyet  ve  şişlik  oluşur. 
Tedavi  öncelikle  antibiyotikler  ile  enfeksiyonun  kontrolüdür. 

Teşhiste  günümüzde  en  sık  kullanılan  yöntem  Doppler  ultrasondur.  Bu  yöntem  ile  gözle görülemeyen  derin  toplardamarlar  incelenebilmekte,  kapak  yetersizliği  değerlendirilebilmek- 


tedir.  Varis  tedavisi  öncesi  alt¬ ta  yatan  tüm  sorunları  anlayabilmek  için  Doppler  ultrason gittikçe  daha  sık  kullanılmaktadır.  Bu  yöntem  ağrısız  olup iğne  kullanılmamaktadır. 

Yakınması  az  olan  hastalar  veya  cerrahi  riski  yüksek olan  hastalara  varis  çorabı önerilir.  Ayrıca  varisten  korunmak  için  de  kullanılmaları  uygundur.  Varislerin  yerleşimine  göre  diz  altı,  dizüstü veya  külotlu  varis  çorapları önerilmektedir.  Ancak  hastalar  en  kolay  diz  altı  varis  çoraplarını  kullanabilmektedir. 
Korunma  amacıyla  hafif  basınçlı  çoraplar  yeterlidir.  Ancak  varisleri  ve  şişliği  olan  hastalar  daha  yüksek  basınçlı  çorapları  giymelidir.  Varis çorabı  pek  çok  kişi  tarafından  yanlış  kullanılmaktadır.  Varis  çorabı  hastanın  toplardamarlarının  en  boş  olduğu  aşamada  giyilmelidir.  Öncelikle  hasta  yatağa  yatmalı  ve  bacağını  5-10 dakika  yukarı  kaldırmalıdır.  Ardından  varis  çorabını  giymelidir.  Gün  içinde  ayakta  kaldığı süre  içinde  varis  çorabı  ile  dolaşmalıdır.  Gece yatarken  çorabın  giyilmesi  gerekli  değildir. 
Tedavi  gerekliliği  ve  tipi  hastaya  göre  değişir. 
Genç  bir  bayanda  görüntü  bozukluğuna  yol açan  küçük  bir  varis  tedavi  edilebileceği  gibi, yaşlı  hastalarda  daha  yaygın  varisler  basınçlı çorap  ile  yaşam  boyu  izlenebilir.  Genelde  bireyi  rahatsız  edici  görüntü  bozukluğu,  ağrı  ve  şişliğe  yol  açan  varisler  tedavi  edilmelidir.  İleri derece  varisler  özellikle  ciltte  renk  değişikliği ve  yara  varsa  mutlaka  tedavi  edilmelidir.  Tedavide  çeşitli  yöntemler  uygulanmaktadır. 

Skleroterapi  (iğne  tedavisi):  Bacaktaki  varislerin  içine  çok  ince  iğneler  ile  bir  madde  verilerek  toplardamarın  tıkanmasıdır.  Orta  ve  büyük  çaplı  damarlarda  başarı  şansı  düşük  olduğundan  önerilmemektedir.  Çapı  1-3  mm  civarında  olan  varislerde  kullanılabilir.  Uygulanan venin  çapı  arttıkça  yöntemin  başarısı  azalmaktadır.  Köpükle  yapılan  skleroterapi  son  10-15 yıl  içinde  İspanya  dan  popüler  hale  gelmiş  ve son  zamanlarda  bazı  Batı  Avrupa  ülkelerinde 


de  uygulanmaya  başlanmıştır.  Bu  girişim  muayenehane  veya  poliklinik  koşullarında  yapılmaktadır.  Her  seansta  belli  bir  alan  yapılmakta ve  belirli  aralıklarla  hasta  çağırılarak  tedavi  tamamlanmaktadır.  Hasta  girişim  sonrası  yürüyerek  evine  gidebilmekte,  araba  kullanabilmektedir.  Girişim  sonrası  3-5  gün  arasında  varis  çorabı  giyilmesi  önerilmektedir.  Başarı  oranı  yüksektir.  Yan  etkiler  nadir  olsa  da  görülebilir. 
Alerjik  reaksiyon  son  derece  nadirdir.  Verilen ilacın  damar  dışına  sızması  renk  değişikliğine yol  açabilir.  Tedavi  sonrası  bu  bölgede  oluşan morluklar  ve  şişlikler  geçicidir. 

Lazer  teknolojisi  varis  tedavisinde  son  5 
yıldır  gittikçe  artan  yaygınlıkta  kullanılmaktadır.  Cildin  dışından  verilen  lazer  ışınları  ile  çapı 
1  mm  altında  olan  toplardamar  genişlemeleri 
yok  edilebilir.  Günümüzde  tüm  dünyada  en popüler  tedavi  büyük  varislerin  içten  lazer  ile kapatılmasıdır.  Bu  girişim  eskiden  hemen  daima  cerrahi  tedavi  gerektiren  hastalarda  rahatlıkla  kullanılabilmektedir.  Girişimin  başarı oranı  %98  civarındadır.  Bu  yöntem  varis  yakınması  olan  olguların  %  70’ine  uygulanabilmektedir.  Lazere  benzer  şekilde  damarın  içten  kapatılmasını  sağlayan  diğer  bir  yöntem  ses  dalgalarıdır.  Bu  girişimin  uygulanması  lazer  ile  aynıdır.  Tek  fark  lazer  enerjisi  yerine  ses  dalgaları kullanılarak  tıkanma  sağlanmasıdır.  Bu  yöntemde  lokal  anestezi  altında  yapılmakta  ve  hasta  girişim  sonrası  evine  gönderilebilmektedir. 

Varis  gelişiminde  muhtemel  en  önemli  faktör  genetik  eğilimdir.  Bunun  üzerine  hareket gerektirmeyen  işlerde  çalışan  bireylerde  varis gelişmektedir.  Bu  nedenle  insanlar  genetik  yapılarını  değiştiremeyeceklerinden  ve  kolay  kolay  meslek  değiştiremeyeceklerinden  varis oluşmasından  kesin  korunma  söz  konusu  değildir.  Ayrıca  varis  gelişimini  engelleyecek  bir  ilaç bulunmamaktadır.  Değişik  kaynaklarda  belirtilen  varis  önleyici  kremlerin  bilimsel  olarak  yararı  gösterilememiştir.  Bu  nedenle  alınabilecek en  önemli  önlemler  kilo  kontrolü,  düzenli  egzersiz,  uzun  süre  sabit  pozisyonda  kalmama  ve koruyucu  varis  çorabı  kullanmaktır.  Hasta  her fırsatta  bacağını  yüksekte  tutmalıdır.  Varis  hastalarının  topuklu  ayakkabıları  olabildiğince  az giymesi  önerilmektedir. 


Gözyaşınızın 
Kıymetini  Bilin! 

Birçok  kişi,  göz  kuruluğu  semptomlarını  yanlış olarak  alerjilerle,  iklim  şartlarıyla  ve  basitçe  göz zorlanmasıyla  açıklar.  Bunların  hepsi  kronik  göz kuruluğu  semptomlarını  şiddetlendirebilmekle 

birlikte,  asıl  sebep  değildir. 


Öve 

•  Mutfak  eşyalarının  üzerindeki  etiket  izlerini  yok  etmek  için,  üzerlerine  mobilya  cilası  serpip  yumuşak  bir  bezle silin. 

•  Fırınınıza  sinmiş  kötü  yemek  kokuları için;  yemek  yapmadan  önce  fırınınızın  ortasına yarısı  sirke  yarısı  su  ile  doldurulmuş  bir  tava  koyun.  Fırınınızı  birkaç  dakika  için  ısıtın,  daha sonra  soğumaya  bırakın. 

•  Gömlek  yakalarındaki  kirleri  gidermek için,  gömleği  makineye  atmadan  önce  yaka  kısmına  sabun  sürüp  1 5  dakika  bekletin. 

•  Tutkal  lekelerini  çıkarmak  için,  sirke  ile ıslatıp,  bol  su  ile  durulanmalıdır. 

•  Masanızın  üzerine  damlayan  mumları  çı¬ 


karmak  için  lekenin  üzerine  neft  döküp  5  dakika  bekleyin  sonra  nemli  bir  bezle  silin. 

•  Ellerdeki  soğan  ve  sarımsak  kokularını  giderebilmek  için  yapılacak  en  iyi  şey,  haşlanmış patatesle  ovmaktır. 

•  Çay  lekesi:  Pamuklu  ve  yünlülerde:  leke taze  ise,  ılık  suya  batırılmış  bir  bezle  ovulur. 

Eskimiş  ise,  içine  limon  suyu  katılmış  ılık suda  ıslatılmış  bir  pamuk  parçası  ile  silinir.Ilık su  ile  çalkalanır. 

•  Bir  yerdeki  sigara  dumanını  yok  etmek için  hemen  mum  yakın. 

•  Ütüde  sararan  elbise  hemen  oksijenli  su ile  silinirse  sararan  yerler  kaybolur. 

•  Kuru  bakliyatları  bir  gece  önceden  ılık  suya  koyun  ve  haşlarken  içine  biraz  karbonat  ilave edin. 


Gözyaşı,  gözün  sağlıklı  kalmasını  ve  göz  kırpma  hareketini yaparken  rahat  hissetmemizi 

sağlar. 

Bazı  insanlarda  gözyaşı  üretimi  azalır  veya  üretilen  gözyaşı  kalitesinde bozulma  meydana  gelir.  Bu  durumda ortaya  çıkan  rahatsızlık  Turu  göz’  olarak  bilinir. 

Yaygın  olmasına  karşın,  kronik  göz kuruluğu,  çok  sayıda  insanı  etkileyen 


fakat  az  bilinen  göz  rahatsızlıklarındandır.  Birçok  kişi,  göz  kuruluğu semptomlarını  yanlış olarak  alerjilerle,  iklim şartlarıyla  ve  basitçe  göz zorlanmasıyla  açıklar. 
Bunların  hepsi  kronik göz  kuruluğu  semptomlarını  şiddetlendirebilmekle  birlikte,  asıl  sebep  değildir. 

Gözleriniz,  göz  yüzeyini  korumak  için,  kesintisiz  bir  gözyaşı  tabakasına  gereksinim  duyar.  Ciddi  göz kuruluğunun  zaman  içinde  tedavi edilmediği  vakalarda,  enfeksiyon  riski ve  görmede  ciddi  bozulma  meydana getirir. 

Kuru  gözde  yanma,  batma,  kızarıklık,  gözde  ağırlık  hissi,  karıncalanma ve  gözde  yabancı  cisim  hissi  gibi  şikayetler  olur.  Uzmanlar,  göz  sağlığının mutlaka  önemsenmesi  gerektiğini  belirtiyorlar. 


Yemek  tarifleri 


Banyolu  Börek 
Malzemeler: 

1/2  kalıp  tuzsuz  beyaz  peynir Kırmızıbiber,  karabiber,  kimyon,  maydanoz 

3  adet  yufka, 

1/2  paket  margarin 
1  yumurta  sarısı 
Çörekotu 

Yapılışı: 

Ön  hazırlık  olarak  böreğin  harcını  hazırlayın.  Bunun  için  tuzu  alınmış  beyaz  peyniri  ufalayın.  Dilerseniz  içine  ince  ince  kıyılmış  maydanozu  doğrayın.  Kırmızıbiber, karabiber,  kimyonu  ekleyin. 

Margarini  eritip,  soğutun.  İlk  yufkayı  serin  ve  üzerine  yağı  gezdirin.  Üzerine  ikinci  yufkayı  serin.  Aynı  işlemleri  bütün  yufkalar  için  tekrarlayın.  Keskin  bir  bıçakla, sigara  böreği  yufkası  formunda  16  üçgen 


parça  kesin.  Her  parçanın  geniş  kenarına peynirli  harçtan  koyarak  genişçe  sarın. 

Geniş  bir  tencereye  soğuk  su  koyun. 
Bütün  börekleri  içine  atın.  Suyun  içinde yarım  saat  bekletin.  Bu  sürenin  sonunda börekleri  tencereden  çıkarın.  İki  elinizin arasında  sıkın.  Yağlanmış  fırın  tepsisine dizin.  Üzerine  çırpılmış  yumurta  sarısı  sürün.  Dilerseniz  çörekotu  ve  susam  serpin. 
180  dereceye  ayarlanmış  fırında  altın  sarısı 
renk  alana  dek  pişirip  servis  yapın. 

Afiyet  Olsun! 
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anımdan  çok  kıymetli  canlarım.  Bu ay  nakış  nakış  işleyeceğimiz  biricik konumuz,  8  Mart  Dünya  Kedkar Xanımlar  Günü.  Şöyle  bir  güzel  düşünce  tazeleyelim  ki  bayatlamasın. 
Efendime  diyeyim,  neydi  şu  Dünya  Emekçi Kadınlar  Günü?  O  gün  neler  yaşandı  ve  bu günü  neden  kutluyoruz?  Bir  güzel  ayıklayalım 
da  neler  çıkacak  karşımıza  bir  görelim.  8 
Mart’ m  Dünya  Kedkar  Xanımlar  Günü  olarak kutlanması,  uluslar  arası  düzeyde  kabul  gören bir  hal  alması,  1970’lere  kaynaklık  etse  de, dünya  xammlarımn  ortak  bir  gün  olarak  kutlama  isteğinin  gündeme  gelişi  1800’lerin  ortasını  buluyormuş.  Bunu  biliyor  muydunuz  sevgili  xanımlar? 

ABD  denen  o  canavar  var  ya,  işte  o  canavarın  New  York ‘tâki  Cotton  tekstil  fabrikasında  çalışan  işçi  xanımlar,  1800lü  yılların  taa  ortalarından  beri  daha  iyi  çalışma  koşulları, emeklerinin  karşılığında  hak  ettikleri  ücretin karşılığını  alabilmek  ve  daha  iyi  yaşam  için mücadele  vermektelermiş.  Ama  bunca  yıllık mücadeleye  karşın  demokrasi  ve  hak  ne 
ararmış  ne  de  sorarmış.  Eninde  sonunda,  8 
Mart  1908  günü,  haklarını  alabilmek  için  son çare  olarak  greve  gitmişler.  Ancak  haşaa  patron  denen  katiller,  bu  greve  zalim  bir  şekilde müdahale  etmişler.  Kör  olasıcalar!  Greve  giden  xanımları  fabrika  binasına  tıkayıp  anahtarı  bir  güzel  çevirirler  ve  kilitlerler.  Patron  denen  katiller  ne  yapmışlar?  Bu  yolla  grevin  başka  fabrikalara  sıçramasını  engellemek  istemişler.  Ancak  beklenmedik  bir  şey  olmuş  ve  fabrika  yanmaya  başlamış.  Ne  yazık  ki  yangından  fabrikada  bulunan  xanım  kedkarlardan çok  azı  kaçarak  kurtulmayı  başarmış.  Yanan fabrikadan  kaçmayı  ve  fabrikanın  çevresine kuaılmuş  olan  barikatları  aşmayı  başarama¬ yan  129  xanım  işçi  yanarak  hayatını  kaybetmiş. 

Sevgili  Seyranlarım  bu  kadar  genel  kültür yeter  dedikten  sonra  gelelim  çikolatalı  doğum 
günü  pastası  tadında  önümüze  konulan  şu  8 


Beyaz 

Lütfen 


Eşyalar 

Oyunuzu  Bize  Verin! 


Mart  gerçeğine: 

1-  Dakika  bir,  gol  bir  diyorlar  ya,  ben  de şöyle  diyorum  madde  bir,  gol  bir.  Ayol  adı  üstünde;  8  Mart  Dünya  Kedkar  Xanımlar  Günü. 
Bu  sebeple  dünyadaki  işlerin  %66’sımn  maalesef  biz  xanımlar  tarafından  yapılması  çok doğal  görülüyor.  Yürü  kedkar  anam  anca  gi¬ 


dersin!.  Tanrı  yardımcın  olsun!  ismini  verdikleri  ve  yine  adımıza,  cinsiyetimize  atfedilen bir  roman  yazılmış.  Aman  ne  hoş!  Güleyim bari.  Bu  herhalde  böylesi  bir  günde  alınabilecek  en  kutsal  hediye  olsa  gerek.  Ayol  bizimle dalga  mı  geçiyorlar  anlamadım.  Benim  bildiğim  dalga  denizde  olur  yahuuu!. 

2-  Buna  karşın  biz  xanımlar  cemaati  dünyadaki  toplam  gelirin  ancak  %10’una  sahibiz. 
Ayol  hem  ‘sömür  kararmış  kömür‘  misali  paramı  al,  terimi  zıkkımlan,  hem  de  utanmadan bedenime  şekil  vererek  mal  gibi  tepe  tepe kulan.  Yok  öyle  yağma!  Kandırılacak  varlıklar 


değiliz!  Edî  Bes  eee! 

3-  Sevgili  Xanımlar,  dünyadaki  mal  varlığının  sadece  %  l’ine  sahibiz,  biliyor  muydunuz?  Yani  önünde  ekmeğin,  sırtında  sopan, kucağında  çocuğun  var  ya,  gerisi  muamma... 
Bu  kadarı  da  fazla  oluyor  beyefendiler.  Batırmadan  edemeyeceğim,  kusura  kalmayın! 


4-  Başka  bir  deyişle  dünyadaki  işlerin  % 34’ü  bu  zalim  zilamlar  tarafından  görülüyor, ama  zilamlar  dünyadaki  toplam  gelirin  %  90’- ma  ve  toplam  mal  varlığının  %  99’una  sahipler.  Olacak  iş  değil  yahuuu!  Nerede  şu  adalet? 
Göstersin  bize  boyunu  poşunu  bakalım. 

Sevgili  seyranlarım  siz  en  iyisi  bendenizciğinize  kulak  asm  da,  bu  meret  zılamlarmkisi ise  oh  ne  ala  oluyor  bir  görün. 

5-  Emekten  soyutlanan  bir  xanımlar  günü kulağa  çok  daha  hoş  geliyor.  Biz  xanımlar kendi  emeğimizle  almışız  böyle  bir  günü. 
Almışız  almasına  da,  bakalım  kim  nasıl  değer¬ 


lendirecek? 

O  da  ne!  Belediye  hoparlörlerinden  bir ses  yükseliyor:  ‘Haydi  haydi  geliiinn!  Geliiinnn!  Belediyelerimiz  resmi  nikah  kampanyasının  en  aktif  eylem  gününü  8  Mart  olarak tayin  ettiii!.  Evlenmek  isteyen  herkese  açığız‘ denilmektedir.  Aslında  AKP  hükümeti  açısından  olaya  bakıldığında  büyük  bir  fırsat da  denilebilir.  Yerel  seçim  kampanyalarını  propaganda  gündemine  alabilirler.  Neymiş  efendim  Pompalı  Recep Efendinin  kömürü  tutmayınca,  hemencecik  8  Mart  Dünya  Kedkar  Xanımlar Gününü  fırsat  belleyip  bas  bas  bağırır, dağıtır  beyaz  eşyaları.  ‘Xanımlar  elleriniz  narindir,  bulaşık  yıkarken  yazık  etmeyiiin!  Alın  bulaşık  makinesi  vereyim, yok  yok  haşa!  Yerde  oturmak  haramdır alın  koltuk  veriyorum  size.  Elleriniz dert  görmesin,  bulaşık  makinesi  vereyim.  Hepsi  sizin  olsun!  Beyaz  beyaz  eşyalar  sizin,  oylarınız  bendeniz  Pompalı Recep’inizin‘.  Bakın  o  bile  8  Mart‘ı  fırsat  bilip,  beyaz  meretler  dağıtarak  oylarımızı  satın  almayı  planlıyor.  Vay  canınaaa! 

6-  8  Mart  Dünya  Kedkar  Xanımlar Günü v nü  ve  neymiş  sözüm  ona  biz  xanımları  anlayabilmek  için  saçma  sapan kampanyalar  gerçekleştirilmektedir. 
‘Hayatınızda  bir  gün  bile  xanım  olmanın  ne  demek  olduğunu  düşündünüz mü’  gibisinden  kampanyalar  yapılıyor. 

Canlarım  cananlarım.  8  Mart  bizim  günümüzdür.  Kimsenin  kampanyalarına  kanmayalım.  Yerel  seçimlerde  günümüzü  fırsat  bilip de  Pompalı  Recep  denen  zilamm  beyaz  eşyalarını  başına  çalalım  ve  ‘oylarımız  satılık  değildir,  hak  edenindir’  diyelim.  Ayool!  Bırakın  bizi  bize  de  kendi  günümüzü  kendimiz  kutlayalım.  Sizin  abuk  subuk  oyunlarınıza  alet  olmamak  için  sokaklar  da  Edî  Bes  e  diyeceğiz. 
Haklarımızı  söke  söke  alacağız.  Yaşasın  8 
Mart!... 

Sujin_xanim@hotmail.com 


1-29  Mart  Türkiye  yerel  seçimlerinde  Dersim’den DTP’den  aday  olan  Belediye  Başkanımız,  2-  ayakbastı parası  /  yeşil  abanoz,  3-  gönlü  rahat,  sessiz, sakin  /  imkan, 4-  numara’nın  kısaltması  /  yeşile  çalan  açık  sarı  renk,  5- Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyetler  Birliği’inin  kurucu  önderlerinden  /  (tersi) 
katıksız,  sade,  6- köpek  /  bir  bağlaç  / 

Kürtçe’de  mektup,  7-  tekrarlama  / bir  ajans,  8-  baba¬ nın  kız  kardeşi, hala  anlamında  yöresel  bir  sözcük  / izin,  9-  Kürtçe’de bir  erkek  ismi  / 

İngilizce’de  isim, 

10-  hayvan  ölüsü  / göğün  en  yüksek noktası  11-  topun kaleye  sokulmasıyla  kazanılan  sayı 
/  Kürtçe’de  aidiyet,  12-  gümüş’ün simgesi  /  Kürdistan’da  bir  kadın partisi  /  Evropiyumun  simgesi 


1-  azınlık,  azlık  /  Galyum’un  simgesi,  2-  Kürtçe’de  der- he  /  Bir  dildeki  sözcüklerin  hem  biçimsel  hem  anlamsal tarihini  ele  alan  dilbilimci,  3-  İskandinav  mitolojisinde ebedi  gençlik  tanrıçası  /  Kürdistan’da  yetişen  bir  kır  bitkisi  (çiçeği),  4-  Almanya’nın  Manhaim  kentinde  Nilgün Yıldırım  ile  birlikte  Kürt  halkı  üzerindeki  baskıları  protesto  amaçlı  bedenini  ateşe  veren  kadın  şehidimiz,  5-  em¬ mi,  amca  /  Kürtçe’de  bir  kadın  ismi  / bir  nota,  6-  (tersi)  fiil,  edim  /  bir  bağlaç,  7-  bir  seslenme,  dikkat  çekme  sözü/  Azot  ve  hidrojen  bileşimi  olan, keskin  kokulu  bir  gaz,  8-  Kürtçe’de  bir kadın  ismi  /  kolay  aldatılabilen  bön, avanak,  9-  Bir  suçun  bağışlanmasının istendiğini  anlatan  bir  söz  /  Kürdistan’ın  bir  şehri,  10-  Asur  krallığının başkenti  /  Kürtçe’de  ‘birleşti’  anlamında,  11-  Orta  Amerika’nın  en  güney  ülkesinde  yer  alan  ve  Atlas  Okyanusu  ile  Büyük  Okyanus’unu  birbirine  bağlayan  su  yolunun  bulunduğu bir  ülke,  12-  1990  Newrozunda  Newroz”un  yasaklanmasını  ve  Kürt  halkı üzerindeki  baskıları  protesto  etmek için  Amed’de  bedenini  ateşe  veren  bir eylemci. 


47.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Selma  Koçiva 


Ç’epitasinin  Karısı 


Derenin  kenarında  tahta  oluktan  bir  yudum  su  içtim.  Sekerek  ilerliyordum.  Ç’epitasi  Çili’nin  evine  gidiyordum.  Büyüklerimi  dolaşırken  onu unutamazdım.  O  bilge  bir  kadındı.  Herkes  hastalanınca ona  giderdi.  Mebaru  derlerdi  üflemeye.  Bir  tür  ritüel. 
Dua  etmez  sadece  nefesi  ile  üflerdi.  Rimelinde  başka  bir eylem  yoktu.  Acaba  hastaya  bakışları  ile  konsantre  mi oluyordu?  Bilmiyordum. 

Gittiğimde  avludaydı.  Çocukken  hastalandığımda  huzuruna  çıkarıldığım  gibi  inançlı  gittim  yanma.  Bu  yaşlı  kadında  insan  üstü  bir  güç  vardı.  Duası  ve  tedavisi  sırasında çok  esnerse  mutlaka  ‘nazar  var’  derdi.  Buna  köyde  herkes inanırdı.  Ben  de  inanırdım.  Her  hastalandığımda  Didinana  bu  eve  getirirdi  beni.  Ç’epitasi  Çili  üfledikten  sonra hep  geçerdi  hastalığım.  Şimdi  bu  ritüelleri  çok  eskilerden kalan  bir  gelenek  olarak  görüyorum.  Nasıl  etki  gösterdiği ise  duyulan  inanca  bağlı  bir  şey  olsa  gerek. 

Ç’epitasi  Çili  sevgi  ile  kucaklar  beni;  ‘Beşe,  yoksa  bir yerin  mi  ağrıyor’  diye  takılır.  O  hem  ciddi  bir  kadındır, hem  de  çok  şakacı  biri  olabilirdi. 

Gelini  Şayeste  yük  sırtında  yapraktan  gelir.  Kuru  yaprağı  hayvanların  altına  sereceklerdir.  Pavrişa  olva  derlerdi yaprak  toplama  işine.. 

Aşağıdan  Seferi  avladan  çocukların  sesi  gelir.  Bu  mahallede  en  çok  Nayime  ile  arkadaş  olmuştuk.  Çocukluğumda  diğer  çocuklar  daha  küçüktürler. 

O  sıra  merkez  köyden  birileri  gelir.  Ç’epitasi  Çili’ye bir  çocuğu  getirirler.  İskemle  çıkarır  yaşlı  kadın.  Gelenler fazla  zamanları  yokmuş  gibi  hemen  konuya  girerler:  ‘Çocuk  hastadır,  bir  üfletelim’  demişler.  Ç’epitasi  Çili  tespihini  çıkarır,  dualar  mırıldanarak  çocuğa  dikkatini  verir. 
Bol  bol  esner  bu  sırada.  Sonuçta  ‘nazar  vardır’  der. 

Orada  ne  kadar  kaldığımı  hatırlamıyorum.  Sonra  kalkıp  eve  doğru  yürürüm.  Bu  köyün  insanı  pek  dindar  değildir.  Sadece  eski  gelenekler  hakimdir.  İslamiyet  öncesi¬ ne  ait  kalıntılar.  Namaz  kılan  pek  azdı.  Köyün  camisi merkez  köyde  idi.  Xalikana’da  cami  yoktu.  Camiye  de Cuma  günleri  gidilirdi. 

Didinana  dindar  değildi.  Onun  tanrısı  bastığı  topraktı. 
Tarlaları,  ormanları,  koruları,  dereleri  ve  evi.  Hiç  ibadet yaptığını  bilmem.  Beddua  ettiğini  de.  Yalnızca  Lazca  lanet  okurdu  bazen.  Bu  lanetleri  sadece  hayvanlara  söyler¬ di.  İnsanlarla  konuşurken  küfür  ettiğini  bilmem.  Didinana  atasözlerini  de  çok  kullanırdı.  Yaşamda  klavuz  gibi  idi bu  atasözleri.  P’ap’u  Didinana’nın  namaz  bilmeyişine  kızardı.  ‘O  dünyada  ne  yapacaksın’  derdi.  Ben  de  İslamiyeti  benimsemede  zorlanıyordum.  İslamda  kadına  getirilen sınırlama  beni  din  konusunu  tartışmaya  götürdü.  Soyut bir  tanrıya  inanıyordum.  Bir  insan  üstü  güce  yani.  Onu  da siyasi  görüşlerim  yüzünden  bastırıyordum.  Dini  konuşmuyordum.  Hassas  bir  konu  idi  zaten.  Sosyalistler  genelde  dindar  olmazlardı  ama  inanca  saygı  vardı.  Bende  inanç hala  önemli  rol  oynuyordu.  Belki  de  beni  Memet  etkilemişti  biraz.  Ona  karşı  hep  dini  eleştirmiştim.  Soyut  tanrı kavramını  birlikte  hiç  konuşamadık.  Uzun  zaman  din  konusu  gündemimde  olmadı. 

Sanırım  Didinana’nın  doğaya  bağlılığı  din  gibi  bir  şeydir.  Bende  doğaya  bağlılık  konusunda  Didinana ’ya  benziyordum. 

Bu  köyü  bir  ibadet  yeri  gibi  kutsal  görüyor,  ırmaklarına,  dağlarına,  tepelerine,  tarlalarına  tapıyordum. 

Yine  çekip  gideceğim  aklıma  geldi.  Dayanabilecek miydim  uzaklarda  buraların  hasretine? 


yaşam-spor 

Size  Soruyorum  Unutulur  mu? 

Her  anı  çatışmalı  geçen  yaşamlarını  ve  böyle  oluşan hafızalarını  nasıl  silip  atabilirler?  Hayır,  bu  mümkün  değil! 
Ancak  sadece  ve  sadece  barış  için  bu  acılara  karşı 


dayanma  gücünü  oluşturarak  büyüyebilirler. 


ğ  ^  avaş,  çatışmalı  ortamlar  her  coğı  rafyada  olduğu  gibi,  Kürdistan topraklarında  da  yine  çocuk  ve kadınları  vuruyor.  Sosyolojik olarak  çatışmalı  ortamların  analizini  sürekli  yapanlar  olduğunu  ve bu  konuda  çok  şey  söylendiğini  biliyoruz. 
Bu  sonuçlar  araştırma  inceleme  olarak  yazılır,  okuyucuya  sunulur.  Okuyucuya  sunulduğu  gibi  stratejik  çevrelerce  de  değerlendirildiğini  biliyoruz.  Bunlar  çatışmanın  süreklilik  kazandığı  ortamların toplumsal  sonuçlarıdır. 

Savaş  ortamlarının  yaşattığı  toplumsal bir  psikoloji  vardır.  Çatışmanın  sürekli yaşandığı  yerlerde,  her  canlı  sürekli  kendini  saldırı  altında  hissetme  ve  yaşama korkusunun  getirdiği  kendini  koruma duygusu  içerisinde  olmak  zorundadır.  Bu psikoloji  Kürdistan  topraklarında  da  yıllardır  devam  eden  çatışma  ortamı  içerisinde  sosyolojik  olarak  içselleşen  bir  kişilik, benlik  durumuna  geldi.  Tüm  toplumun bu  psikoloji  içerisinde  bulunmasının olumsuzlukları  kadar,  gelecek  kuşakların bu  benlikle  büyümesi  daha  çok  kaygı  vericidir.  Çünkü  çatışmalı  ortamlar  son  bulsa  da  devam  eden  hayat  içerisinde  psikolojik  olarak  yaşanan  çatışmalar,  açık  şiddet  gibi  hemen  son  bulmaz.  Son  bulması daha  nice  yılları  alır. 

Batman’da  çamur  içinde  yerlerde  hareketsiz  yatan  kadınlar,  bir  anne,  yanında can  havliyle  bir  an  önce  annesinin  uyanmasını  ve  mevcut  durumdan  kurtulmak isteyen  -küçük  demek  haksızlık  olur-  koca  bir  yürek.  Önce  annesinin  kolundan çekerek  onu  kaldırmaya  çalışırken  yanısıra  cep  telefonunu  bulmaya  çalışarak,  babasını  araması  gerektiğini  düşünüyor.  Yapabildiği  tek  şey,  bir  yandan  annesinin elinden  tutup  onu  kaldırmak  ve  yaşadığından  emin  olmak.  Diğer  yandan  da  babasına  ulaşmaya  çalışmak.  Bu  görüntü  hafızama  vahşet  diye  tabir  edebileceğim, ama  bu  kelimenin  de  yetmeyeceğini  dü¬ 


şündüğüm  bir  görüntü  olarak  girdi.  Çatışma  ortamında  olmasak  da  bu  görüntüleri her  coğrafyada  yaşayan  insanlar  izledi. 
Çatışma  ortamının  psikolojinden  etkilenmek  o  coğrafyadaki  kadar  olmasa  da uzaklardaki  yansımaları  olarak  yaşanıyor. 

Böylesi  görüntüler  ve  yaşanmak  zorunda  kalınan  bu  durumlar  insanların  psikolojisini  pek  çok  açıdan  etkiler.  Öncelikle  intikam  alma  duygusunu  geliştirir. 
Ki  bu  sözleri,  polisin  insanların  üzerine saldırması  esnasında  atılan  bir  bombanın gözüne  isabet  etmesi  sonucu  bir  gözünü kaybeden  ve  şu  anda  psikolojisinin  bozulduğuna  ilişkin  haberlerini  takip  ettiğimiz gencin  abisinin  dilinden  de  döküldüğüne tanık  olduk  “Kardeşim  gözünü  kaybetmekle  kalmadı,  psikolojisi  de  bozuldu, korkuyor,  yalnız  kalamıyor,  bu  yaşadıklarının  hesabını  soracağız”.  Bu  sözler  söylense  de  söylenmese  de  bu  yaşanabilecek bir  duygudur.  Savaşı  tırmandıranlar,  çatışma  ortamının  derinleşmesini  sağlayanlar, ülkemize  dönük  geliştirdikleri  toplumsal stratejilerde  bunu  hesaba  katmaları  gerektiğini  her  zaman  bilirler.  Çünkü  inkar ettikçe,  bastırdıkça,  öldürdükçe,  işkence uygulayıp  sokaklarda  copladıkça,  çocukları  katledip,  işkenceye  tabi  tutukça  ve cezaevlerinde  akıl  almaz  cezalara  çarptırıldıkça  çözülmüyor,  bitmiyor,  tükenmiyor,  sonu  gelmiyor.  Aksine  daha  fazla  büyüyor  ve  direniş  daha  da  toplumsallaşıyor. 
Tıpkı  doğal  ortamlarda  saldırılarla  karşı karşıya  kalan  bitkilerin  hızla  daha  fazla üremesi  gibi.  Tıpkı  Kürtlerin  sosyolojik olarak  yüzyıllarca  bitirilmeye  çalışılmaları karşısında  çok  çocuk  ve  daha  güçlü  aile bağlarının  geliştirilmesi  gibi.  Üreme  de saldırı  ortamlarında  bir  savunma  refleksi olarak  yaşanır.  Kendini  var  etme  ve  yaşama  hakkını  elde  etmenin  en  doğal  ifadesidir.  Kürt  halkında  da  bunu  görmek  gerekir. 

Kendini  savunma  hakkı,  bugün  BM yasalarında  bile  yer  almış  bir  haktır.  Ama 


sıra  Kürtlere  geldiğinde  kendini  savunmanın  cevabı,  küçük  yaştaki  çocukların bile  inanılmaz  şiddet  uygulamalarına  tabi tutulmalarıdır.  Burada  çok  fazla  söze  gerek  yok.  Sadece  1 5  Şubat  eylemlerindeki tablolora  bakmak  yeterlidir.  Hakkari’den İstanbul’a  kadar.  Eylemlere  katılan  çocukların  çokluğu  düşündürücü  olduğu kadar,  geleceğe  dair  oldukça  net  ipuçları vermektedir.  Sayın  Abdullah  Öcalan’ın uluslararası  komplo  ile  Kenya’da  tutuklanarak  İmralı  Özel  Tip  Cezaevine  getirildiği  günlerdeki  görüntülere  tanıklık  etmiş  çocuklardır  bunlar.  Bu  yüzden  bu günkü  tablo  çok  daha  iyi  anlaşılırdır.  Yine Sayın  Abdullah  Öcalan’ın  İmralı  daki  resimlerinin  ilk  kez  basın-yayında  görülmesine  ve  Kürtlerin  bunu  nasıl  karşıladıklarına  tanıklık  etmiş  çocuklardır  bunlar. 
Onların  benlik  ve  kişilikleri  bu  görüntü ve  bu  çelişkiler  içerisinden  geçti,  geçiyor. 

Geçen  gün  internet  sayfalarında  dolaşırken  “Çocuklar  söylenenleri  değil,  gördüklerini  yaparlar”  başlıklı  haber  geçti aklımdan.  Demek  ki  toplumsal  psikoloji¬ de  özellikle  de  çocuklarda  yaşananların önemi  çok  büyük.  Kendi  tarihlerini  oluşturan  önemli  günlerde  tarih  ile  bağlarını kuran  çocukların,  bu  günden  sonra  sistemin  karşısında  büyük  bir  sorun  olarak durduğunun  daha  iyi  görülmesi  gerekiyor.  Yoksa  savaş  stratejilerini  belirleyip uygulayanların,  çatışmalı  ortamı  derinleştirenlerin  başı  büyük  belada  olacak.  Annelerini  yerde  yatarken  yaşıyor  mu,  yaşamıyor  mu  diye  can  havliyle  gören  çocuklardan  katledilen  ve  hala  bugün  kayıplar listesinde  bulunan  ebeveylerini  unutmalarını  beklemek  imkansızdır.  Gördükleri işkenceleri,  her  anı  çatışmalı  yaşamlarını ve  böyle  oluşan  hafızalarını  nasıl  silip  atabilirler  ve  hiç  yaşanmamış  sayabilirler  ki? 
Hayır,  bu  mümkün  değil.  Ancak  sadece ve  sadece  barış  için  bu  acılara  karşı  dayanma  gücünü  oluşturarak  büyüyebilirler. 
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8  Mart  Özgürlüğün  Günü  Olsun’ 


Kullandıkları  slogan  ‘Ekmek  ve  Gül’  idi.  Ekmek  yaşama  güvencesini, karın  tokluğunu,  gül  ise  daha  kaliteli  yaşamı  simgeliyordu. 


21.  yüzyılda  yaşıyoruz.  Bu yüzyılın  her  alanda  açığa çıkan  en  temel  çelişkisi cins  çelişkisidir.  Globalizm  denen,  ekonominin merkezleşmesi,  dünya  üzerinde yaratılmak  istenen  tek  kültür,  tek tip  insan  modeline  karşılık;  her  geçen  gün  özgün  kimlikler  ve  kültürler  yaşamak  için  mücadele  etmek zorundadır.  Kendisini  korumak  ve geliştirmek  önemli  bir  konu.  Global  ekonomi  içerisinde  en  fazla  sömürülenler  yine  kadınlardır. 
Çünkü  kadının  kendisi  pazara  sunulan  en  büyük  meta  durumundadır.  Dünyadaki  en  fakir  insanların  büyük  bir  çoğunluğu  kadın, dünyadaki  eğitim  almamış  insanların  büyük  çoğunluğu  yine  kadınlar.  Her  gün  taciz  ya  da  her  türlü şiddete  uğrayanlar,  savaşlardan  en fazla  sosyal,  siyasal  ve  ekonomik olarak  etkilenenler  kadınlardır. 
Değişen  doğa,  insan  ve  toplum dengesinde  terazinin  ağır  basan kefesinde  hep  erkek  egemenlikli sistemin  yaratımları  duruyor.  Dünyanın  tüm  sorunlarıyla  birlikte  buna  karşı  her  alanda  mücadele  eden 


kadınlar  olmak  durumunda  kalıyor. 
Geçen  yüzyıllar içerisinde  her  zaman  kadın  erkek eşitliği  mücadelesi söylemi  günümüze kadar  ulaştı.  Ama şimdilerde  kadınlar  söz  konusu  bu 
‘eşitliğin’  mümkün  olamayacağını biliyor.  Çünkü yüzyıllardır  erkek egemenlikli  sistemlerin  yaratmış olduğu  gerçeklik içerisinde  ulaşılacak  olan  bir  eşitlik durumu  söz  konusu  olamaz  olsa  da bunun  ne  kadar eşitlik  olacağı  her açıdan  tartışılırdır.  Hukuksal,  siyasal,  sosyal  eşitlikler  deniyor,  ama bu  alanların  erkek  yaratımı  alanlar olduğunu  düşününce  bu  sistem  örgütlenmeleri  içerisindeki  kadından  yana  ortaya  çıkacak  eşitliğin çok  düşündürücü  bir  olgu  olduğunu  söylemek  gerekiyor.  Toplumsal  cinsiyetçiliğin  had  safhada  yaşandığı  bir  tarih  içerisinde  yaşıyoruz,  siyasetin  erkek  egemenlikli bir  siyaset,  hukuk  alanının  yine  bu sistemin  zihniyetiyle  yaratılmış  olduğunu  biliyoruz.  Peki  tüm  bunlar içerisinde  kadın  ve  erkeğin  yaşayacağı  eşitliğin  aslında  bir  eşitsizlik olduğunu  göremeyecek  miyiz?  Ya da  bu  sistemler  içerisinde  kadının sahip  olacağı  eşitlik  neye  göre,  ki¬ me  göre  cevaplarını  nasıl  verecek? 
Demek  istediğimiz  şu;  erkek  egemenlikli  zihniyet  ve  bu  zihniyetin sonucu  ortaya  çıkan  örgütlenmeler ve  bu  örgütlenmelerin  hakim  olduğu  tüm  yaşam  alanlarında;  kadına  sisteme  göre  eşitlik  değil,  özgürlük  istemek  ve  bunun  için  mücadele  etmek  en  doğru  olandır.  İşte  kapitalizmin  ekonomik  örgüt¬ 


lenmesini  geliştirdiği  ve  yaşamı kadınlara  zindan  ettiği  zamanlarda, tarih  kadınların  buna  başkaldırısına  tanıklık  etti.  Mücadele  eden kadınların  hepsi  kapitalizmin  nasıl işlediğini  ve  geliştiğinin  bilincinde olmayabilirler.  Fakat  yaşamın  kendilerine  nasıl  zindan  edildiğinin farkındalar.  Birer  anne  olarak  dayanılmaz  koşullar  içerisinde  her  gün 
12  saat  ve  en  kötü  koşullarda  çalışarak,  üstelik  harcadıkları  emeklerinin  karşılığını  da  alamayarak  en kötüsüne  layık  görüldükleri  zamanlarda  kadınların  verdiği  mücadele,  dünyada  kadınlar  için  ayrılmış  bir  gün  ile  sembolleşmesine de  sebep  oldu.  Kadın  haklarının düşünüldüğü,  kadın  sorunlarının tartışıldığı,  kadının  özgürlük  sorununun  varlığını  ortaya  koyduğu  bir gün  olarak  sembolleşmesine  neden  oldu.  Kadınların  ekonomik alanda  sömürülmelerine  karşılık verdikleri  özgürlük  mücadelesinin bedeli  yüzlerce  kadının  yaşamına mal  oldu.  Özellikle  batıda  gelişen kapitalizm  örgütlemesi  içerisinde 
kadın  hakları  mücadelesinde  1975 
yılı  büyük  özellik  taşıyor.  Kapitalizmin  ilk  geliştiği  merkezler  olan İngiltere,  Amerika’da  görülen  kadın  emekçilerin  direnişlerine  diğer 
Batı  ülkelerinde  de  raslanır.  8 
Mart’ın  dünya  emekçi  kadınlar günü  olarak  tüm  dünya  kadınlarına atfedilmesine  neden  olan  olayların bir  kaçma  burada  yer  vermeyi,  kadın  özgürlük  mücadelesi  adına  yaşamlarını  kaybeden  bu  kahraman kadınlara  karşı  bir  görevdir. 

Özellikle  8  Mart  1857,  Amerika’nın  New  York  kentinde  tekstil sektöründe  çalışan  yüzlerce  kadının  düşük  ücretlerini,  uzun  çalışma  saatlerini  ve  insanlık  dışı  çalışma  koşullarını  protesto  etmek  için 
grevler  yapmasına  tanıklık  etti.  8 
Mart  1857  tarihinde  ABD’nin  New 
York  kentinde  40.000  dokuma  işçisi  daha  iyi  çalışma  koşulları  istemiyle  bir  tekstil  fabrikasında  greve 


başladı.  Ancak  polisin  işçilere  saldırması  ve  grevci  kadınlarla,  diğer işçilerin  dayanışmasını  engellemek  için  fabrika  kapısına  kilit  vurulması  sonucu  çıkan  yangında, 
129  grevci  kadın  yanarak  can  verdi. 
İşçilerin  cenaze  törenine  100  bini aşkın  kişi  katıldı. 

1889  Kibri tçi  Kadınlar  Grevi: 
Londra’daki  fabrikalarda  çalışan kadınlar  beyaz  fosforla  çalışmanın sonucu  olarak  çene  kemiği  hastalıklarına  yakalanıyorlardı.  Çene kemikleri  çürüyor  ve  yemek  yiyemiyorlardı.  Çalışma  koşullarının düzeltilmesi  için  yaptıkları  grev kitlesel  destek  gördü.  1908’de 
“beyaz  fosfor”  maddesi  yasaklandı. 

1908  yılının  8  Mart’ında  yine 
dokuma  işçisi  kadınlar  grev  başlatarak  işyerlerini  işgal  ettiler.  Taleplerini  daha  da  genişletmişlerdi: “8  saatlik  işgünü,  çocuk  emeğinin sömürülmesine  son”du.  1908  New 
York:  15.000  kadın  daha  kısa  çalışma  saati,  daha  iyi  gelir  ve  oy  hakkı için  yürüdü.  Doğum  izni  istediler. 
Kullandıkları  slogan  “Ekmek  ve 
Gül”  idi.  Ekmek  yaşama  güvencesi,  karın  tokluğunu,  gül  ise  daha kaliteli  yaşamı  simgeliyordu. 

1909’  da  Manhattan’da  20  bin gömlek  işçisi  kadının  grevi,  diğer fabrikalara  da  yayıldı.  Polis  saldırısında  yüzlerce  kadın  yaralandı  ve tutuklandı.  Grev  talepleri  kabul edilinceye  kadar  yaklaşık  iki  ay sürdü.  Taleplerin  içerisinde  kadınlara  oy  hakkı  tanınması  da  vardı. 

1912  yılında  Amerika’da 
20.000  işçi  ücretlerinin  azalmasını protesto  ettiler.  Bunun  üzerine  büyük  Tekstil  Sanayi’ni  sarsan  işi  bırakma  olayı  gerçekleştirildi.  Grevcilerin  yaptığı  pek  çok  yürüyüşden birinde,  bir  grup  genç  kız  “Hem Ekmek  Hem  de  Gül  İstiyoruz”  yazılı  bir  pankart  taşıdı. 

1917  yılında  Rusya’da  kadınlar, 
savaşa  ve  sefalete  karşı  “Ekmek  ve Barış”  için  yürüdüler.  Ekim  devri- 


minden  sonra  8  Mart  tüm  Sovyetlerde,  mücadele  günü  olarak  kutlandı.  Sonraki  yıllarda  da  8  Mart resmi  tatil  ve  kadınlar  günü  olarak süregeldi.  26-27  Ağustos  1910  tarihinde:  Danimarka’nın  Kopenhag kentinde  2.  Enternasyonale  bağlı kadınlar  toplantısında  (Uluslararası Sosyalist  Kadınlar  Konferansı)  Almanya  Sosyal  Demokrat  Partisi 
önderlerinden  Clara  Zetkin,  8 
Mart  1857  tarihindeki  tekstil  fabrikası  yangınında  ölen  kadın  işçiler anısına  8  Mart’ın  “Dünya  Kadınlar Günü”  olarak  kutlanması  önerisini getirdi  ve  öneri  oybirliğiyle  kabul edildi.  1977  de,  Birleşmiş  Milletler genel  toplantısında  Kadın  hakları, uluslararası  barış  günü  olarak  kabul  edildi. 

Bu  kabulün  altında  iki  temel neden  açıklandı:  Dünya  barışının korunması,  sosyal  gelişim  için  ve temel  insan  haklarının  kullanılması  için  kadınlarında  eşitlik  ve  kendilerini  geliştirmelerine  olanak  gereksinimi  idi.  Kadınlara  eşit  hakların  verilmesinin  dünya  barışını 
güçlendireceği  kabul  edildi.  1909 
İlk  Kadın  Günü  28  Şubat’ta  kutlandı.  Avrupa’daki  kadınlar  da  Şubat  ayının  son  pazar  gününü  Kadın Günü  olarak  kutladı. 

1911  yılında,  1910  Kopenhag 
Konferansında  alınan  karar  uyarınca,  8  Mart  ilk  kez  Avusturya, Danimarka,  Almanya  ve  İsviçre’de yüz  binlerce  kadın  ve  erkeğin  katılımıyla  kutlandı.  Oy  verme,  seçme seçilme  hakları  yanı  sıra  meslek edinme  ve  mesleki  eğitim  görme haklarını  istediler.  İlk  yıllarda  belli bir  tarih  saptanmamıştı  ve  değişen tarihlerde  fakat  her  zaman  ilkbaharda  kutlanıyordu.  Tarihin  8  Mart olarak  saptanışı  1921’de  Moskova’¬ da  gerçekleştirilen  3.  Uluslararası Kadınlar  Konferansı’nda  gerçekleşti. 

8  Mart  hepimize  kutlu  olsun! 

Dozgin  Zozan 


ABONE  FORMU 


1 2  AYLIK' 

□  20  EURO 


24  AYLIK' 

□  40  EURO 


İsim:  ... 
Adres: 


Telefon: . 

Banka  Adı: 
Hesap  No:  . 

TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE 


NEWAYA  JIN 

Valkenboslaan  288  2563  EC S'GRAVENHAGE 
Nederland 

Tel.:  0031  707851981 
Fax:  0031  703881500 

Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 Banka  ismi:  Postbank 
Hollanda  İçi:  9522686 
Hollanda  Dışı: 

IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

""Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerinden  uzatılmasını  ve ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 


